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   Eucharistieviering, derde Paaszondag – B   
            ➔ vrijdag 16 april 2021 om 19 uur 
            ➔ Opname in de St.-Martinuskerk van Overijse 

 

Orgelspel tijdens de intredeprocessie (met wierook) 

Kruisteken - V - 
Jubel voor God, alle landen der aarde; 
bezing de heerlijkheid van zijn Naam 
en breng Hem uw hulde. Alleluja. (ps. 66,1-2) 
 

In de Naam van:  
+ de Vader, de Zoon, en de heilige Geest. 
De genade van de Heer Jezus Christus, 
de liefde van God, onze Vader 
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen. 

Openingswoord    -V- 

Beste vrienden,  
Er zijn zo van die momenten dat we nogal traag van begrip zijn. 
Iets dat overduidelijk is, en toch hebben we het niet gezien. 
Het besef komt pas veel later… 
Op zo’n momenten denk je dan: 
hoe kon ik toch zo dom zijn, 
hoe heb ik daaraan toch kunnen twijfelen? 
Het overkomt ons allemaal wel eens. 
Ook bij Jezus’ leerlingen! 
Begrijpen dat Jezus – die dood was (!) – terug leeft, 
dat Hij verrezen is, 
het duurt toch wel even voor ze hun twijfels overwinnen  
en tot geloof komen: 
ons geloof in Gods eindeloze liefde voor U en mij. 
God heeft ons niet geschapen voor de dood, 
Maar voor het leven: het eeuwig leven. 
Een leven in diepe verbondenheid met Hem en elkaar, 
Een leven waar de liefde centraal staat, 
Net zoals Jezus, onze Redder en Verrezen Heer  
het ons heeft voorgedaan. 
Bidden we daarom eensgezind om vergeving  
daar waar we teveel aan onszelf  
en niet genoeg aan de ander dachten en aan God. 
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Schuldbelijdenis   -L- 

Lector: Deuren en vensters waren gesloten 
en toch kwam Jezus binnen  
om zijn leerlingen zijn vrede te brengen. 
Voor al de keren, 
dat wij de deuren en vensters van ons hart gesloten hielden:  

         Heer, ontferm U over ons. 
 

Lector: Jezus zond zijn leerlingen uit om van Hem te gaan getuigen. 
Voor al de keren, 
dat we in ons doen en laten niet getuigden van Gods liefde: 

             Christus, ontferm U over ons. 
 
Lector: Jezus brak het brood en deelde het uit  

tot voedsel voor ons allemaal.  
Voor al de keren, 
dat we geen oog hadden  
voor de ander en niet met hen deelden: 

             Heer, ontferm U over ons. 
 
Priester: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
               onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Eer aan God p. 221 

Openingsgebed    - V - 
 

Goede God, 
doorheen uw profeten heeft U herhaaldelijk tot ons gesproken 
en in Jezus, uw Zoon, zijn hun woorden tot vervulling gekomen. 
Wij danken U om uw eindeloze liefde voor ons, uw kinderen. 
Niet voor de dood heeft U ons geschapen, maar voor het leven. 
Dit vieren we heel bijzonder tijdens deze paastijd, 
het grote feest van de overwinning van de dood, 
het feest van onze verrezen Heer. 
Daarom vragen wij U: 
open onze ogen voor Hem die met ons door het leven gaat; 
open onze oren voor Hem die tot ons spreekt in het evangelie; 
maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  
Door onze Heer Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en 
heerst, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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Eerste lezing uit het boek der Handelingen (3,13-15.17-19) -L- 

Inleiding  -Elia- 
In de eerste lezing krijgen we de apostel Petrus aan het woord. In het begin 
van zijn toespraak is Petrus heel scherp voor de ‘Israëlieten’: jullie hebben 
Jezus ter dood gebracht – want Pilatus wilde Hem wel vrijlaten. In het vervolg 
van zijn toespraak wordt hij milder: ‘Ik weet dat u uit onwetendheid hebt ge-
handeld, evenals uw leiders.’ Maar deze onwetendheid kan nu niet langer gel-
den als excuus. We moeten ons ons bekeren en de weg van de zonde ver-
mijden! 
  
 Lector: Uit de handelingen van de apostelen. 
 
In die dagen zei Petrus tot het volk:  
'De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen,  
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,  
die jullie hebben overgeleverd, en voor Pilatus verloochend,  
hoewel deze van oordeel was Hem in vrijheid te moeten stellen.' 
Maar jullie hebben de Heilige en Gerechte verloochend  
en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. 
De leidsman ten leven daarentegen hebben jullie gedood.  
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;  
daarvan zijn wij getuigen. 
Maar ik weet, vrienden, dat jullie in onwetendheid hebben gehandeld,  
evenals uw overheden. 
Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van zijn profeten,  
dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan. 
Bekeer u dus en heb berouw, opdat uw zonden worden uitgewist. 
 
Woord van God. 

Tussenzang (Ps. 4,2.4.7.9)) -L- 

Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 

Allen: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 

Als ik U roep, geef mij antwoord, 
God, die mij recht verschaft. 
 

Allen: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 

U die mij redt uit verdrukking, 
wees mij genadig, verhoor mijn gebed. 
 

Allen: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
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Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: 
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 
 

Allen: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 

Zegt men: Wie brengt ons geluk? 
Heer laat uw licht over ons opgaan. 
 

Allen: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 

Als ik mij neerleg slaap ik gerust 
Gij maakt mij vrij van zorgen. 
 
Allen: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

Tweede lezing uit de eerste brief van Johannes (1 Joh. 2,1-5a) -L- 

Inleiding  -Elia- 
In de tweede lezing onderlijnt Johannes dat we de zonde moeten afwijzen. De 
eerste stap is onze eigen zonden erkennen, om ons vervolgens te bekeren en 
een nieuw leven te beginnen. Een leven dat volledig in het teken staat van de 
liefde: de medemens liefhebben. Dàt is voor Johannes dé manier om met God 
blijvend verenigd te zijn. 
  
Lector: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. 
 
Vrienden,  
ik schrijf jullie met de bedoeling dat jullie niet meer zouden zondigen.  
Maar ook al zou iemand toch zonde bedrijven:  
we hebben een voorspreker bij de Vader,  
Jezus Christus, die geheel zonder zonde is, 
die al onze zonden goedmaakt,  
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. 
Hoe weten wij dat wij God kennen?  
Er is maar een bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden. 
Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden,  
is een leugenaar;  
in zo iemand woont de waarheid niet. 
Maar in een mens die Gods woord bewaart,  
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt;  
dan weten we zeker dat we 'in Hem' zijn. 
 
Woord van God.  

Orgelspel  



 

 5 

Evangelievers (Lc 24,32) -V- 

Alleluja. Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften: 
Doe ons hart branden van verlangen  
terwijl U tot ons spreekt. Alleluja.  

Evangelie volgens Lucas (24, 35-48) -V- 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
 
In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was  
en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. 
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: 
'Vrede zij u.' 
In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. 
Maar Hij sprak tot hen:  
'Waarom zijn jullie ontsteld en waarom komt er twijfel op in jullie hart? 
Kijk naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf.  
Betast Mij en kijk:  
een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat Ik heb.' 
En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. 
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven,  
zei Hij tot hen: 'Hebben jullie hier iets te eten?' 
Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; 
Hij nam het en at het voor hun ogen op. 
Hij sprak tot hen:  
'Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was:  
Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes,  
in de profeten en psalmen moet vervuld worden.' 
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk  
voor het begrijpen van de Schriften. 
Hij zei hun:  
'Zo spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias  
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, 
over de verkondiging onder alle volkeren,  
van de bekering en de vergiffenis van de zonden in zijn Naam. 
Te beginnen met Jeruzalem moeten jullie van dit alles getuigen. 

 
Zo spreekt de Heer. 

Homilie -V- 

KORT orgelspel van 20 à 30 sec 

Geloofsbelijdenis p. 224 
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Voorbeden -L- 

Priester: De Heer Jezus opent keer op keer onze ogen en oren. 
Hij laat elke dag opnieuw zijn licht over ons schijnen.  
Vanuit dit vertrouwen durven wij bidden: 

 

Lector: Voor wie zich in het spoor van Jezus breken en delen. 
Dat zij door hun getuigenis anderen inspireren. 

              Laten wij bidden. 
 

Lector: Voor wie niet bij machte zijn voor zichzelf op te komen. 
Dat zij geholpen worden  
in de uitbouw van een menswaardig bestaan. 

              Laten wij bidden. 
 

Lector: Voor wie verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk.  
Dat zij de vreugde van de paasboodschap  
uitstralen én verkondigen. 

                 Laten wij bidden. 
 

Lector: Voor onszelf, die hier zijn samengekomen,  
of van thuis uit mee vieren.  
Dat wij ons volledig overgeven aan Hem  
die de bron van alle leven is. 

                 Laten wij bidden. 
 

Lector: Voor hen van wie we onlangs hebben afscheid genomen: 
In Sint-Clemens Hoeilaart: Anna Craps. 
In Sint-Martinus Overijse: Jozef Stroobants. 
In Sint-Joost Maleizen: Paula Van den Dooren. 
Laten wij bidden. 
 Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 

 
Priester: Goede God, wij vragen U:  

wees aanwezig in ons tastend zoeken naar U.  
Vorm ons om tot mensen die in woord en daad getuigen  
van uw liefde voor alle mensen.  
We vragen het U, door Christus, onze Heer.  
Amen. 

Orgelspel tijdens de offerande met wierook   

Bereiding van de gaven p. 226 
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Gebed over de gaven  -V- 
God, onze Vader, in het breken van het brood  
hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend. 
Wij vragen U: 
Geef ons het geloof om in dit brood en deze wijn  
uw eigen Zoon te herkennen,  
die uit liefde voor ons is gestorven én verrezenen. 
En die tot op de dag van vandaag zichzelf blijft geven  
als voedsel voor onderweg en voor de eeuwigheid. Amen.  

Prefatie n°10 p. 240 

Sanctus 

Dankgebed I p. 258 

Onze Vader p. 360 

Vredeswens  -V- 
En wensen we elkaar, hier aanwezig of thuis, – in gedachten en door naar 
elkaar te knikken, of te wuiven – de vrede. De vrede van de Heer zij altijd 
met U! 

Communie 

Orgelspel tijdens de communie 

Inleiding tot de stilte na de communie 
‘Vrede. Ik ben het. Niet bang zijn.’ – ‘Dat ik leef, daarvan moeten jullie gaan 
getuigen.’ 

Bezinning (na de kelkreiniging) 
 Op een bus naar Miami   
uit een parel voor elke dag van Chantal Leterme. 
 

Eén van de busreizigers  
was juist vrijgelaten uit de gevangenis. 
Iedereen hoorde dat hij tegen de chauffeur zei:  
‘Toen ik de gevangenis binnenging  
zei ik tegen mijn vrouw  
dat ze niet op mij moest wachten.  
Drie jaar hoorde ik niets van haar.  
Een paar dagen geleden  
schreef ik haar dat ik zou begrijpen  
dat ze me niet meer wilde terugzien.  
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Maar ik schreef ook: “Als je toch nog van mij houdt,  
bind dan een geel lint rond de oude eik in het centrum van het dorp.  
Dan zal ik van de bus stappen.  
Als er géén lint is,  
rijd ik door en zal ik jou vergeten.”  
 

Wat later reed de bus het dorp binnen.  
De man boog het hoofd in zijn handen.  
Hij vroeg aan de chauffeur:  
‘Wil jij letten op die eik?’  
Intussen kende de hele bus zijn verhaal.  
Iedereen keek vol spanning uit.  
Toen de bus de eik naderde,  
was er ineens een losbarsting van gejuich en applaus.  
De man keek uit het raam en zag de oude eik,  
behangen met wel honderd gele linten.  
Hij rende de bus uit in de armen van zijn vrouw.  
 

Onder het gejuich van de andere reizigers verdween de bus,  
richting Miami. 

Slotgebed  -V- 

Heer, U bent met ons mee op weg gegaan. 
U heeft zich in ons gesprek gemengd 
en we hebben U opnieuw herkend aan het breken van het brood. 
Blijf bij ons, ook als het avond wordt. 
Dat wij met U door het leven gaan 
en eenmaal delen in uw heerlijkheid, 
waar U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Zending en zegen  -V- 
Wij mochten samen vieren rond en met Jezus, de verrezen Heer. 
In Hem strekt God zijn zegenende handen over ons uit. 
Hij heeft ons laten zien dat onze God een God van liefde is: 
die ons vergeving wil schenken en zijn vrede. 
Mogen wij vanuit dat geloof leven, vandaag en alle komende dagen. 
 

En zegene U de barmhartige God, 
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

Laten we gaan in vrede. 
Wij danken God. 

Orgelspel tijdens de uittrede 


