DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
SUGGESTIES VOOR KINDEREN

NAVERTELLING LucAs 13,1-9

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag. Voor de
jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden; voor wat oudere kinderen is de
vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel
goed te begrijpen.

Oordeel niet te snel

De evangelielezing van vandaag is een combinatie drie voorbeelden die Jezus
gebruikt om duidelijk te maken dat sommige dingen toeval zijn en geen straf van God.
We leggen de nadruk op de gelijkenis van de vijgenboom.

Op een dag kwamen er mensen naar Jezus toe. “Heb je het al gehoord?” vroegen
ze opgewonden. “Pilatus heeft een paar mensen laten vermoorden! Ze waren net dieren
aan het offeren voor God. Maar dat zullen ze niet goed hebben gedaan, anders had God
hen wel beschermd.”

“Oh, oh, domkoppen,” zei Jezus. “Denken jullie dat deze mensen slecht waren?
Echt niet. Dan denken jullie zeker ook, dat de mensen die onder de scheve toren van
Siloam stonden verkeerde dingen hadden gedaan? Want zij kregen zware stenen op hun
hoofd en vielen dood neer. Maar zo is het niet. ledereen doet wel eens verkeerde dingen.



Jullie toch ook? Daarom moet iedereen zijn leven beteren. God geeft je die kans. En je
bent dom als je die kans niet grijpt! Ik zal je daarover een verhaal vertellen, luister maar:

Er was eens een boer die een vijgenboom plantte in zijn tuin. Na een paar jaar
ging hij eens kijken of er al vijgen aan de boom zaten. Maar er was nog niets te zien.
“Hak hem maar om”, zei de boer tegen zijn knecht. “Die boom is niets waard. Ik kan
beter een andere planten.””Nee, nee!”, zei de knecht “Laat hem nog een jaartje staan. lk
zal hem mest geven en de grond goed losmaken. Wie weet zijn er dan volgend jaar
vruchten. Als dat niet zo is kunnen we hem altijld nog omhakken.”
De boer dacht even na en zei: “Oké beste knecht, dat is een goed idee. Ik geef de
vijgenboom nog een extra kans.”

GESPREK MET DE KINDEREN

Het bijbelverhaal gaat over té snel oordelen en té snel opgeven. Als je té snel oordeelt
over anderen, dan krijg je ruzie, of je sluit iemand buiten. In het gesprek met de kinderen is de
rode raad: we oordelen soms te snel over mensen of gebeurtenissen, terwijl we maar een deel
van het verhaal kennen. Wij maken ook zelf wel eens fouten, toch? Maar als je fouten maakt, of
als iets niet lukt, dan mag je het nog een keer proberen. Dat vertelt Jezus ons vandaag.

Jezus gebruikt dit beeld van een boom om aan te geven dat ook wij steeds een nieuwe
kans krijgen om te veranderen en vrucht te dragen.

Stel je eens voor dat jouw lieveling boom in jullie tuin zou worden omgehakt, hoe zou je
dat vinden?

ROLLENSPEL

Beeld je in: jullie zijn de vijgenboom. Plotseling begint die boom te praten. Wat zou hij
aan de eigenaar van de boomgaard zeggen?

Beeld je in: jullie zijn de eigenaar van de boomgaard. Welk antwoord zou je aan de
vijgenboom geven?

Beeld je in: jullie zijn de tuinman en hebben het gesprek tussen de boom en de eigenaar
gehoord. Hoe zou je op dit gesprek reageren?

TEKENEN

Teken op een groot blad een jong boompje, dat misschien al een paar bladeren heeft.
Teken er ook wortels en een steun. Teken ook een gieter.

Een boom heeft voedsel nodig om te groeien. Welk soort voedsel heeft een boom
nodig om te groeien? (water, meststof) Hoe komt een boom aan dit voedsel? (regen, grond -
inbreng van de mens: meststoffen, water uit een gieter). Als een boom groot is, draagt hij
vruchten. Hoe zal deze boom er binnen enkele jaren uitzien volgens jou?

Wat heb jij nodig om te groeien? (eten, drinken, vriendschap, liefde, aandacht, zorg...)
Wie helpt jou om te groeien? (ouders, grootouders, familie, school, jeugdbeweging, Jezus ...)



'Zorg dragen' herkennen de kinderen: veel mensen zorgen voor hen (mama, papa, juf,
meester, oma, opa ...) Laat de kinderen hierover spreken.

Wie/hoe zou jij willen worden? Op wie zou jij willen lijken? Wat zou jij willen doen
voor anderen?

KIJKTAFEL
leder zondag van de Veertigdagen gaan we voor een verandering!

Wat heb je nodig? een paarse placemat of lapje (paars is de liturgische kleur
voor bezinning. Zo verbind je je huiskamer met de liturgie van onze kerken; een
schaal gevuld met zand: zand verwijst naar de woestijn; zeven witte steentjes
genummerd met de cijfers 1T t/m 7: zo kun je elke week het steentje van de week
omdraaien; wat ranken klimop (klimop hecht zich overal aan vast: ze staat voor Gods
verbondenheid met ons en met elkaar); een lichtje op de tekst-onderzetter met de tekst
‘om een betere wereld' (je kunt zelf eenvoudig zoiets maken).

WEEK 3: ANDERS OMGAAN MET TIJD

In de derde week willen we voor de verandering anders omgaan met onze tijd. Vraag
aan je kinderen hoe ze dat zouden willen doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan elke
dag een half uur met elkaar een gezelschapsspelletje doen i.p.v. televisie of Netflix te
kijken. Of samen na het eten een kopje thee te drinken om langer met elkaar te praten,
elke week een wandeling te maken om te genieten van de natuur en daar foto's van te
maken. Wees creatief!
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S/ Jezus heeft het vandaag in het Evangelie over vrucht dragen.
Als je je be-keert, als je je leven naar Jezus richt, kun je vruchten
van Gods liefde laten zien.
- Streep in de onderstaande woorden 'vrucht’ weg en ontdek wat
voor vruchten je kunt dragen.

- Schrijf in de boom één vrucht waar je deze week aan gaat werken. S
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Doordenkertjes Veertigdagentijd t/m Paaszondag jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei
www.samueladvies.nl

Bronnen

https://www.kinderwoorddienst.nl
https://www.geloventhuis.nl
https://www.samueladvies.nl
https://bijbelin1000seconden.be




