Het verhaal van

‘Annemie die tussen
de dieren zichzelf vond’

Vertelkapel

deze plek is voor jou

hier mag jij je verhaal kwijt Scan de QR-code
om te luisteren naar dit eigentijdse

: : verhaal met een knipoog naar Maria
deze plek is voor jou

lk heb jou ook iets te vertellen

deze plek is voor jou
en verbindt je met zovelen
die Ik troostte en bemoedigde
over de eeuwen heen
E”u“'f% ook vandaag




Korte inhoud

Annemie trekt naar de dierentuin waar ze een
jaarabonnement heeft. Het is voor haar een
vertrouwde plek waar ze wat tot rust hoopt te
komen, nu een vreselijk lot haar getroffen
heeft. Sinds haar kankerdiagnose is ze
helemaal in paniek. Net als de leeuw in zijn kooi
voelt ze zich vastzitten waar ze niet wil zijn.
Maar tussen de zebra's met hun troostvolle
vacht en de olifanten die lijken op massieve
buffers tegen het kwaad, vindt Annemie ook
de moed om in haar eigen kracht te geloven en
de moeilijke aankomende periode in de ogen
te kijken.

Thema's waarmee je vanuit het verhaal aan
de slag kan

« omgaan met angst, onrust en paniek

+ omgaan met ziekte

de kracht van vertrouwen

de kracht van troostvolle plekken

De link met Maria

Met de dierentuin als context wil het verhaal
van Annemie een verband leggen met de
kracht van Gods schepping. Annemie wordt
vitgedaagd om in die scheppingskracht te gaan
staan en om te blijven geloven in toekomst nu
haar eigen krachten door ziekte ondermijnd
worden.

Volgens de traditie werd Maria na haar opname
bij God tot koningin gekroond. ‘Salve regina’
betekent ‘gegroet koningin’ De titels ‘Maria
Overwinning’ en ‘Maria Hemelse Koningin
verwijzen naar haar macht en kracht over de
gehele schepping.

Op de feestdag van Maria Tenhemelopneming
klinkt ook steevast een lezing uit het boek
Apokalyps, dat het einde der tijden, Gods
overwinning op het kwaad en een nieuwe
schepping aankondigt. In hoofdstuk 12, vers 1,
wordt er gesproken over een vrouw die aan de

hemel verschijnt: omkleed met de zon, de
maan onder haar voeten en op haar hoofd een
kroon van twaalf sterren. Deze woorden
hebben de beeldtraditie van Maria als hemelse
Koningin bepaald, hoewel de symboliek in het
genoemde vers ook verder reikt dan een
verwijzing naar Maria.

Vragen die aan het denken zetten

e Wat baart jou angst, onrust of paniek?

 Wie of wat helpt jou om moeilijkheden te
overwinnen? Welke plek kan jou tot rust
kunnen brengen?

» Met welk element uit de natuur (de
dierlijke wereld of de plantenwereld) kan
Jij verbinding maken? Op welke manier
schenkt deze verbinding jou herkenning,
troost of bemoediging?



