
NAASTENLIEFDE

LEVITICUS 19, 9-18

9 Als gij uw oogst van het land haalt, moogt gij uw akker niet tot de rand afmaaien 

en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. 10 Gij moogt in uw wijngaard geen 

nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd 

voor de arme en de vreemdeling. Ik ben Jahwe uw God. 11 Gij moogt elkaar niet 

bestelen, niet beliegen en niet bedriegen. 12 Ge moogt mijn naam niet gebruiken 

voor meineed, want dan ontwijdt ge de naam van uw God. Ik ben Jahwe. 13 Gij 

moogt uw naaste niet uitbuiten en hem in niets te kort doen. Wat een dagloner 

verdient moogt ge niet vasthouden tot de volgende morgen. 14 Gij moogt een 

dove niet vervloeken en een blinde niets in de weg leggen, waarover hij struikelen 

kan. Ge moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben Jahwe. 15 Wees niet partijdig 

bij het rechtspreken: begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen. 

Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten. 16 Strooi geen lasterpraat rond 

over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben Jahwe. 17 Wees niet 

haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt ge u niet schuldig 

aan de zonde van een ander. 18 Neem geen wraak op een volksgenoot en koester 

geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben Jahwe. 




