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JACOBUS 2, 14-18

14 Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen 

daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? 15 Stel dat een broeder 

of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, 16 en iemand van u zou zeggen: 

‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,’ en hij zou niets doen om in hun 

stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? 17 Zo is ook het geloof, op 

zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. 18 Misschien zal iemand 

zeggen: ‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof.’ Dan antwoord ik: ‘Bewijs me eerst 

dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn 

geloof bewijzen.’




