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Zondag 10 maart: Gezinsviering Sint-Servaas, Wemmel 
 
Mooi weer buiten en mooi volk binnen, zo star4e 
de zondagochtend. 
De kinderen die zich voorbereiden op hun eerste 
communie van 20 april kregen ook deze keer een 
opdracht om samen met hun ouders uit te 
voeren. Constant gaf een woordje uitleg bij de 
organisaAe: Broeder Delen. Hij vertelde ons over 
de oneerlijke verdeling tussen Noord en Zuid, 
arm en rijk, hongerig en welgevoed…. Indien we 
allen samen de grote taarten zouden verdelen 
zou er misschien hier en daar een stukje tekort 
zijn of eentje te veel maar iedereen zou wel 
ongeveer evenveel stukjes hebben gehad, zodat 
niemand onderbedeeld achter blijI. 
Aan de composiAe vóór het altaar werd er deze 
ochtend een stukje prikkeldraad toegevoegd, of 
zoals Linda het noemde ‘pinnekesdraad’, 
eveneens een symbool van uitsluiAng, armoede 
en onmacht in deze wereld. 
Daarom werd er aan de kinderen en hun ouders 
gevraagd, door wie of wat ook zij worden 
belemmerd in hun dagelijks leven. Uit de reacAes 
die werden gesprokkeld, schreven Linda en 
Constant de voorbeden: 
 
Soms is prikkeldraad het feit dat we elkaar niet 
verstaan. 
Bidden we om open oren, luisterbereidheid en 
begrip. 
 
Soms is prikkeldraad de vele verplichAngen 
tegenover de maatschappij, 
waardoor we soms Ajd te kort komen om sAl te 
staan bij al wat echt belangrijk is in het leven, en 
om samen te kunnen zijn. 
Bidden we om ogen die kunnen zien wat echt 
belangrijk is, om Ajd ten leven, 
om aandacht voor de andere. 
 

Soms zit de prikkeldraad in ons, omdat we bang 
zijn dat we het niet kunnen, 
of om wat de anderen van ons denken. 
Bidden we om moed, sterkte en vertrouwen. 
 
 

 
 
Verleiding kan ertoe leiden dat we veel verliezen. 
Daarom zeggen we dat de verleiding van de 
duivel komt, 
maar er is niets groter dan de kracht van God en 
onze Heer Jezus Christus. 
 
Bidden we om zijn kracht. 



 
Bidden we ook voor iedereen die ver van ons weg 
is, 
en voor onze lieve overledenen, 
in het bijzonder voor de bompi van Ylona en 
Jade. 
 
Na afloop van de viering vertelde Estelle ons dat 
ze het leuk vond om aan Jezus te mogen denken. 

Lena genoot dan weer van het voorlezen waar 
iedereen bij was en de omhaling van de centen 
met de mandjes. 
Dikke dank u wel: 
aan Mieke voor het enthousiaste voorzingen,  
aan de eerste communicantjes en hun ouders 
voor de medewerking. 
 
Myriam 

 

 
 
Vasten 2024 
 
6de ZONDAG: DE WEG NAAR EEN NIEUW LEVEN 
 
Deze weg naar dat nieuw leven beleven we 
allemaal in een notendop vanaf Palmzondag of 
Palmpasen. Groen is die dag -naast het rood dat 
symbool staat voor de liefde- de hoofdkleur. Het 
verwijst naar de palmtakken die op het kruis 
geplaatst worden als teken van hoop en nieuw 
leven. Dat ook wij een teken van hoop en nieuw 
leven mogen worden! Laten we daar gerust eens 
ons werk van maken. 
J.-Paul Guilliams.  
 

 
De Vastencompositie van de 4de zondag in 
Sint-Servaas Wemmel © Linda Verdickt 



Ga mee op Palmwandeling en volg de weg van Jezus! 
 
Op zondag 24 maart gooit de kerk van Relegem ter 
gelegenheid van Palmzondag opnieuw haar 
deuren open. Tijdens een wandelviering volgen 
we op Palmzondag de weg van Jezus en beleven 
we ons geloof in openlucht. We beginnen om 
10.30 u. in de kerk, waar we met een openingslied 
en -gebed onze tocht inze4en. Daarna vertrekken 
we samen voor een wandeling van ongeveer 2 
kilometer.   
Onderweg staan we sAl bij het evangelie - de Blijde 
Intrede van Jezus, waarna we kennismaken met de 
figuren van het lijdensverhaal. Tijdens de 
wandeling maken we ook Ajd voor muziek. Voor 
de kinderen voorzien we een leuke acAviteit: zij 
kunnen een palmpaasstok samenstellen en 
versieren. Afsluiten doen we opnieuw in de kerk 
met een bezinning, de communie en een 
slotgebed en -lied. Zoals elk jaar zullen er ook 
gewijde palmtakken uitgedeeld worden.  
We zien jullie graag op zondag 24 maart om 10.30 
u. in de kerk van Relegem, met aangepast 
schoeisel en eventueel regenkledij, tot dan! 

 
 
 
 
 



 

Welkom Pastorale zone Wemmel

VIERINGEN TIJDENS DE GOEDE WEEK EN OP PASEN 2024
PALMZONDAG
Zaterdag 23 maart
17.30 uur   Wemmel, St.-Engelbert, palmwijding en eucharistie (NL)
Zondag 24 maart 
09.00 uur   Ossel, St.-Jan, palmprocessie en palmwijding
10.30 uur   Relegem, St.-Jan, palmpasen-bezinningswandeling met palmritueel 
                                                    en een  creatieve verwerking voor de jongeren
10.30 uur   Wemmel, St.-Servaas, palmwijding en eucharistie
11.00 uur   Wemmel, St.-Engelbert (FR) , palmwijding en eucharistie

Woensdag 27 maart
18.30 uur    Wemmel, St-Engelbert, stille aanbidding en gelegenheid tot persoonlijke biecht tot 20 uur.

WITTE DONDERDAG

Donderdag  28 maart
19.00 uur   Wemmel, St-Eng. Laatste Avondmaalviering en aanbidding tot 20.30 uur (NL/FR)
19.30 uur   Ossel, St.-Jan , Laatste Avondmaalviering

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 29 maart
19.00 uur   Wemmel, St.-Engelbert, Avonddienst en communie NL/FR
19.30 uur   Relegem, St.-Jan , Kruishulde met verhaal van Godly play 

PAASZATERDAG – STILLE ZATERDAG
Zaterdag 30 maart 
Paaswake, wijding van licht en water, hernieuwing van de doopbeloften en eucharistie, 
20.30 uur  Wemmel, St.- Servaas
20.30 uur  Wemmel, St.- Engelbert NL/F 

PASEN
Zondag  31 maart
09.00 uur   Ossel, St-Jan
10.30 uur   Relegem, St.-Jan, opgeluisterd door het koor
11.00 uur   Wemmel, St.-Engelbert (NL/FR)

PAASMAANDAG  - TWEEDE PAASDAG – 1 APRIL
09.30 uur Brussegem, St.-Stefanus


