Vierde zondag door het jaar (B)
(31 januari 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr..  Welkom in dit huis, waarin we biddend komen luisteren naar het Woord van de Heer die
zichzelf aan ons aanbiedt als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
De Schrift stelt ons vandaag Jezus voor als de nieuwe Mozes. Dat nieuwe van Jezus,
waardoor Hij mensen aanspreekt, ligt niet zozeer in zijn woorden als wel in de manier,
waarop Hij zijn eigen woorden in daden omzet. Dat doet Hem spreken met gezag. Zijn
onze woorden en daden in overeenstemming met de naam ‘christenen’ die wij dragen?

Gebed om ontferming

Pr..  Maken we het even stil in onszelf en denken we na over wat er fout loopt in ons leven.

. Omdat we soms bezeten zijn door ons werk of onze hobby en te weinig tijd maken voor
anderen, Heer, ontferm U over ons.

. Omdat, wij ons bij tegenslagen bedreigd voelen en ons vertrouwen in U verliezen,
Christus, ontferm U over ons.

. Omdat we materiéle belangen soms te belangrijk vinden en ons gebed tot U verwaarlozen,
Heer, ontferm U over ons.

Pr..  God, wij vragen U dat de Geest van Jezus ons leven mag doordringen.
Dat we zijn Woorden omzetten in daden en meer aandacht schenken aan onze naaste.
Amen.

Openingsqgebed

Pr..  Heer onze God, bij monde van uw profeten spreekt Gij ons ook vandaag nog aan.
Gij roept ons op om de wereld om te vormen tot een Rijk waar mensen mogen
samenleven in vrede en gerechtigheid. Leer ons te luisteren naar Uw Zoon en ons laten
inspireren door Zijn levensleer. Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Eerste lezing: (Deut 18, 15-20)

Mozes sprak tot het volk en zei: 'Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet doen
opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de
dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt gij gezegd: Laat mij de
stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik. De
Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben gelijk. Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat Ik
hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt,
zal Ik zelf rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan
moet hij sterven, die profeet.



Evangelie (Mc 1, 21-28)

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum, en op de eerstvolgende sabbat ging
Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van
verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als
iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was
van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: 'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons
te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige
Gods.' Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga uit hem weg.' De onreine geest schudde hem
heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd dat
ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel
aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.' Snel verspreidde zijn faam zich naar alle
kanten over heel de streek van Galilea.

Homilie

Stel u eens voor dat wij erbij waren te Kafarnaim, toen Jezus optrad in de synagoge. Een normale
zondagsdienst, met steeds dezelfde mensen, van dezelfde parochie, alleen maar dat er nu een
gast de preek houdt. Naar een vreemde luistert men altijd een beetje beter. Te Kafarnaim liep het
anders af. Het was niet zomaar een vreemdeling die daar het woord voerde. Het was iemand met
gezag, iemand waar men na weken lang ongetwijfeld nog over sprak.

Waarmee kan een predikant indruk maken? Uiteindelijk komt het telkens opnieuw neer op twee
zaken. Door datgene wat je zegt, maar ook door je persoon. Jezus verbaasde de mensen door
beide. Dat is een nieuwe leer!, riepen de mensen.

De evangelist Marcus laat ons vandaag eigenlijk een beetje in de steek. Want in de evangelielezing
van vandaag wordt niet verteld wat Jezus precies gezegd heeft. Alleen staat er dat de mensen
buiten zichzelf waren van verbazing over zijn leer.

Maar we geven de moed niet op, want het evangelieverhaal van vandaag gaat nog verder.
Onmiddellijk na het verhalen van de rijkdom van Jezus' boodschap volgt een genezingsverhaal.
Dit wonderverhaal is onlosmakelijk verbonden met Jezus' leer. Een zieke man wordt genezen. Niet
enkel Jezus' woorden dwingen ontzag af, maar die nieuwe leer heeft bovendien nog gezag: zelfs
de boze geesten luisteren naar hem. Door het koppelen van dit genezingsverhaal aan de woorden
van Jezus wordt de inhoud van Jezus’ boodschap onmiddellijk duidelijk. Dit wonderverhaal van
Jezus is zijn boodschap niet meer in woorden, maar in daden omgezet.

In dit eerste hoofdstuk uit het Marcusevangelie beschrijft de evangelist ons een dag uit het leven
van Jezus. Het is eigenlijk het programma van Jezus’ al zijn dagen. Zo een Jezus-dag bevat vier
elementen. Vooreerst onderwijst Jezus. Hij wijdt mensen in, in het geheim van wie God is. Ten
tweede Jezus bevrijdt ook mensen van het kwade. Jezus, ten derde, geneest zieken. Hij neemt
het op voor het leven! En tenslotte, Jezus bidt!

Het geloof onderwijzen, het kwade bestrijden, zieken bijstaan en bidden als motor voor heel dit
werk. leder van ons mag zijn deel doen. Onrecht bestrijden, armoede aanpakken, opkomen voor
het behoud van onze schepping? Een heem programma om samen te doen.

Week na week laat de evangelist Marcus ons een glimp opvangen van Jezus. Steeds meer wordt
duidelijk wat zijn bedoeling is. En doorheen die Jezus mogen we ook God leren kennen: een God
die uitnodigt om mee in zijn voetspoor te treden, een God die vandaag onze bevrijJdende handen
nodig heetft.

Marc Verwaeren, pastoor-deken



Voorbeden

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk. Dat zij door hun
verkondiging van het evangelie en hun handelen andere mensen bemoedigen en hen
zoals Jezus, nieuwe hoop en kansen tot leven geven. Laten wij bidden...

Bidden we voor alle mensen die, vaak ongezien, zieke en gekwetste mensen opzoeken
en hen nieuwe levensmoed geven. Dat zij kracht vinden in het evangelie en hun
voorbeeld aanstekelijk werkt voor anderen. Laten wij bidden...

Bidden we voor onszelf en alle christenen. Dat we luisteren naar de bevrijdende
Boodschap van het evangelie en ons in onze kleine en grote keuzes laten leiden door
Jezus’ goedheid en mildheid voor elke mens die Hij ontmoette. Laten wij bidden...

Gebed over de gaven

Pr..  Heer onze God, Gij voedt Uw volk niet alleen met woorden om van te leven
maar ook met brood om te breken en te delen. Zegen deze gaven en laat ze een teken
zijn van liefde en verbondenheid. Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

Pr..  Meer dan wij het kunnen zeggen, God, zijt Gij voor ons een Vader. En dus spreken wij U
toe met de woorden van uw geliefde Zoon: Onze Vader,...

Vredewens

Pr..  God van alle mensen, we trekken cirkels rond onszelf en zeggen: 'dit ben ik’; 'dit is van mij'.

En onze handen zijn tot slaan gereed als wordt geraakt aan wat wij ons hebben
toegeéigend. Vergeef ons, kleine geweldenaars, maak ons vredelievend en mild. Dan
worden wij één en onverdeeld. Die door God geschonken vrede zij altijd met u.

Uitnodiging tot de communie

Pr.:

Brood en wijn, voedsel en vrede, recht op leven en menselijkheid. Waar wij zo diep naar
hunkeren en wat we zo moeizaam kunnen zijn, dat leggen wij in uw handen. Heer, leer ons
doen wat Gij ons hebt voorgedaan: leer ons ons leven te breken als brood, het elkaar aan te
reiken als wijn. Dit is het Lam Gods...

Bezinning na de communie

Le.:

Ik heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten, een wonder
waardoor Ik, God, de wereld zal redden. Maar hoe zal Ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal Ik kunnen rechtspreken, zonder jullie stem?

Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit mijn handen gegeven, heel mijn schepping en heel
mijn wondermacht. Niet jullie, maar Ik wacht nu op het wonder.



Slotgebed

Pr.. Heer onze God, Uw Zoon wil van ons vrije mensen maken. Alleen z6 kunnen wij tot
liefde komen, alleen z6 kunnen wij tot leven komen. De angst neemt het vaak over om
echt vrij te zijn. Maar Uw liefde, Heer, maakt ons sterk. Uw Liefde, die wij U vragen ons
te schenken, doorheen Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, die leeft in eeuwigheid.
Amen.

Zending en zegen

Pr..  Zoals Jezus had men in de synagoge van Kafarnalim nog nooit iemand horen spreken.
In Hem mochten zij iets van God ervaren. Misschien hebben we in deze viering ook zo iets
mogen beleven en zal dat te merken zijn aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die
komen. Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen: in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.



