
GOD GEBEURT 

GODDANK 

 

Vroeger was er in de abdij van Westvleteren een oude monnik die je op zijn fietsronde vaak 

een kaartje aanbood, waarop stond:  ‘waar twee of drie in mijn Naam samen zijn, daar ben Ik 

in hun midden’.  En ook: ‘vraagt en u zal gegeven worden’. Voor de kinderen opende hij zijn 

‘spekkedoze’. De snoepjes zagen eruit alsof ze nog van voor de oorlog waren. Maar broeder 

Dries leerde ons drie belangrijke dingen. Eén: het 

is zo belangrijk om in relatie te treden, te vragen, 

te vertellen en te vertoeven bij de Heer. Twee: die 

relatie met God kunnen wij enkel ten volle beleven 

in gemeenschap met elkaar. God komt in ons 

midden wanneer wij samen zijn in Zijn Naam. En 

drie: broeder Dries vertelde aan iedereen dat hij 

daarvan leefde. De grote pijlers van liturgie, 

diaconie en verkonding, allemaal bezegeld met 

het eenvoudige gebaar van een ‘spekkedoze’. 

 

Gelovige reflectie 

Of Jezus ook een ‘spekkedoze’ had, weten we niet. We lezen het niet in de verhalen. Daarin 

maken we wel kennis met een jood die kind aan huis is in de synagoge. Die fel reageert 

tegen alles wat de relatie met God kan verstoren. ‘Laat het huis van mijn Vader toch niet 

verworden tot een markthal, laat het een huis van gebed zijn.’ ‘Sta toch niet vooraan te 

pronken, maar keer terug naar uw binnenkamer.’ De sabbat stelt hij in vraag als er niet meer 

goed gedaan kan worden. Jezus wil ons de eenheid laten zien van de relatie tot God en de 

relatie tot onze medemens. Hij leeft het voor, ook wanneer Hij voor het laatst maaltijd houdt 

met zijn vrienden. Jezus wast de voeten. Het is in de liefde tot elkaar dat we God kunnen 

dienen. Wij zijn gegeven aan elkaar omdat Hij zich gegeven heeft aan ons in brood en wijn. 

In het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat dit mooie citaat: ‘Vergeet de gastvrijheid 

niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.’ (Hebr 13, 2) Daar 

gebeurt God, goddank!  

 

Gespreksvragen 

- Hoe kunnen we er blijvende aandacht voor hebben dat het dagelijks leven en het 

gegeven zijn aan de ander hun plaats krijgen in de liturgie? 

- Wat betekent gastvrijheid voor jou in de manier waarop we de liturgie vieren en in de 

zorg voor de medemens? 


