GEEN LIEFDE ZONDER

JEZELF TE GEVEN

VIJFDE ZONDAG IN DE
VEERTIGDAGENTIID B

OPENINGSVERS EN KRUISTEKEN
Om ons te bemoedigen,
maar vooral uit oneindige liefde
wil God hier en nu bij ons zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen!

OPENINGSWOORD
In de veertigdagentijd of vasten hebben we al een hele weg
afgelegd, al bijna veertig dagen.
Vandaag is het de laatste zondag voor de goede week,
en dus gaan we nog een stap verder
in onze zoektocht naar de essentie van ons bestaan.
Die kern van ons leven is zonder twijfel: liefhebben.
En zonder dat je jezelf geeft, bestaat er geen echte liefde.

In de eerste lezing horen wij van de profeet Jeremia
over het nieuwe verbond dat God met Israél sluit.
God blijft trouw aan zijn eens gegeven woord.

Hij tracht ons met hart en ziel voor Zich te winnen
en legt een nieuwe wet in ons binnenste.

We ontmoeten straks ook Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Het evangelie belicht de betekenis van Jezus’ leven:

de graankorrel die moet sterven om rijke vrucht te dragen.
Daaruit groeit nieuw leven.

Een andere wereld groeit,

is mogelijk,

als wij leren los te laten...

als we leren te sterven aan onszelf,

als wij onszelf kunnen géven voor het geluk van de ander.



GEBED OM MEDEDOGEN

Wanneer wij gevangen zitten in onze eigenliefde.
Heer, ontferm U over ons.

Wanneer wij te weinig in uw trouw ons houvast zoeken.
Christus, ontferm U over ons.

Wanneer wij bang zijn voor alles waarover de schaduw van
het kruis hangt.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God met zijn mededogen in ons hart komen,
ons zijn barmhartigheid tonen
en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen!

OPENINGSGEBED

Goede God,

het kruis van uw Zoon Jezus is hier bij ons.

Wij zijn dit gebedsmoment ook begonnen

met het teken van het kruis.

Wij bidden U:

geef troost en bemoediging

aan allen die een zwaar kruis hebben te dragen.
Help ons het leed van onze naasten te verlichten
en maak ons bereid mee te werken

aan het wegnemen van de oorzaken van onnodig lijden.
Versterk daartoe ons geloof in de weg van Jezus
die, via kruis en lijden, naar zijn verrijzenis voerde
en naar leven bij U, tot in eeuwigheid. Amen.

INLEIDING OP DE EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT

Het verbond dat God met zijn volk sloot, werd eenzijdig
opgezegd: Israél s andere goden gaan vereren.
Jeremia kondigt aan dat dit niet het einde betekent, dat God
trouw blijft en in de toekomst een niet te verbreken verbond
met zijn volk zal sluiten: nieuw en altijddurend.
God blijft trouw door alles heen. Hij schrijft zijn liefdesverbond
in het hart van elke mens.



UIT DE PROFEET JEREMIA (hfst. 31)
Er komen dagen - godsspraak van de Heer -
dat Ik met Israél en Juda een nieuw verbond sluit;
geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden.
Want dit verbond hebben zij verbroken
hoewel Ik hun meester was — godsspraak van de Heer.
Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israél sluit
- godsspraak van de Heer:
Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste,
Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn,
en zij zullen mijn volk zijn.
Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten,
noch tegen zijn broeder zeggen: ‘Leer de Heer kennen.”
Want iedereen, groot en klein, kent Mij al
— godsspraak van de Heer.
Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’

ANTWOORDPSALM Uit Psalm 51
Refrein: Schep in mij een nieuw hart, mijn God.
Wees mij genadig, Gij die genade zijt,
verdelg mijn schuld, in uw barmhartigheid.
Was mij, ik ben vuil van zonde -
wie kan vergeven dan Gij alleen? Refrein

Bedek mijn zonden, was mij schoon
en ik zal worden zo wit als sneeuw.

Spreek uw verlossend woord tot mij,
laat mijn zonden niet langer voor U bestaan. Refrein

Geef mij een ander hart, mijn God,

maak mij nieuw, maak mij standvastig.

Keer U niet af, verstoot mij niet,

neem nooit uw heilige geest van mij weg. Refrein

Red mij, en ik kan weer gelukkig zijn,
en ik durf weer vrijuit te leven.
Maak mij tot teken van uw barmhartigheid. Refrein



INLEIDING OP DE TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT
Jezus was helemaal mens met de mensen.
Hij was bang voor de dood en worstelde met het lijden.
Zijn gehoorzaamheid aan de Vader,
waardoor Hij ons gered heeft, kostte Hem strijd.

UIT DE BRIEF AAN DE JOODSE CHRISTENEN (hfst. 5)
Broeders en zusters,
In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Hij onder luid geroep en onder tranen gebeden
en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden.
Na de doorstane angst is Hij verhoord.
Hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij tot de voleinding was gekomen,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwige redding.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Lof en eer zij U, Heer Jezus.

Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer,
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.

Lof en eer zij U, Heer Jezus.




INLEIDING OP DE EVANGELIELEZING
Een graankorrel die sterft,
brengt veel vrucht voort.
Wie zijn leven prijsgeeft uit liefde,
die zal het ware leven vinden.

UIT HET HEILIG EVANGELIE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
VOLGENS JOHANNES (hfst. 12)
Er waren ook Grieken onder de pelgrims die ter gelegenheid
van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen.
Ze wendden zich tot Filippus, die afkomstig was uit Betsaida in
Galilea, met het verzoek: ‘We zouden Jezus willen ontmoeten.’
Filippus ging dit bespreken met Andreas en samen gingen ze
toen de zaak aan Jezus voorleggen.
Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Het uur is gekomen dat de
Mensenzoon verheerlijkt wordt. Waarachtig, Ik verzeker jullie:
als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij
onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij
rijke vruchten voort.
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn
leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het
eeuwige leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal
erkenning vinden bij de Vader.
Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen: ‘Vader,
red Mij uit dit uur”? Nee, want juist daarom ben Ik gekomen:
met het oog op dit uur. Vader, verheerlijk uw naam!’
Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Die heb Ik al verheerlijkt
en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.’
De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het
gedonderd had. Maar sommigen zeiden: ‘Er heeft een engel
tegen Hem gesproken.’
Jezus zei echter: ‘Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar
voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden. Ikzelf
moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen
naar Mij toe.’
Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.



KORTE MEDITATIE IN STILTE

OVERWEGING '‘Als een graankorrel’
De weg van de graankorrel is er een van vergaan,
van uitgezaaid worden en afsterven.
Het is wonderlijk
dat hij openbarst met een onstuitbare groeikracht.
De graankorrel vertelt van leven,
van nieuwe toekomst,
maar ook van sterven en geven.
Jezus gebruikt dit beeld voor het leven
van Hemzelf en van alle mensen.
De waarde van een mensenleven wordt groter
naarmate er meer is gegeven.
Geven om te leven:
dat is de Boodschap van Jezus.
Leven met open handen,
leven met een toegewijd hart:
dat geeft zin en ook toekomst.
Gesloten handen, gebalde vuisten:
zij bedreigen alle leven.
Maar jezelf durven verliezen als een graankorrel,
verwijst naar leven volop en voorgoed.
Het is een wijze levensles.
Als wij daartoe in de voetstappen van Jezus gaan,
dan zitten we zeker op het goede spoor.
De weg van alle zaad
is de weg van toekomst voor mens en wereld.



GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de Vader van het leven,
Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus, mensgeworden God van Liefde,

‘mens voor anderen’, gekruisigd omwille van zijn Boodschap,
maar levend voorgoed,

de Mens om nooit te vergeten, de Christus.

Ik geloof in zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.

Die werkt in mens en tijd, die het kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de Liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag, naar de verlossing toe.

Ik geloof in dit leven als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.

VOORBEDEN
God sloot met ons een Verbond.
Daarom mogen wij in vertrouwen tot Hem bidden.

Voor mensen die trouw zijn aan hun beloften.
Dat zij vanuit hun diepste kern verder spreken en handelen.
Laten wij in stilte bidden...

Voor mensen die blijven geloven

in het verhaal van de graankorrel.

Wij weten dat niets lukt zonder inspanning en geduld.

Dat ook wij blijven geloven in alle vormen van nieuw leven.
Laten wij in stilte bidden...

Voor mensen met een ruim hart.

Dat zij blijven ingaan op de noodkreet van anderen.
Dat zij het blijven opnemen voor mensen

zowel in het Zuiden als hier;

dat wij zulke mensen met een ruim hart mogen zijn...
Laten wij in stilte bidden...



Voor onze kinderen en onze kleinkinderen...

voor wie ernstig ziek zijn en

voor wie grote zorgen of pijn dragen...

voor wie het beste van zichzelf geven voor anderen...
aan wie we nu biddend denken...

Laten wij in stilte bidden...

HET GEBED VAN DE HEER
Onze Vader, die in de hemel zijt...

Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen!

GEBED OM VREDE
Goede God, laat uw Stem horen in mensen
die geloofwaardig spreken en handelen.
Laat uw Licht schijnen in mensen
die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid openbloeien
en vrede heersen.
Laat uw vrede tot leven komen
in ons denken en handelen,
in ons spreken en onze daden van solidariteit.
Zo bidden wij U, door Jezus Christus,
de Koning van de Vrede. Amen!

Moge; mijr beste broery env zussen; de vrede vawvde Heer
bij w zijn, invuw haut, inuww geginnenw en familiekringen,
invonge stad; onge Kerk enw onge wereld.

OM NOG EVEN TE MIJMEREN...
Het was een volle graankorrel
uit een gezegende oogst.
Waardig lag hij daar
in de graanschuur van de meester.
Zijn leven rust er stil, koninklijk en gaaf,
een paradijs op aarde.




Lang lag de graankorrel daar te dromen, ongestoord.
Plots werd hij weggesleurd.

Een hand slingerde hem

Zo maar samen met vele andere korrels

in een brede zwaai over het land.

Een logge paardenhoef trapte hem

zonder ontzien, vast op zijn plaats.

Beklemd lag hij daar te zuchten.

Het paradijs was weg.

De graankorrel wilde los,

hij trok en wrong,

maar hij wroette zich vast.

De regen plakte hem nog dieper in de grond,
Koud en nat.

En de druppels bleven vallen.

De graankorrel zette zich schrap.

Hard en kil als een schub werd zijn huid,
weerbarstig kroop hij dicht.

Hij tobde radeloos en sloot zich moedeloos op.
Niets wilde hij nog.

Zijn hart werd stil.

Het leek stil te vallen

bij al die nood,

bij al dat niets.

Maar binnenin wilde zijn hart leven.
Zijn hart hoorde een stem,

hij luisterde mee

en hoorde een onbekend leven.

De stilte deed de graankorrel

bij zichzelf binnentreden.

Hij ontmoette de wortel van het leven,

echt leven, nieuw en anders.

Hij vouwde open en omhelsde vreugde en pijn.
De aarde ontving zijn volle gave

en daaruit verrees honderdvoudig leven.

Nu was de graankorrel volledig.




SLOTGEBED
Barmhartige God,
wij zien het overal om ons heen:
het zaad moet sterven om te ontkiemen,
de kaars moet opbranden
om licht en warmte te geven.
Zo is het ook in ons eigen leven.
Leer ons aanvaarden dat de mens zichzelf moet geven:
zijn tijd, zijn belangstelling, wat hij heeft,
zijn vriendschap, zijn leven,...
Alleen zo kan ons leven echt leven zijn,
de moeite waard om door de dood heen te komen
tot het ware leven in uw liefde die geen einde kent.

KRUISTEKEN
Moge de levenskracht van Jezus, de Christus,
die als graankorrel in de aarde viel,
ons inspireren om mensen te worden
die een stukje durven sterven voor andermans geluk.
Mogen ook wij zo graankorrels worden die leven geven!
Gods zegen moge ons daarbij tot steun zijn:
de Vader, (+) de Zoon en de H. Geest. Amen.

Vrienden, dit iy (voorlopig?) het laatste gebedsblaadje
dat wij ruimer verspreide.

Vanaf volgend weekend proberenw wij - tenwminste alsy dit
toegestoon wordt door onge regeringeww - eenv (Vriy
groot) aantol mogelijkheden aan te bieden, waow wij
(weliswaor met maximaal 15 gelovigen) aawv de
litwrgische vieringen kunnen deelnemen.

Dege reeks vanw mogelijkheder vindt w verder ivv dit
gebedsblaadje.



Mag ik uw bijzondere aandacht vrager voor het feit dat
het omv organisatorische redenesw noodgakelijk is omvwop
voorhand, inv te schwijvenv voor de dievst die w wilt
meemaker. Dat i jvew koww vanaf woensdag 24
maoart 09.00 w. viaw Servaas Varw Malderghemw (zie verder).

Volgende zondag beginnen we met Palm- evv
Passiegzondag aow de Goede Week 2021...
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Ik wens ieder vanw w wupiratie, stewwnv v uw
geloofsbeleving, ew een groeiende verbondenheid

mel de Heer Jegus env met onge geloofsgemeenschap,
hier ter plaatse, in ong bisdom env wereldwijd.

Voor de teksten van dit gebedsblaadje vond ik inspiratie bij:
André Thoonen, Broederlijk Delen, Dominicanen Schilde,
Gooi & Sticht, In uw Midden, KBS Willibrord 1995,

Kees Pannekoek, Levensecht, Liturgische Suggesties voor de
zondagse Eucharistieviering, Peter Biesbrouck, Ten Bos,
Theo Willemen, Wim Holterman osfs, en eigen bewerkingen.

Onze parochieassistente Katrien ben ik heel erg dankbaar voor
de lay-out van dit gebedsblaadje en voor de uitwerking van het
evangelieblaadje voor kinderen.

Katrien, pastoor Luc, pastoraal werkster Marina, en enkele
andere lieve mensen zorgen ook voor de verspreiding.
Bedankt!



VAN GANSER HARTE WELKOM

OM MEE TE BIDDEN EN TE VIEREN

We willen — zeker op Palmzondag, in de Goede Week, op Pasen
en in de Paastijd - toch veel mensen de kans geven om als
gemeenschap samen te komen en liturgie te vieren.
Daarom organiseren wij een groot aantal liturgische
vieringen.

U BENT ZEER WELKOM!

Maar... het is noodzakelijk u op voorhand in te schrijven.
(Omwille van het maximum van 15 deelnemers).

Inschrijven kan enkel bij Servaas, de financieel en
administratieve codérdinator van het dekenaat Deinze.

U kan hem bereiken op finaco.dekenaatdeinze@gmail.com
of via telefoonnummer 0476 39 44 80

PALMZONDAG
Zaterdag 27 maart -
gelieve in te schrijven voor de dienst die u wilt bijwonen!
16.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt)
17.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk
18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk
18.00 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk
(rond punt, Petegem, met livestreaming)

Zondag 28 maart -

gelieve in te schrijven voor de dienst die u wilt bijwonen!

08.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk

09.00 u. Sint-Pauluskerk

09.30 u. Sint-Amandus en Jobkerk, Astene

09.30 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius
Abtkerk (livestreaming)

10.30 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk

12.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk

18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk



mailto:finaco.dekenaatdeinze@gmail.com

MAANDAG 29 MAART - inschrijven niet nodig
09.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (eucharistieviering)
18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (avondgebed van de Kerk)

DINSDAG 30 MAART - inschrijven niet nodig
09.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (eucharistieviering)
18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (avondgebed van de Kerk)

WOENSDAG 31 MAART:

HET SACRAMENT VAN DE VERZOENING
Op deze dag kan u het Sacrament
van de Vergeving (of de Biecht) ontvangen
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt).
(inschrijven is niet nodig)
Op het uur dat u het beste past, kan u de kerk binnenwandelen.
Bij het binnenkomen van de kerk krijgt u of vindt u een
gebedsblaadje, dat u persoonlijk in stilte doorneemt.

Wanneer u klaar bent met gebed en meditatie, kan u naar de
aanwezige priester gaan en het sacramenteel teken ontvangen.
(Alle uitleg staat op het gebedsblaadje)

Dit kan van 10.00 tot 12.00 u., van 14.00 tot 16.00 u. en
van 18.00 tot 20.00 u. Uiteraard kan u ook op een ander
moment, bij een priester naar keuze en op het moment dat u
met hem afspreekt het sacrament van de vergeving ontvangen.

DONDERDAG 1 APRIL: WITTE DONDERDAG

gelieve in te schrijven voor de dienst die u wilt bijwonen!
16.00 u Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt)

17.00 u. Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk, Bachte

18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt)
18.30 u. Sint-Amandus en Jobkerk, Astene
18.30 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt ‘
(met livestreaming) “

19.00 u. Sint-Pauluskerk, Oostkouterlaan



VRIJDAG 2 APRIL: GOEDE VRIJDAG -
DE KRUISWEG MET DE HEER GAAN
gelieve in te schrijven voor de dienst die u wilt bijwonen,
behalve voor de kerk te Astene
van 09.00 tot 17.00 u. Sint-Amandus en Jobkerk, Astene:
vrije keuze van persoonlijke kruisweg op het uur dat
u schikt, in stilte a.d.h.v. gebedsblaadje
14.30 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt)
15.00 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk
(livestreaming)
17.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk mﬂ)‘m
18.00 u. Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk, Bachte
19.00 u. Sint-Pauluskerk (Oostkouter)

Voor de vormelingen zijn tienerkruiswegen voorzien in
verschillende kerken op verschillende momenten.

ZATERDAG 3 APRIL: PAASZATERDAG - PAASWAKE-

gelieve in te schrijven voor de dienst die u wilt bijwonen!

17.30 u. Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk, Bachte

18.00 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk
(livestreaming)

18.30 u. Sint-Amandus en Jobkerk, Astene

19.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt)

ZONDAG 4 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN

gelieve in te schrijven voor de dienst die u wilt bijwonen!

08.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt)

09.00 u. Sint-Pauluskerk (Oostkouter)

09.30 u. Sint-Amandus en Jobkerk, Astene

09.30 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk
(livestreaming)

10.00 u. Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk, Bachte [

7>

10.30 u. Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk e B
11.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt) \__,.——3
17.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk X ~

18.00 u. Onze-Lieve-Vrouwekerk



VRIENDEN, WILT U A.U.B. INSCHRIJVEN VOOR DE
LITURGISCHE VIERING DIE U WILT BIJWONEN.

Dat kan bij Servaas, de financieel en administratieve
coordinator van het dekenaat Deinze.

U kan hem bereiken op finaco.dekenaatdeinze@gmail.com of
via telefoon 0476 39 44 80.

De liturgische vieringen in Sint-Martinus en Sint-Antonius
Abtkerk te Petegem-Deinze kan u volgen via YouTube....
kerk sint-martinus petegem aan de leie/viering + datum.
Deze link wordt ook telkens geplaatst op de facebookpagina
Sint-Martinuskerk Petegem-Deinze.

Enkele alternatieven om in verbondenheid te bidden...
zaterdag 20 maart
- op radio: Radio Maria 18.15 u. (euch.)
- livestream: 17.30 u., O.-L.-Vrouwekath., Antw. (euch.- Engelst.)

zondag 21 maart
- op Radio Maria, 10 u. & Radio 1, 10 u. (St.-Vincentiuskerk, Eeklo)

-opTV:

1) Via Kerknet en de regionale zenders AVS en TV Oost kan
u om 10u. de eucharistieviering volgen vanuit de kerk Sint-
Pieters-Buiten i/d parochie H. Petrus en Paulus (Gent-Zuid).

We volgen catechumene (doopleerling) Nicole die zich voorbereidt
op het ontvangen van de sacramenten van initiatie in de paastijd. Zij
en haar gezin zijn thuis in deze parochie waar ze ook
opgenomen werd in het catechumenaat. Deze zondag steunen
we haar als geloofsgemeenschap op de weg naar haar doopsel.

Bisschop Lode gaat voor, samen met pastoor-moderator Gino
Grenson. Op Kerknet zal u ook een tekstboek kunnen
downloaden.

2) NPO 2 (Ned.), 10 u., H. Gerardus Majella kerk, Emmen

- Via livestream: om 11 u. vanuit de abdij van Averbode
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