Liturgie vijifde vastenzondag (B)
(21 maart 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.:

Stellen wij ons onder de bescherming van God die voor ons wil zijn:

+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Elke mens is op zoek naar zijn bestemming, naar waarachtig en gelukkig leven.

Op onze vraag naar geluk mogen wij vandaag een antwoord horen in de verhalen van
mensen die ervaren hebben dat God op hun zoektocht met hen meeging.

De profeet Jeremia spreekt van een nieuw Verbond dat God met ons aangaat.

Hij grift zijn Wet van liefde in ons hart. En Jezus zegt: “Wie zijn leven vasthoudt, zal het
verliezen. Maar wie zijn leven durft prijs te geven, zal het vinden. "Het echte geluk ligt niet
in het grijpen en nemen voor onszelf, maar stroomt door het hart van de mens die zich
geeft, die recht doet aan de anderen, vooral aan de kleinen en de armen.”

Dat heeft Jezus ons voorgedaan en wij willen Hem daarin volgen.

Gebed om ontferming

Pr.:

Pr.:

Omdat Gods Verbond met zijn volk in ieders hart staat gegrift, vragen wij Hem om
nabijheid, om ontferming.

Heer, Gij die weet hoe moeilijk het ons valt de goede richting te kiezen,
laat ons voelen dat we niet alleen op stap zijn, vooral als uw weg moeilijk begaanbaar lijkt.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij die weet dat wij vaak angstig zijn als wij worden geconfronteerd met moeilijke
keuzes. Moge uw voorbeeld ons blijvend vertrouwen schenken in de toekomst.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij die onze twijfels en verdriet kent laat ons uw hand op onze schouder voelen.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede en barmhartige God ons tekortschieten vergeven, de muren van
verdeeldheid slopen ,en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Openingsqgebed

Pr.:

Heer onze God, als wij berusten in het bestaande onrecht en de vlam van hoop en
verwachting in ons laten doven, dan zijt Gij de Enige die de gezonde onrust in ons wekt,
de ijver om weer op te staan. Profetische mensen mogen weer tot ons spreken en worden
verstaan, het oude verbond met U wordt nieuw in ons hart geprent. Dode letter wordt weer
aangeblazen tot levende aanspraak. Dat het ook nu gebeuren mag en dat we Jezus
mogen ontmoeten, een bron van vrijheid en liefde voor altijd. Amen.

Eerste lezing (Jer. 31, 31-34)

Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israél een nieuw verbond sluit. Geen
verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om
hen uit Egypte te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was -
godsspraak van de Heer.



Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israél sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander
nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein kent Mij dan -
godsspraak van de Heer. Dan vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.

Evangelie (Joh 12, 20-33)

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige
Grieken. Deze nu klampten Filippus van Betsaida in Galilea aan en vroegen hem: 'Heer, wij
zouden Jezus graag spreken.' Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten
Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: 'Het uur is
gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de
graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen
leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik
zeggen? Vader, red Mijj uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader,
verheerlijk uw Naam.' Toen kwam er een stem vanuit de hemel: 'lk heb Hem verheerlijkt en zal
Hem wederom verheerlijken.' Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had.
Anderen zeiden: 'Een engel heeft tot Hem gesproken.' Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij was die
stem maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld
worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal Ik allen tot Mij
trekken.' Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.

Homilie

In het verenigingsleven staat de C of de K ter discussie. Christelijk of katholiek klinkt niet meer
modern. Men wil ervan af. KAV werd femma, KVLV werd ferm. Er was een tijd dat die C of K
werd gezien als een méérwaarde, een eremerk in de naam. Nu voelt men zich blijkbaar
ongemakkelijk bij dat merk. De C of K klopt niet meer met de werkelijkheid. De profeet Jeremia
(uit de eerste lezing) raadt ons aan er geen discussiepunt van te maken. Zet die C of K niet
zozeer in je etalage. Grif ze in je hart. Dat is een veel grotere opgave dan vechten voor een letter
op een vlag.

Christus beleven, is worden als een graankorrel die sterft om vrucht te kunnen dragen. Het is
vandaag niet eenvoudig. Ook wij zitten voortdurend tussen wal en schip. Trouw blijven aan de
geest van het evangelie én meebouwen aan de samenleving. ‘In de wereld, maar niet van de
wereld. Het is geen comfortabele positie. Er zullen altijd krachten zijn die misbruik maken van
onze naiviteit: blijven geloven in de goedheid van de mens en in de mildheid van de
samenleving, om keer op keer bedrogen uit te komen. Dat is telkens een beetje sterven aan
zichzelf. Sterven als de graankorrel in de aarde: het is wezenlijk voor een christen.

Sterven om te leven. Je leven geven. Mocht deze tekst alleen staan, men zou kunnen denken
dat God maar weinig belang hecht aan dit leven en alles richt op het leven na de dood. Maar de
evangelies spreken dat duidelijk tegen. Jezus geneest mensen, doorbreekt isolement, neemt het
op voor zwakkeren, ... Hij zegt nooit: bijt nog even door, na de dood wordt het beter.
Verrijzenisgeloof heeft dus niet alleen te maken met het leven na de dood, neen, christenen
moeten tijdens dit leven mensen doen opstaan uit alles wat hen neerdrukt. Het veronderstelt dat
ik het oude leven, waarin vooral mijn eigen persoontje centraal staat af leg en me bekleedt met
de mens die een hart heeft voor anderen, vooral de mensen in nood. Het is dat wat de projecten
van Broederlijk Delen beogen in deze vastentijd. Mensen beetje bij beetje openbreken en
zelfvertrouwen geven: werken aan duurzame verandering.



Dat is Jezus volgen, niet krampachtig vasthouden aan het eigen leven, maar een leven ten
dienste van anderen. Niet ik maar de ander centraal stellen in mijn leven. Het is dit soort
naastenliefde die Jezus als grondhouding vraagt bij Zijn volgelingen.

Pasen voorbereiden, verrijzenis vieren is die weg van de graankorrel gaan. Niet later, maar hier
en nu, met de mensen met wie ik leef!

Marc Verwaeren, pastoor-deken

Voorbeden

Pr.:

Pr.:

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en
deze gaven aan Hem aan te bieden.

Bidden we voor wie leven in angst om de toekomst, voor wie het bestaan donker is en
uitzichtloos, voor hen die hier en elders in de wereld geen kansen krijgen en niet tot hun
recht komen. Laten wij bidden...

Bidden we voor hen die keuzes durven maken waarvan de gevolgen niet te overzien zijn,
mensen die zowat alles ervoor over hebben om het welzijn van anderen te bevorderen.
Versterk hun innerlijke kracht, God, laat het vuur van hun verlangen brandend blijven.
Laten wij bidden...

Bidden we voor hen die blijven steken in hun aarzelingen, mensen die geteisterd worden
door een grote onzekerheid, angstig voor alles wat zij niet overzien. Geef hun nieuwe
kracht, versterk hun hoop en hun verlangen om medemens te zijn voor anderen.

Laten wij bidden...

Bidden we voor allen die ons in de dood zijn voorgegaan; De vele coronadoden, de
slachtoffers van oorlog en geweld . Dat zij leven mogen ontvangen in overvioed.
Laten wij bidden...

Levende, barmhartige God, wees er voor ons wanneer wij durven kiezen voor een leven
vol gerechtigheid, en sta ons bij op momenten van angst, angst om alles te verliezen.
Wees er ook voor ons wanneer we niet durven kiezen, omdat we denken de weg van
gerechtigheid niet aan te kunnen. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.:

Uw Zoon, Vader, heeft het graan en de wijnstok onttrokken aan de uitzichtloze kringloop
van groei en ondergang toen Hij op de vooravond van zijn dood het brood en de beker in
zijn handen nam. Laat ons aanwezig zijn bij zijn gebaar. Laat ons vertrouwen op de kracht
van zijn Woord en laat ons delen in het leven dat Gij Hem hebt gegeven, dat Gij ook ons
geeft voor altijd dankzij zijn dood en zijn verrijzen. Amen.

Onze Vader

Pr.:

"Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij navolgen.” Dat houdt ook in: Jezus navolgen
wanneer Hij bidt tot zijn Abba, zijn Vader, die ook voor ons Vader wil zijn. Onze Vader,...



Vredewens

Pr.:

Heer Jezus, Gij hebt tot ons gezegd : "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u
heb liefgehad.” Laat deze woorden in ons hart gegrift staan als uw verbond met ons.

Zie niet naar onze zwakheid en ons onvermogen, maar naar onze goede wil om naar uw
Woord te leven. Sterk ons geloof en geef ons uw vrede. De vrede van de Heer zij altijd
met u.

Uithodiging tot de communie

Pr.:

Heer Jezus, Gij hebt tot ons gezegd : "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u
heb liefgehad.” Laat deze woorden in ons hart gegrift staan als uw verbond met ons.

Zie niet naar onze zwakheid en ons onvermogen, maar naar onze goede wil om naar uw
Woord te leven. Sterk ons geloof en geef ons uw vrede. De vrede van de Heer zij altijd
met u.

Bezinning na de communie

Le.:

Zonder goede grond, geen vruchten.

Zonder wortels geen stevigheid.

Zonder water geen leven.

Wees Gij vaste grond, zin van ons bestaan.
Wees Gij vruchtbare aarde, kracht van leven.
Wees Gij wassend water, vrede van ons hart.
Wees Gij onze zachte kracht.

Dan kunnen wij sterven om te Leven.

Slotgebed

Pr.:

God van Jeremia, God van Jezus, openhartig mogen wij tot U spreken. Ja, zelfs ons
beklag doen wanneer het ons te hoog zit. Gij hoort ons, Gij kent ons van binnenuit.
Dat mochten wij ook hier ervaren verenigd rond Jezus, die het brood breekt en uitdeelt
en de wijn van belofte heft in ons midden. Daar kan geen nacht of ontij tegen op.

Geef toekomst aan al wat kwetsbaar is in zijn en uw naam, voor altijd. Amen.

Zending en zegen

Pr.:

Volgens menselijke maatstaven kijkt de opdracht van het evangelie vandaag bijna
onuitvoerbaar. Toch kunnen we in de buurt komen als we voor de inhoud van de
Boodschap openstaan en ons hat laten raken door God en door onze medemens.
Moge God ons hiertoe zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Amen.



