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Navertelling Johannes 15,1-8

Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de
vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed
te begrijpen.

Jezus is de ware wijnstok

Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Ik ben de stam van Gods druivenplant en jullie zijn mijn
takken. En God is de tuinman. De takken waar geen druiven aan groeien haalt Hij weg. De
takken waar wél druiven aan groeien snoeit Hij; Hij maakt ze kort. Want als de takken
gesnoeid zijn komen er volgend jaar nog meer druiven aan.

Jullie lijken op de goede takken, dat zijn de takken die gesnoeid zijn. Ik heb met mijn woorden
de slechte dingen uit jullie weggesnoeid. Dus nu zijn jullie zonder die slechte dingen helemaal
schoon geworden.

Jullie moeten verbonden blijven met Mij en Ik met jullie. Want zonder Mij kunnen jullie niet
goed leven. Net zoals als er alleen druiven groeien aan takken die vastzitten aan de stam van
de druivenplant. Als je met Mij verbonden blijft kun je goede dingen doen. Maar zonder Mij

kun je niets. Dan gaat het verkeerd met je. Wanneer je niet met Mij verbonden bent, dan ben
je als een tak die helemaal van de stam is afgehaald. Zo'n tak verschrompelt en dan wordt hij
weggegooid. Maar wanneer jullie wél met Mij verbonden blijven en jullie naar Mij luisteren,
dan zal alles wat je vraagt, gebeuren.

Jullie zullen dan als mijn leerlingen veel goede dingen doen. Zo laten jullie de mensen zien
hoe God in de wereld is.”

Verwerking
1. Gesprek met de kinderen
Vraag aan de kinderen wat zij in het verhaal gehoord hebben.

Laat de kinderen vertellen wat zij zelf van het verhaal begrepen hebben en vraag of zij kunnen
uitleggen waarom de leerlingen vergeleken werden met vruchten.

Probeer een goede foto van een druivenstok te vinden. Laat de kinderen zien hoe de druiven
aan de zijtakken hangen en hoe stevig de hoofdstam is. Bespreek met hen of er druiven aan de
takken kunnen groeien wanneer ze afbreken van de hoofdstam. Een tros druiven zal afsterven
als ze te vroeg van de wijnstok worden afgetrokken.

Sta nog even stil bij de verbinding van de druiventrossen met de ranken en de stam. Leg
daarna, als dat nodig is, uit dat Jezus dit verhaal aan zijn leerlingen vertelt omdat Hij duidelijk
wil maken op welke manier zijn leerlingen altijd leerlingen van Jezus kunnen blijven.

Hij gebruikt daar het beeld bij van een wijnstok met ranken en vruchten. Het is belangrijk om
met elkaar verbonden te blijven.



Bespreek ook met de kinderen hoe zij dichtbij Jezus kunnen blijven in het dagelijks leven.
Praat verder over de vraag: ‘Hoe kunnen wij samen de wereld beter en mooier maken. De
kinderen hebben net gehoord dat ze dat niet alleen hoeven te doen, maar dat het goed gaat in
verbinding met Jezus. Teken hiervoor samen op een groot vel papier een tros druiven en
schrijf alle woorden en suggesties die de kinderen opnoemen in deze druiven.

Jezus nodigt ons uit dichtbij Hem te blijven zoals de zijtakjes aan de hoofdstam vastzitten. Dan

kan Hij ons helpen en kunnen wij vruchten dragen van liefde en vreugde voor de mensen om
ons heen. Net zoals een heerlijke wijn de vrucht is van goede, rijpe druiven.

2. Knutselen: Stempel een druiventros

Benodigdheden: wc-rolletje; verf in mooie druivenkleuren (paars, mengen van rood en
blauw); kwast; vel A4-papier; groene stift; en plastic bord om de verf te mengen

Giet wat paarse verf op een bord.

Spreid de verf uit het tot een dun laagje, want de verf wordt gebruikt als een
stempelkussen.

Doop het uiteinde van het wc-rolletje in de verf en ‘stempel’ op het papier.
Stempel in een soort driehoek, zodat er een tros druiven ontstaat.

Verf met een kwast een steeltje en bladeren bovenop de tros druiven.

Als alternatief kan er ook met een kurk gestempeld worden. Dan zijn de druiven direct
gekleurd.



3. Kleuren

Als optie voor de allerkleinsten vindt u hier een kleurplaatje.

Faadd




Gebed

Lieve Jezus,
Jij bent de wijnstok.

God, onze Vader, is de wijnbouwer.

zoals een rank verbonden is aan een wijnstok,
zo zijn wij mensen met Jou verbonden.

Help ons om te groeien

en goede vruchten voort te brengen.

Want wij zelf zijn jouw vruchten

en door goede keuzes te maken,

kunnen wij groeien in ons geloof.

Amen

Bronnen:

https://www.bijbelin1000seconden.be
https://www.kinderwoorddienst.nl




