
  

1 Pasen: verrassend vreugdevol: YES! – OMG! 

1.1 Vooraf 

Viering na de Paasvakantie: bedoeling is met de leerlingen een celebratie te houden, bij voorkeur in 

een kerk. De leerlingen maken kennis me de blijde boodschap van Pasen en krijgen kansen tot 

beleving om de paassymbolen te verkennen (licht en water). 

1.2 lied 

(uit: ‘Straaltje van de maan’, Riet Vanloo – Ann Willems – Jos Bielen, pag. 52, uitgeverij Averbode) 

1.3 Bijbel 

Voor de paasvakantie hoorden we droevig nieuws: Jezus is dood. Jezus is gestorven en werd 

begraven. Wat gebeurt er nu?  

De vrienden van Jezus hadden verdriet. Ze haalden zijn lichaam van het kruis. Ze legden het in een 

graf. Dat was een hol in de rotsen. Ze rolden een steen voor het graf. Maar het was al avond. 

Daarom gingen ze naar huis. De volgende ochtend was het sabbat. Dan mocht niemand werken. 

Maar de dag daarna mocht dat wel. Een paar vrouwen gingen naar het graf. Het was nog heel vroeg. 

De vrouwen hadden zalf en olie bij zich. Dat was om het lichaam van Jezus te verzorgen. Zo ging 

dat in die tijd. Toen ze bij het graf kwamen, schrokken ze. De steen was weg! Het graf was open! 

Iemand in witte kleren zei: “Wees niet bang! Jullie zoeken Jezus. Maar Hij is er niet. Hij is weer 

levend geworden.” De vrouwen renden weg. Ze vertelden het grote nieuws. Ze zagen wel dat het 

graf leeg was. Maar ze snapten er niets van.  

1.4 Tekens en symbolen 

Als mensen feest vieren, als mensen blij zijn, dan tonen ze dat. Iedereen mag het goede nieuws 

zien en horen! Ook wij zijn blij omdat Jezus leeft. We tonden dat: 

Paaskaars: op een feest maken we licht 

In de kerk kwam een nieuwe paaskaars. Een hele grote kaars die zegt: Jezus leeft! Het is Pasen! Die 

kaars willen we niet ontsteken. … Het licht zegt: ‘Jezus is er altijd voor ons, ook als het eens heel 

moeilijk of donker is. Jezus wil ons altijd blij maken. Een hele grote kaars: zo’n groot licht wil Jezus 

voor ons zijn.   

Elke leerling heeft een theelichtje, krijgt vuur van de paaskaars en plaatst het kaarsje vooraan. 



Doopwater: nieuw doopwater 

In water groeit leven. Vissen leven in het water. In mama’s buik groeit een kindje in het water. 

Zonder water kunnen dieren, planten, mensen niet leven. Water maakt ook mooi en fris. Daarom 

nemen vele mensen ook een beetje water als ze binnenkomen in de kerk, ze maken een kruisje met 

water en zeggen zo: Jezus, je mag ons mooi maken, want Jij houdt van ons en wij houden van jou – 

van boven naar onder, van hier naar ginder. Ook vandaag willen we zeggen: Jezus, Jij mag ons mooi 

maken!  

Alle kinderen maken een kruisje met nieuw doopwater (voortonen). 

1.5 Zintuigelijke verwerking van het Jezusverhaal van Pasen 

We gebruiken de dobbelsteen om te gooien en volgens de zijde waarop hij valt staan we even stil 

om het evangelieverhaal van dit deel te verwerken. 

1.5.1 Met de neus kan je ruiken 

• We maken wierook met de leerlingen 

1.5.2 Met je ogen kan je zien 

• Wat zien we? Paaskaars, water, bloemen, … 

1.5.3 Met je hand kan je voelen 

• Hand in het paaswater steken en een kruisje maken. 

• Theelichtje aansteken en rond de paaskaars plaatsen. 

1.5.4 Met je oor kan je horen 

• We laten de paasklokken luiden (zie verder in deze celebratie) 

1.5.5 Met je mond kan je proeven 

• We proeven de paaseitjes (zie verder in deze celebratie) 

1.5.6 De leerling die de dobbelsteen met de afbeelding van het kind gooit, mag de paaseitjes 

uitdelen aan de leerlingen 

1.6 We bidden samen 

Als we blij zijn, dan willen we ook God danken. We maken het heel stil en bidden samen tot onze 

Vader (gebedshouding – leraar zegt de tekst voor, kinderen herhalen). 

Goede Vader, dank U wel voor dit paasfeest. We zijn blij dat Jezus leeft. Dank U dat u ons graag 

ziet. Dank U dat U een lichtje voor ons wil zijn. Amen. 

1.7 Paasklokken 

Er is nog iets bijzonders gebeurd in de kerk in de paasvakantie: om te laten zien hoe blij we waren, 

hebben we de klokken laten luiden! Ook vandaag laten we de klokken blij luiden. (Ofwel luiden de 

klokken echt – ofwel opname klokkengeluid. We bewegen met de armen mee.) 



 


