
 
WE TELLEN SAMEN AF TOT AAN DE LAATSTE SCHOOLDAG 

Kleuters tellen graag af naar momenten waar ze naar uitkijken: verjaardagen, Sinterklaas, 
Pasen, Moederdag, Vaderdag, feestjes, … 

Enkele suggesties om met hen af te tellen tot de laatste schooldag. 

o We tellen af tot aan de laatste schooldag. Elke dag openen we een briefomslag en 
kijken welke leuke activiteit we die dag gaan doen.  
 

o We kijken uit naar de laatste schooldag. We maken een ‘aftelslinger’.  Elke dag 
knippen we 1 onderdeeltje af en vernoemen hierbij 1 dingetje dat we leuk vonden 
het afgelopen schooljaar. 

 

o Op een strandbal of grote dobbelsteen kleef je op sommige kleurvakken een smiley 
of droevig gezichtje. We rollen met de bal. Wat ligt bovenaan? De kleuters 
proberen te verwoorden wat ze leuk/niet leuk was aan het afgelopen schooljaar. 
 

o PowerPoint maken: Je kan per klas een herinneringsdoos voorzien waarin 
(materiële) herinneringen zitten. Bij het vertellen wat er in zit, kunnen hierover 
foto’s getoond worden op groot scherm. 
 

o Een koffer voorzien met een fotoalbum (dat je eventueel dit schooljaar 
aanmaakte), een verrekijker, keien, stiften/vetkrijtjes 
Verwerking:  

 Een gesprek aan de hand van foto’s 
 met de verrekijker ‘terugblikken’ op fijne momenten in de klas (door juf of 

kleuters)  
Oudste kleuters: kleuters versieren ‘hun’ kei. Nadien verwoorden ze wat zij 
een ‘kei-leuk’ moment vonden dit schooljaar. De jongste kleuters versieren 
‘hun’ kei.  

            
De juf toont en bespreekt foto’s van verschillende momenten van het 
afgelopen schooljaar. Wanneer kleuters dit leuk vonden mogen ze hun 
kei omhoog steken en zeggen: ‘KEI- LEUK! 

 

 

 
 


