
 
Maandag 29 april 

PASTORALE REGIO HALLE 
AVOND VOOR ZORG EN RECHTVAARDIGHEID 

 
Vorig jaar werden de lectoren in de bloemetjes gezet, dit jaar wil hulpbisschop 
Koen Vanhoutte de mensen danken die hart en handen geven aan de wens om 
Gods Rijk dichterbij te brengen. Hij doet daarvoor een ronde in heel het 
vicariaat. Allen van de regio Halle die zich gelovig inzetten voor hun 
medemensen worden uitgenodigd in de zaal van het Saviocentrum 
(Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek) op maandag 29 april om 20.00 u. 
 
Wie zetten we in de bloemetjes? Allen die zich inzetten voor Samana-
Ziekenzorg, vrijwilligers in woonzorgcentra of ziekenhuizen, die mee actie 
voeren onder de vlag van Broederlijk Delen, Missio of een andere organisatie in 
het Zuiden, die hun aandacht richten op Welzijnszorg of de voedselbank ter 
verhelping van de armoede bij ons om de hoek, degenen die met bijzondere 
aandacht zorg dragen voor de aan- en afwezigen in en rond zondagsvieringen, 
degenen die zorg dragen voor mensen met een beperking of zij die aandacht 
hebben voor wie achter blijven in het onderwijs: met andere woorden, alle 
mensen die met hun inzet het leven van anderen wat verlichten, zetten we op 
deze avond in de bloemetjes. 
 
We rekenen op de pastorale verantwoordelijken in uw pastorale zone of 
parochiefederatie om u een persoonlijke uitnodiging te overhandigen. Zij 
kregen de uitnodigingen in de loop van maart mee om ze rond te delen. Neem 
gerust contact met hen op, indien u zich aangesproken weet en nog geen 
uitnodiging in de bus kreeg. 
 
Om praktische redenen vragen wij om in te schrijven voor 10 april op 
prhalle@vlbm.be.  De hulpbisschop en de regioploeg hopen velen te mogen 
begroeten op 29 april. 
 
De regioploeg, 
Kristl, Hans, Jean-Michel, Samuel en Guy 
 


