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Waar één bloem weer bloeien kan,
zullen op een dag duizend bloemen staan.

Na een mooi en eenvoudig leven is zacht van ons heengegaan

François DE SAEGER
ʽFrans, nonkel, Tonton Susʼ

lid van de Familie Klepkes
lid van de Koningklijke Antwerpse Postzegel Centrale Mortsel

weduwnaar van Elisa COUSIN

geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 17 juni 1933
en zachtjes ingeslapen te Everbeek op 16 augustus 2023.

Wij nemen samen afscheid van François in de H. Dominiek Saviokerk 
te Dilbeek op MAANDAG 28 AUGUSTUS 2023 om 11 uur.    

Bijeenkomst aan de kerk om 10.30 uur 
(Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek).                                                                                                 

Nadien zal hij naar zijn laatste rustplaats gebracht worden, 
bij zijn vrouw, op het kerkhof te Sint-Martens-Bodegem.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:
Familie De Saeger
P/a Rouwcentrum Baudewyns
Verheydenstraat 1700 Dilbeek.

Rouwcentrum Baudewyns, Dilbeek, tel. 02 569 35 83, www.rouwcentrumbaudewyns.net.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marc en Evelyne (†) SERVRANCKX - CRAENHALS, 
                   zijn neef en nicht,
Mieke COOLS,                                        
            zijn mantelzorger en vriendin, 

de Heer en Mevrouw André (†) LEENER - (†) DE SAEGER,
        zijn schoonbroer en zus,

de Heer en Mevrouw Raymond (†) MORIAU - (†) KELKERMANS,
                                                                                                  zijn nicht,

de Heer en Mevrouw Henri (Rik) VAN PÉ - VAN DEN EEDE, 
                                                                                   zijn beste vrienden,
Cynthia en Jeroen VAN PÉ - BUSSCHAERT, 
 en kinderen,
            zijn petekind,

Ulrik en Caroline VAN PÉ - HERMANS,
 en kinderen, 

Met zeer speciale dank aan zijn lieve buren Nancy Van Der Keelen en 
Jan Daneels voor hun liefdevolle bezorgdheid en hulp 
en aan Nathalie Le Blicq en Fidna Schoreels voor hun alertheid.

Met dank aan Kaat en Sarah en het team van Kris Schouppe 
voor de dagelijkse verzorging.

Met bijzondere dank aan Hilde en Stefan Van Erps voor hun jarenlange 
bijna wekelijkse toewijding.

Ook nog een dankjewel aan Hugo Verhelst voor zijn zorg 
tijdens kampen en vakanties.
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