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Begroeting - kruisteken

Wij mogen ons gedragen weten door God

die geen mens laat verloren gaan.

Daarom, welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is een beetje een stille zondag.

Jezus is hemelwaarts getrokken en zijn Pinkstergeest is nog niet verschenen.

De jonge Kerk voelt zich verlaten, verlamd.

Maar... er komt beweging in.

Het eerste wat men doet is het apostelaantal weer op peil brengen:

men Kiest een vervanger voor Judas.

De jonge christenheid put die nieuwe veerkracht uit het gebed.

Die gebedstrouw hebben zij overgenomen van Jezus die - zo blijkt uit de evangelielezing -
geregeld tot zijn VVader bad, ook voor zijn vrienden.

Openingslied "Omdat Hij leeft " zie YouTube Omdat Hij leeft - Nederland zingt

Eindeloos lief had God de wereld. kijk ik uit naar morgen. Hij geeft mij moed om door te gaan.
Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan. Wat komen gaat, ik durf het aan. Hij weet de weg (2x)

Die stierf aan ’t kruis (2x) Want in zijn hand en wat mij toekomt.

om ons te redden... ligt heel mijn toekomst zeker. Ik heb het leven lief,

Maar 't open graf getuigt Daarom heb ik het leven lief, want Hij is opgestaan.

dat Hij is opgestaan. omdat Hij leeft. Omdat Hij leeft...

Omdat Hij leeft, omdat hij leeft Eindeloos groot is zijn genade. Hij leeft

Vergevingsmoment
Priester: We zijn niet altijd bereid om bij te dragen tot elkaars geluk, tot een beter leven voor
alle mensen - wereldwijd. Daarom beginnen we dit samenzijn met een moment van inkeer.

Lector:

- Gelukkig de mens die niet doof is voor de stem van zijn geweten.
Hij gaat de weg van God, de weg van het geluk.

Als wij daaraan niet toekomen, Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

- Gelukkig de mens die durft vragen en smeken om wat goed is voor alle mensen
en durft vertrouwen op de goede wil van anderen, op Gods steun en sterkte.

Als wij moeilijk durven vertrouwen op U en onze naaste,

Christus, ontferm U dan over ons.

Christus, ontferm U over ons.

- Gelukkig de mens wiens misstap vergeven wordt,

die daardoor een nieuw begin en Gods genade ervaren mag.
Om ons tekortkomen, Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Priester:

God, goede Vader, wil ons oprichten uit onze kleinmenselijkheid
ons bevrijden uit onze onmacht en onze zonden vergeven.

Leid ons naar nieuw en eeuwig leven.

Amen.




Eer aan God in de hoge

Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,

met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Heer Jezus, in uw naam zijn wij hier bijeen.

Door de eeuwen heen is uw Kerk uitgegroeid

tot een verbondenheid van christenen over de gehele wereld.

Geef dat wij steeds meer beseffen dat wij, op elk moment van ons leven,

werk moeten maken van uw Boodschap van liefde en gerechtigheid.

Dan pas wordt onder ons uw Rijk werkelijkheid, vandaag al en morgen en de rest van ons leven.
Amen.

Eerste lezing (Hand., 1, 15-17. 20a. 20c-26)

Priester:

Na het wegvallen van Judas uit de groep der leerlingen, was er een praktisch probleem ontstaan.
De 12 apostelen waren maar met 11. Moesten ze een vacaturen uitschrijven? Apostel gezocht.

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders - er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig
personen - en hij zei: "Broeders! Het Schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest bij monde van
David tevoren heeft gesproken met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden. Immers, hij werd tot
onze kring gerekend en had deel aan onze taak. Want in het boek van de psalmen staat geschreven: lemand
anders moet zijn ambt overnemen. Daarom moet er van de mannen die steeds met ons zijn opgetrokken, al die
tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes, tot de dag waarop Hij
van ons is weggenomen, van hen dus moet er één samen met ons getuige worden van zijn opstanding.' Ze stelden
er twee voor: Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias. Ze spraken dit gebed uit: "Heer, U die het hart van
alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen
die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.'

Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.

Tussenzang “Tussenzang: "Alleluia, alleluia, voor de Vader, de Zoon en de Geest”

Evangelie (Joh., 17, 11b-19)

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad: Heilige VVader, bewaar hen in uw naam, die U Mij hebt toevertrouwd,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die
naam die U Mij hebt toevertrouwd; Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene
die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling zou gaan. Nu kom Ik naar U toe, maar terwijl 1k nog in de
wereld ben, zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.

Ik heb hun uw Woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet
van de wereld ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen,

maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid. Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden, zo
heb 1k hen naar de wereld gezonden, en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U, opdat ook zij U toegewijd zullen zijn
in de waarheid.




Homilie

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden;

Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden zang “Ubi Caritas et amor”
Priester: Bidden wij tot Jezus, onze Heer, die ook voor ons heeft gebeden.

Lector:

- Bidden we voor alle mensen, dichtbij of ver weg, die zich belangeloos inzetten voor een wereld
met gelijke kansen voor elke mens. Dat de Heer met hen mag zijn en hen blijvend mag inspireren.
Laten wij bidden...

Zang: Ubi Caritas

- Bidden we voor hen die het in de wereld voor het zeggen hebben en over het wel en wee van
anderen beslissen. Dat de Heer met hen mag zijn en hen mededogend en ruim van hart mag
maken. Laten wij bidden...

- Bidden we voor allen die zich, met hart en ziel, in ontwikkelingswerk inzetten voor de mensen
daar ter plaatse. Dat de Heer met hen mag zijn en hun inspanningen mag zegenen. Laten wij
bidden...

- Bidden we voor alle gestorvenen, voor de dierbaren die wij missen, voor allen die zijn
heengegaan in de verwachting van eeuwig leven.

Vandaag denken we speciaal aan:

uit Huldenberg: Maria De Keyser, echtgenote Marcel VVan Caudenberg

uit Vossem: Hilda VVanden Driesch, echtg Jef Rayen, uit Tervuren Marie-Lise Catry
Dat de Heer met hen mag zijn en dat zij hun hoop vervuld zien. Laten wij bidden...

Priester:

God, hemelse Vader, vanuit zijn verbondenheid met U, heeft Jezus, uw Zoon, ons de liefde
voorgeleefd tot het uiterste. In deze meimaand, op voorspraak van moeder Maria vragen we
dat ook wij steeds in uw liefde mogen blijven, met dit gebed dat ons werd geleerd:

En bidden we samen: priester, lector en allen:

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,

arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Omhaling is niet mogelijk




Offerandelied ZJ 373 "Mogen allen één zijn”

Gebed over de gaven

God van Liefde,

in woord en gebaar willen wij uitdrukken wat blijkbaar nog niet kan:

mensen die in totale vrede leven met elkaar.

Christenen die elkaar herkennen in het breken van het brood en het drinken uit de beker.
Geef dat wij door dit samen-vieren ons elke dag meer inspannen voor vrede en gerechtigheid
en voor de komst van uw Rijk, hier al en in eeuwigheid. Amen.

Groot dankgebed

De Heer zij met U.

En met uw geest.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Hoe moeten wij U danken, Vader,

voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt

aan de kleinen en de eenvoudigen.

Met Hem willen wij U danken dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.

Daarom loven en prijzen wij U en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader, wij danken U voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend

dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont,

overal waar mensen in elkaar durven geloven,

overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken.

Zend die geestkracht dan ook over ons, hier,
nu wij hier samenzijn om te luisteren naar zijn Woord en bij het breken van het brood
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd...

Consecratie
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof...

Trouw aan Jezus' Woord, Vader, breken wij hier dit Brood en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij U.




Laat uw Geest rusten op deze gaven.

Dat deze heilige tekenen ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.

Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader gezegd

Vredeswens
Heer Jezus, Gij die zijt in de hemel en op aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen, en te gepasten tijde ook onze handen en monden
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
mensen die hemel maken, daar waar we mogen komen.
schenk uw vrede Heer Jezus, Gij die in vrede zijt in eeuwigheid.
Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods
Communie + lied "Lieve Vrouwe van ons land" ZJ 746 (meimaand Mariamaand)

Gebed van geestelijke Communie

Priester: Nu we niet fysiek kunnen deelnemen aan de eucharistie, zoeken we woorden om
Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen. Laten we samen het gebed
bidden dat op jullie scherm verschijnt.

Allen:

Heer Jezus, Ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed.

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is nu niet
mogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U.

Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. Amen.

Bezinning
uit het bezinningsblaadje “Met Maria onderweg” van de parochie Neerijse

Meimaand is de Mariamaand.

Voor velen onder ons is Maria een toevlucht en troost. Maria is het beeld voor ons allemaal:
wij worden net als zij uitgenodigd om God in ons leven binnen te laten.

Maria is ook moeder van ons allen. Zij is ons troostend nabij.

Maria heeft in haar leven veel meegemaakt.

Nu we lijden onder de angst van de pandemie, de economische problemen,

maar vooral onder de eenzaamheid omdat we elkaar niet meer lijfelijk zien en omarmen,

is troost zo welkom.




Daarom willen we in deze meimaand heel bijzonder tot Maria bidden om troost.
Troost voor ons, voor allen die lijden onder de pandemie

en troost voor de wereld die nu kreunt en zucht.

Maar laten we even krachtig bidden om nieuw leven.
Want Maria laat niet alleen zien hoe pijnlijk het leven kan zijn.
Nog meer toont ze ons de weg naar God die met zijn levengevend woord bij ons komt.

God is als een bezoeker die bij ons aanklopt

en vraagt of Hij het nieuwe leven aan ons mag geven.

‘Vrees niet Maria. Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.’

Dat was wat de engel Gabriel aan Maria vroeg en nu aan ons:

wil je het leven ontvangen en geloven in de kracht van het leven, ook al lijkt het onmogelijk?
Want dat zegt de engel ook: ‘Voor God is niets onmogelijk.’

Geen deuren houden hem tegen.

Ook al mogen we dan geen bezoek ontvangen, God kunnen we altijd binnenlaten.

Openen we dus ons hart, dat Hij zijn Geest over ons laat komen,
zijn Geest van kracht en hoop om de toekomst voor te bereiden.

Slotlied "Hij is de rots " Elly en Rikkert

Hij is de rots (Hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (Hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)

En ik zal voor Hem zingen voor Hem zingen zolang ik leef
In het begin (in het begin)

Was Hij het Woord (was Hij het Woord)

Hij was bij God (Hij was bij God)

En het Woord was God (en het Woord was God)

En ik zal voor Hem zingen voor Hem zingen zolang ik leef

Slotgebed

Hij is het licht (Hij is het licht)
Dat altijd schijnt (dat altijd schijnt)
Van het begin (van het begin)

Tot aan het eind (tot aan het eind)

En ik zal voor Hem zingen voor Hem zingen zolang ik leef

Hij is de rots (Hij is de rots)
Waar ik op sta (waar ik op sta)
Hij is de weg (Hij is de weg)
Waar ik op ga (waar ik op ga)

En ik zal voor Hem zingen oor Hem zingen
Zolang ik leef (3x)

Hemelse God, als ik het zelf niet meer kan, omdat mijn ongeloof te groot is geworden,

of als ik de woorden niet meer vind

omdat tegenwerking en kritiek elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt,

laat Jezus dan voor mij bidden, God,

en U vragen dat Gij mij behoedt voor de macht van het kwaad en mij zegent.
En hopelijk vind ik dan opnieuw de kracht om enthousiast christen te zijn, ondanks alles.
Omwille van Jezus, opgestaan en ten hemel opgenomen in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen
Volgende week opname in Huldenberg.

Ook vieringen met 15 personen, lijstje in Kerk en Leven en vooraf in te schrijven.
Jezus-Eik met 50 mensen in openlucht, en volgende week in Duisburg en Tervuren.

Zending en zegen

Wij gaan terug naar de realiteit van het leven, van deze wereld.
Maar aan ieder van ons wordt gevraagd daar een stukje hemel op aarde te brengen.
Daartoe zegene ons onze God: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Uittredemuziek




