
God gebeurt 

als je pijn en verdriet deelt 

 

Over ziekte zei de joodse auteur Friedrich Weinreb ooit dat ziek zijn pas dodelijk is als de 

zieke alleen gelaten wordt. Daarmee benadrukte hij de nood aan communicatie en 

menselijke nabijheid die zieken en andere mensen in nood ondervinden. Die nood kan veel 

vormen aannemen: ziek worden, rouwen, vereenzamen, 

op de vlucht zijn, verlamd worden door zinloosheid, enz. 

Hoe gaan wij om met mensen in pijn en lijden? Letterlijk 

of figuurlijk het hoofd afwenden uit onwennigheid? 

Mensen beladen met goedkoop advies? Of laten we 

hen op verhaal komen, telkens opnieuw? Nemen we tijd 

om naar de diepste nood te luisteren? Blijven we nabij, 

ook in onmacht? 

Zelf kan je veel voor mensen in nood betekenen. 

Samen, bij voorbeeld als pastorale eenheid, kunnen we 

nog meer. 

 

In het spoor van Jezus 

In de evangelies ontmoet Jezus allerlei mensen die gebukt gaan onder  lijden, fysiek en 

geestelijk. Hij bekijkt lijdende mensen nooit vanop afstand, niet met theoretische concepten. 

Hij ‘hemelt’ hun lijden niet op. Hij gaat naar hen toe om hen persoonlijk te ontmoeten. Hij 

spreekt hen aan en leeft sterk mee met wat zij meemaken. Hij is ten diepste bewogen en 

ontdaan, lezen we vaak. Jezus spreekt geen troostende woorden, doet geen beloftes. Hij is 

er niet meteen op uit om door een wonderteken het lijden te doen verdwijnen. Het is vooral 

de ontmoeting en zijn nabijheid die als bevrijdend worden ervaren. Die ontmoeting schenkt 

de beproefde mens kracht, ze ‘geneest’ hem.  Daarbij valt op dat Jezus mensen aanraakt, 

voorbij elke grens die religie en samenleving trekken. Zijn aanraking eist de ander niet op 

maar geeft hem zijn diepste waardigheid en schoonheid terug. Met zijn eenvoudige woorden 

en gebaren toont Jezus ons een spoor om hem te volgen. 

 

Gespreksvragen 

- Hoe trachten wij in onze pastorale eenheid mensen in lijden en nood nabij te zijn? 

Hebben we zicht op het vele dat gebeurt? 

- Wat leren wij van andere (niet-kerkelijke) organisaties die hiermee bezig zijn? 

- Welke teksten uit de Bijbel vormen een inspiratiebron voor ons/mijn sociaal engagement? 

- Hoe proberen wij te getuigen van ons geloof in een God die liefde is? 


