
GOD GEBEURT 

HIJ IS BIJ ONS 

 

Mensen die de vinger aan de pols houden van onze samenleving, zoals Dirk De Wachter, 

geven aan dat de cijfers van depressies, angsten en posttraumatische stoornissen de hoogte 

in gaan. Het is duidelijk dat de fundamenten van het bestaan 

dooreengeschud zijn.  

Humor en creativiteit vormen meer dan ooit een ventiel om 

spanning te lossen. Zo kan er ruimte komen voor het volle 

besef dat wij geen heer en meester zijn over de wereld of over 

het leven. Dat we Gods wijsheid en hulp nodig hebben en 

mogen vragen.  

Durven wij loslaten om bij hem te kunnen zijn? De vele zorgen 

mogen we aan hem toevertrouwen. We krijgen er hoop voor 

terug. 

 

Een spirituele reflectie 

‘Kostbaar in Zijn ogen’ klinkt de spreuk van onze bisschop Lode. Bij Jesaja staat:   

‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je dat ik de mensheid 

geef in ruil voor jou, ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij 

je.’(43,4-5)   

Jezus zegt dat de Vader wéét wat we nodig hebben nog voor we het uitspreken. Hij leert ons 

bidden (Mt 6,7-13). Maar wij gelijken zo vaak op de leerlingen die samen met een slapende 

Jezus in een storm belanden. Zijn voorbeeld en zijn woord leren ons om ons niet te laten 

grijpen door de angst, om vertrouwen te hebben. Omdat Hij er is, altijd (Mt 8,23-27). 

 

Gespreksvragen 

- Met welke elementen van je geloof worstel jij soms of zie je mensen worstelen? Op welke 

manier ga je hiermee aan de slag? 

- Wanneer en waar heb jij Gods hulp gezocht? 

- Welke verhalen uit de Bijbel geven jou energie of troost? 

- Op welke manier maken jullie binnen de pastorale eenheid tijd en ruimte om over je 

geloof te praten?  


