BEZINNENDE TEKSTEN

Feest
Feest
geeft je de kans om dankbaar terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en
beleefd.
Feest
geeft je het gevoel van bij-elkaar-horen.
Feest
doet de scherpe kantjes tussen mensen vergeten
Feest
tilt je uit boven de dagelijkse sfeer
Feest
roept op om door te gaan op de goede weg
Feest
doet je het beste hopen voor de toekomst.
Feest
schept verbondenheid, juist omdat je het samen viert.
Feest
heft de verschillen tussen mensen op.
Feest
geeft je het heerlijke gevoel dat je leeft.
Feest

werkt bevrijdend.

Afscheid

Als iemand weggaat,

dan voelt dat wel raar.
Niet altijd verdrietig

en niet altijd zwaar.

Een afscheid met glimlach
een mooi, klein gebaar.
Na zes mooie jaren

is die lach nu daar.

Dus nu is het goed,

want jij bent hier klaar.
Jij gaat omdat je verder moet

en dat is echt waar.
Uit: vieren kun je leren

De zesdeklassers van dit jaar

De zesdeklassers van dit jaar
Zien we hier nu voor ons staan
Met de basisschool echt klaar
Zullen straks weer verder gaan
Bijna tijd voor vertrek



Naar de middelbare school
Grote dromen, nieuwe plek

Veel succes dus volgend jaar.
Uit: vieren kun je leren

Een woord van afscheid door een zesdeklasser

Afscheid nemen is voorzichtig bladeren in het boek van de jaren

en dankbaar stilstaan bij alle fijne momenten.

Afscheid nemen is naar mensen kijken

En gelukkig beseffen wat ze voor jou betekend hebben.

Hun wijze woorden, hun zachte ogen, hun bemoedigende handen laten je niet los.
Dan besef je pas dat het dankzij hen is dat je mens geworden bent.
Afscheid nemen is stil worden van het wonder dat wij elkaar

tot het leven brengen en dat God al die tijd voor ons gezorgd heeft.
Afscheid nemen is daarom vooral ‘dank u’ durven zeggen

voor al het mooie en het goede dat aan jou en door jou gebeurd is.
Straks gaan wij elders heen.

Daarom zeg ik hier van harte in naam van alle kinderen uit mijn klas:
Tot ziens hoor school,

't is tijd om je te danken

voor al die fijne uren

gesleten tussen deze muren.

Achteromkijken

Uit elkaar gaan

is altijd achteromkijken,

een laatste blik na jaren samen,
even een lichte aarzeling,

maar dan ‘flink zijn’,

een nieuwe toekomst tegemoet.

Uit elkaar gaan

is altijd gevuld

met de mooiste herinneringen,

de beste momenten even teruggehaald,
een ‘weet je nog?’ vol weemoed,

wat misging, wordt afgedaan

met een enkele glimlach.

Uit elkaar gaan

is ook een beetje opzien

tegen wat er komen gaat,

ieder kiest zijn eigen richting,
ieder gaat zijn eigen weg:

‘We zien elkaar vast nog wel eens.’




Vaarwel en nu je eigen weg

Het is zover...

Je mag nu op je eigen benen staan.

Je kwam bij ons, je was van harte welkom.

We zagen je groeien en openbloeien.

Met veel moed heb je gewerkt om vooruit te komen,
je gaf niet op, je zette door, je bleef erin geloven.
Je bracht wat meer leven in onze school,

je gaf er een eigen gezicht aan.

Yaak weerklonk je lach of je roep over de speelplaats,
en zo werd je een deel van het drukke schoolleven.
Wij zijn blij en dankbaar om dat alles,

maar nu is het tijd om je te laten gaan.

Wij wensen jou het allerbeste:

vrienden die echt om je geven,

mensen die met jou op weg willen gaan,

die je aanvaarden zoals je bent,

die begrip kunnen opbrengen voor je vragen en je angsten,
voor je buien en je lachkriebels.

Mensen die met hun hart naar je luisteren, die veel geduld hebt
Die je af en toe een schouderklopje geven.

We wensen jou ook een warm en dankbaar hart toe.

Een hart dat klopt, ook voor de anderen.

Ogen die stralen en vol bewondering kunnen kijken.

Oren die niet alleen goed horen maar die ook kunnen luisteren
naar wat mensen om je heen vertellen.

Een mond die waarheid spreekt,

die zacht kan zijn en die kan zingen van vreugde en geluk.

Blijf geloven in jezelf, je hebt alles in je!

God gaf je al je talenten en je gaven.

Vergeet niet Hem af en toe te danken en vraag Hem
samen met jou de weg verder te gaan...

Dan ben je nooit alleen!

Mijn wens is...

Mijn wens is dat je minstens elke dag...

één fijn moment mag beleven,

een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand,

een blik vol begrip,

iets schoons, iets goeds, iemand in wie je vertrouwen stelt,

iets dat je boeit, iets waarbij je herademt, opnieuw moed krijgt,
waarbij je gaat zingen, danken en durven,

iets dat je stil maakt, iets dat je ontroert.

Mijn wens is...

dat je minstens één mens mag hebben
bij wie je geborgen bent,

in wie je vertrouwen stelt,



bij wie je thuis kunt zijn.

Mijn wens is...

dat je minstens één mens gelukkig mag maken,

door je verschijning, je spreken, je luisteren en je goedheid,
je aanwezigheid, je vriendschap...

Een vriend

Een vriend hebben

is voor iemand ‘enig’ zijn,

is iemand hebben

die je zo lief is als jezelf.

lemand die je grenzeloos vertrouwt -
ook al loop je altijd het risico

dat je vertrouwen wordt gekwetst.
Een vriend hebben is weten:

er is iemand die luistert met zijn hart,
bij wie je altijd terecht kunt,

die je aanvaardt zoals je bent,

als je zo iemand kent,

dan mag je zeggen, ik heb een VRIEND.

Vakantie

Vakantie

is de alledaagsheid van het leven verlaten,

je schoolboeken opzij schuiven

en stickers plakken met

‘gesloten wegens jaarlijks verlof’.

Vakantie is ’s morgens wakker worden

in een kleurige tent

en op zoek gaan naar een stukje paradijs.

Het is nieuwe vrienden maken,

nieuwe culturen ontdekken die eeuwenoud zijn.
Je moet niet ver weg trekken

om rust en schoonheid te vinden.

Het ligt soms zo dichtbij:

de tover van een zonsopgang

het spetterend vuurwerk van een zonsondergang.
Het zijn onvergetelijke momenten.

Er is zoveel om van te genieten:

Vogels, vlinders, vrienden, kleuren en geuren.
Je kunt elke dag een ontdekkingsreis maken.

De vakantie is een geschenk vol verrassingen.




Verzekering voor de toekomst

De toekomst houdt ons bezig.

We maken plannen voor later.

We stellen ons voor

hoe het strakjes zal zijn:

andere klas,

andere mensen,

een andere omgeving.

Maar de toekomst maakt ons ook onzeker.
Konden we maar even zien

hoe het dan zal zijn.

Wisten we maar of we nu de juiste keuzes maken.

We zouden wel een verzekering willen afsluiten
die ons garandeert

dat onze plannen slagen,

maar dat is onzin.

Dat kan niet.

Wie helpt ons om de zekerheid
op de goede plek te zoeken?
Wie geeft ons het vertrouwen
dat er iemand meegaat

die ons vasthoudt,

wat er ook gebeurt?

Ik wens een vakantie vol

Vakantie is een tijd van genieten en van dingen doen die op je verlanglijstje staan.
Ook aan kleine dingen gaan we niet voorbij.

Ik wens een vakantie vol avonturen en zonneschijn.
Ik wens een vakantie vol lekkere ijsjes en voetballen op het plein.

Ik wens een vakantie vol zandkastelen en waterpret.
Ik wens een vakantie vol gezelschapsspelletjes en pas na tienen naar bed.

Ik wens een vakantie vol leuke boeken en spannende verhalen.
Ik wens een vakantie vol liedjes zingen in alle talen.

Ik wens een vakantie vol lieve woordjes en complimentjes geven.
Ik wens een vakantie vol pretparken en nieuwe dingen beleven.

Ik wens een vakantie vol beetjes oost, zuid, noord en west.
Ik wens een vakantie, een vakantie op zijn best!




Hopen op... een mooie vakantie

Ik hoop op lange wandelingen en veel vrolijke avonturen.
Ik hoop op waterpret en buiten spelen tot in de late uren.

Ik hoop op picknicken in het bos en ijsjes eten op het strand.
Ik hoop op geheimpjes delen en kastelen bouwen in het zand.

Ik hoop op momenten om stil te worden en dankbaar te zijn.
Ik hoop om mijn dorst te lessen aan een fontein.

Ik hoop op wandelen en genieten van de mooie natuur.
Ik hoop op liedjes zingen bij een knetterend kampvuur.

Ik hoop op luieren in de zon en met mijn beste vrienden spelen.
Ik hoop op boottochtjes op de rivier. Ik zal me niet vervelen!

Ik hoop op dansen in de regen.
Ik hoop op het beste, ook al zit het wat tegen.

Vakantie betekent

Vakantie betekent voor ieder van ons iets anders.

Vakantie betekent

je rugzak vullen

vol avontuurlijke spullen
Op tocht gaan met vrienden
en leuke plekjes vinden.

Vakantie betekent

je stapschoenen zoeken

en een verre reis boeken

luieren en op kamp gaan

tot aan je knieén in het zand staan.

Vakantie betekent
tekenen en boetseren
een vrolijk lied leren
op je handen staan
en een balletje slaan.

Yakantie betekent

uren kuieren in de zon
schuilen in een regenton
verstoppertje spelen

en een fles water delen.



Vakantie betekent

op blote voeten lopen
ijsjes eten met hopen
rollen in het gras

en springen in een plas.

Vakantie betekent

een bergtocht maken

en op de top geraken
doorzetten en niet opgeven
dicht bij de natuur leven.

Yakantie betekent...

Ik wens je een hoop

Ik wens je een hoop
hebbedingen en leuke prullen
om uren plezier mee te vullen.
Ik wens je een hoop

boeken en verhalen

om gezellig in te verdwalen.
Ik wens je een hoop

geluk en zonnestralen

om je hart aan op te halen.

Ik wens je een hoop...
een hoop vakantie!

We zwaaien het schooljaar uit en zeggen ‘tot kijk’!

Tot kijk speelplaats en klaslokaal!
Tot kijk pennenzak en liniaal!
Tot kijk gom en rekenboek!

Tot kijk klimrek en turnbroek!

Tot kijk computer en tekenklas!
Tot kijk bord en boekentas!

Tot kijk boeken en schriften!
Tot kijk potloden en stiften!

Tot kijk leeshoek en poppenkast!
Tot kijk tekenblok en verfkwast!
Tot kijk refter en turnzaal!
Tot kijk vriendjes allemaal!



Tot kijk meesters en juffen!
Tijd om even uit te puffen.
Tot kijk directeur!

Sluiten nu maar de deur.

We zwaaien elkaar uit en zeggen:

Samen: Tot kijk!




