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Eerste lezing (Ex. 34, 4b-6. 8-9) 
Uit het boek Exodus  
 
Op een vroege morgen beklom Mozes de berg Sinaï. 
God de Heer had hem dat opgedragen. 
Hij droeg twee stenen bladen mee. 
Daarboven kwam God hem tegemoet. 
En Hij riep:  "Ik ben de Heer! Ik ben barmhartig en genadig, 
vriendelijk en geduldig, vol liefde en trouw.”    
Mozes viel op zijn knieën, boog zich diep en zei:  
"Heer, ga mee met ons op onze tocht. 
Mijn volk is wel koppig en ongehoorzaam.  
Maar wil het hen vergeven. 
Laat ons toch jouw eigen volk zijn.” 

Tweede lezing (2 Kor. 13,11-13) 
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte  
 
Er liep een en ander mis onder de christenen van Korinte. 
Paulus schreef hen een brief. 
En hij besloot: 
‘ Zusters en broeders, 
Laat alles weer goed komen, 
neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind, 
bewaar de vrede, 
en de God van liefde en vrede zal met jullie zijn. 
Begroet elkaar met een heilige kus. 
Jullie groeten ook alle medegelovigen die bij mij zijn. 
Ja, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met jullie allen.’ 

Evangelie (Joh. 3, 16-18) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes  
 
In een nachtelijk gesprek met Nikodemus zei Jezus: 
God heeft zoveel van de wereld gehouden, 
dat Hij zijn enige Zoon heeft gestuurd, 
zodat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, 
maar leven zal bezitten zonder einde. 
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden 
om de wereld te veroordelen, 
maar om redding voor de wereld te brengen. 
Wie in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld; 
maar wie niet gelooft is al veroordeeld, 
omdat Hij niet geloofd heeft 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 

Homilie 



Z en B, 

Het teken dat christenen het meest stellen is het kruisteken. 
En daarbij zeggen ze: ‘In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. 
Het is met deze vermelding dat Paulus zijn tweede brief aan de christenen van Korinte 
beëindigt, zoals we zojuist hoorden. 
Trouwens, bijna al zijn brieven laat hij eindigen met zo een formule, waarin hij wijst op de 
liefde van God, op de genade van Jezus, en op de gemeenschap van de Geest. 
Dat God terzelfdertijd vader is, én zoon, én geest, heeft men de naam gegeven: de heilige 
Drievuldigheid, meer zelfs ‘het mysterie van de heilige Drievuldigheid’. 
En als men iets mysterie noemt, dan wil men zeggen: ‘probeer het niet te begrijpen, het is 
niet te begrijpen.’ 
 
Nochtans, het is veel begrijpelijker dan men denkt. 
Alleen moet je er rekening mee houden in welke taal die uitdrukking tot stand is gekomen. 
Het is de taal van de bijbel, en dat is een beeldende taal. 
Het is een taal die gebruik maakt van beelden om dingen te doen begrijpen die moeilijk 
onder woorden te brengen zijn, of waar we alleen maar een aanvoelen van hebben. 
Wanneer iemand je zegt: ‘je bent als een zonnetje’, dan is dat ook beeldende taal. Want dat 
betekent niet dat men zich aan jou kan verbranden. En toch zal je heel goed begrijpen wat 
die andere ermee bedoelt, en je zult er nog heel blij mee zijn ook. 

En zo is het belangrijk te weten wat er oorspronkelijk in de bijbel bedoeld werd met vader, 
zoon en geest. 
Als Jezus spreekt over God, als over ‘de vader’, dan bedoelt hij niet de man van zijn moeder 
uit wiens zaad hij geboren is. 
Maar wel dat het iemand is, die van ons houdt, zoals een vader van zijn kinderen houdt. 
En als wij zeggen dat hij Gods zoon is, dan gaat het er niet over dat naast zijn naam in het 
register van de burgerlijke stand staat: ‘moeder: Maria’ en ‘vader: God.’ 
Neen hij wordt Gods zoon genoemd omdat hij het waard was zijn zoon genoemd te worden. 
Hij was zo een goede mens, dat hij meer dan wie ook de liefde zichtbaar maakte, die van 
God naar zijn mensen uitgaat. 
En zoon van iemand genoemd mogen worden, is sterker dan zoon zijn louter door 
afstamming. 
Het is als een bedrijfsleider die in iemand zoveel vertrouwen stelt, dat hij hem aanwijst als 
zijn opvolger, en dan zegt: ‘dat is mijn zoon.’ 
Zoon zijn is ‘op zijn vader lijken’, niet van gezicht of uiterlijk, maar door zijn leven te leven.  

En de geest, waar we het normaal het moeilijkst mee hebben, is eigenlijk nog het 
gemakkelijkst te begrijpen. 
Als we die maar niet begrijpen als een persoon, die langskomt om moeilijke klussen op te 
lossen. 
In het weekblad Tertio van verleden week benoemt men de geest als: ‘de goddelijke kracht, 
die in Kerk en wereld zorgt voor vernieuwing, vergeving, wijsheid, inzicht en waarheid op een 
manier die het loutere mensenwerk overstijgt.’ 
En verder: ‘wat er van God ervaarbaar is, dàt zijn volgens de bijbel de werken van zijn geest: 
zijn werking, zijn invloed op de mensen, zijn aanwezigheid in de wereld.’ 

Samengevat mogen we dus stellen dat het in de Drievuldigheid echt gaat over God, van wie 
we geloven dat hij ons het leven heeft gegeven, en van ons houdt, en niet liever heeft dan 
dat wij gelukkig zouden zijn. 
Maar omdat hij niet rechtstreeks te zien is hebben we voorbeelden nodig, mensen die zijn 
liefde ten volle beleven, en ons laten proeven hoe groot en krachtig zo een liefde kan zijn, en 



wat het bij mensen kan teweegbrengen.   
Jezus van Nazareth is zo een sterk voorbeeld, dat zij die hem gekend hebben, getuigden: hij 
heeft Gods liefde zichtbaar gemaakt, hij is beeld van God, wij mogen hem noemen Gods 
zoon. 
En tenslotte worden alle mensen, en alle generaties uitgenodigd om ook te gaan leven zoals 
hij het deed, te gaan leven naar Jezus’ geest, zoals hij zelf leefde naar Gods geest, en be-
geest-erde mensen te zijn. 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


