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Eerste lezing (Zach.9, 9-10) 
Uit de profeet Zacharia 

Juich, Sion, 

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde ! 

Je koning is in aantocht, 

hij is bekleed met gerechtigheid en zege. 

Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 

op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 

Hij zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 

en de paarden uit Jeruzalem; 

de bogen worden gebroken. 

Hij zal vrede stichten tussen de volken. 

Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 

van de Eufraat tot de einden der aarde. 

Tweede lezing (Rom. 8, 9. 11-13) 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 

Zusters en broeders, 
jullie leven niet meer tegen Gods wil. 
Want jullie laten zich leiden door de Geest van God, 
die in jullie is komen wonen. 
Het is ook de Geest van Jezus. 
En wie volgens die Geest niet leeft, 
kan niet zeggen dat hij christen is. 
Maar omdat jullie van zijn geest doordrongen zijn, 
zal God, die Jezus nieuw leven heeft gegeven, 
ook aan jullie sterfelijk lichaam nieuw leven geven. 
Daarom, zusters en broeders, 
hoeven we ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 
Want als we dat doen, gaan we de ondergang tegemoet. 
Laat de Geest het winnen op je eigen wil, 
en je zult leven. 

Evangelie (Mt. 11, 25-30) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

Eens bad Jezus als volgt tot God. 
‘ Vader, Jij die meester bent over de hemel en over de aarde, 
ik dank je. 
Want jij hebt je bedoelingen laten kennen aan eenvoudige mensen, 
niet aan geleerden en gestudeerden. 
Ja, zo heb je het gewild.’ 
En dan zei hij: 
Alles wat ik weet en kan, heb ik gekregen van mijn Vader. 
Niemand kent mij beter dan Hij. 
Hij noemt mij ‘zijn zoon’. 
En niemand kent hem, die mijn vader is, beter dan ikzelf, 
en al degenen aan wie ik hem heb leren kennen. 
 



Jullie allen, die moe zijn en zorgen hebben, 
kom naar mij, 
ik zal jullie rust geven. 
Kom bij mij en leer dat ik zachtmoedig ben, 
en eenvoudig van hart. 
En jullie zullen rust vinden, diep in jezelf. 
Ja, mijn juk is zacht, en mijn last is licht. 
 

Homilie 
 
Z en B, 
 
Wie ooit een derdewereldland heeft bezocht, zal het opgevallen zijn hoeveel ezeltjes je er 
aantreft, zowel in de stad als op het platteland. 
Ze zijn over het algemeen zwaarbeladen, met ruggen gekwetst door het dragen van zware 
lasten onder een brandende zon. 
Ze zijn op weg naar de markt of keren ervan terug, of ze staan ergens aan de kant te 
wachten op hun eigenaar. 
En dan zie je waar die dieren zich mee voeden: met distels en doornen, of met afval van de 
vuilnisbelt. 
Dat zijn beelden die je bij ons niet aantreft. 
Bij ons in de wei lopen fiere paarden. 
Je treft ezeltjes aan waar arme mensen wonen. 
Ze zijn de ideale gezel van de arme mens. 
Zij zijn immers niet veeleisend. Zij eten doornen en afval, zij werken hard, kunnen enorme 
lasten torsen, en zij brengen ze op plaatsen waar paarden nooit zouden kunnen komen. 
Ezeltjes zijn ook trouw en volgzaam, misschien wel eens koppig, maar dat zal dan wel hun 
enige slechte karaktertrek zijn. 
En toch heeft het ezeltje er geen goede naam aan overgehouden. 
Wanneer wij menen mekaar eens stevig te moeten uitschelden, dan zeggen we al vlug: jij, 
ezel! 
Of hoe gemakkelijk hanteren we niet de vergelijking: zo dom als een ezel? 
Nee, het ezeltje neemt niet de interessantste plaats in de samenleving in. 
 

Ze zullen dan ook erg hebben opgekeken, de toehoorders van de profeet Zacharia, wanneer 

hij de komst van de koning beschreef: gezeten op een ezel, op een hengstveulen, het jong 

van een ezelin.  
Een koning op een ezel. Het klonk als majesteitsschennis.  
  
Wilde Zacharia choqueren? Neen. 
Hij wilde alleen heel duidelijk maken dat de koning waar hij het over had, de Messias, een 
totaal andere koning zou zijn dan die welke men voor ogen had. 
Niet een koning die, hoog gezeten op een paard, zijn legers aanvoert in de oorlog. 
Maar een rechtvaardige en deemoedige koning, een vredestichter. Iemand die het lot deelt 
van kleinen en armen. 
Niet iemand die zijn wil opdringt en zich laat dienen, maar iemand die zelf neerknielt, en de 
voeten van zijn leerlingen wast.  
Ook niet iemand die uit is op eer en succes, maar iemand die het ervoor over heeft te lijden 
om de gerechtigheid. 
Zo een koning had Zacharia voor ogen. 
 
En als de evangelisten later de intocht van Jezus van Nazareth in Jerusalem op dezelfde 
manier beschrijven - gezeten op een veulen, het jong van een ezelin – dan wilden zij 



duidelijk maken: deze man is een koning naar het beeld van Zacharia, deze man is de 
Messias.  
Ja, zo wil God onder de mensen verschijnen, zonder machtsvertoon en wapengekletter, 
zonder tromgeroffel en bazuingeschal. 
Maar in een gewone, goede mens. Iemand die zachtmoedig is en nederig van hart. Een 
vriend van armen en van kleinen. Een mens die weent met wie bedroefd is, en lacht met wie 
verheugd is. Iemand die begrip heeft voor wie fouten maken, en een bevrijdend woord kan 
spreken tot wie bekneld is. 
Iemand die rust schenkt en verlichting aan al wie onder lasten gebukt gaat. 
Iemand die anderen kan bemoedigen, en hen kan helpen het beste uit zichzelf te halen. 
Zo iemand was Jezus van Nazareth. 
 
En als wij ons afvragen waaraan men moet kunnen zien of iemand christen is, volgeling van 
Jezus, dan hebben we hier het antwoord: door zo een mens te zijn. 
Het is niet in grote massamanifestaties, niet in geleerde theologische traktaten, niet in 
ontroerende rituelen, dat moet blijken of mensen de weg van Jezus volgen of niet. 
De toets gebeurt in de omgang van mens tot mens, in een wisselwerking van gaarne zien en 
gaarne gezien worden. 
Als manifestaties, traktaten en rituelen niet gedragen worden door zo een mensen, dan 
klinken ze vals en inhoudsloos.  
God heeft mensen nodig die naar mekaar toegaan, gezeten op een ezeltje, kwetsbaar, maar  
beschikbaar. 
 
Z en B, 
Laten wij proberen zo een mensen te zijn. 
 
 
Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


