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Eerste lezing (Jesus Sirach 3,2-6.12-14)
We lezen uit het boek Jezus Sirach

God heeft het zo gepland dat kinderen opkijken naar hun vader,
en zonen en dochters achting hebben voor hun moeder.
lemand die zijn vader respecteert,

kan rekenen op begrip voor zijn zwakheden.

Wie zijn moeder eert,

is als iemand die schatten verzamelt.

Ja, wie opziet naar zijn ouders

zal zelf vreugde aan zijn kinderen beleven,

en wat hij hen toewenst zal gebeuren.

Daarom, mens,

verzorg je ouders goed als zij oud zijn.

Doe hen geen verdriet, zo lang als zij leven.

Ook als hun verstand verzwakt is,

mag je je niet boven hen stellen,

omdat jij nog al je kracht hebt.

Want een goede daad aan je ouders bewezen

raakt niet vergeten.

Tweede lezing (Kol 3,12-21)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Zusters en broeders,

God houdt van jullie.

Hij heeft jullie uitgekozen,

en jullie horen nu bij hem.

Doe daarom goede dingen:

leef van harte mee met jullie medemensen.

Wees vriendelijk voor elkaar,

en geduldig.

Sta niet steeds op je rechten,

maar heb geduld met mekaar,

en vergeef mekaars fouten.

God vergeetft jullie ook jullie fouten.

Maar het allerbelangrijkste is: hou van elkaar.

De liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.
Jullie zijn geroepen om samen één kerk te vormen.
Moge dan ook de vrede, die Jezus uitstraalde,

ook jullie vervullen, en jullie leiden bij al jullie beslissingen.
En wees dankbaar.

Laat jullie leven vol zijn van de blijde boodschap van Jezus.
Wees wijs en vertel die boodschap door aan anderen.
En toon jullie dankbaarheid:



zing liederen ter ere van God.
En doe alles wat jullie verrichten
in de naam van Jezus de Heer.

Evangelie (Mt., 2, 13-15, 19-23)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattels

Toen de wijzen uit het oosten van Maria en Jozef afscheid hadden genomen, kreeg
Jozef een droom waarin hij hoorde zeggen: ‘Vlug, haast je, je moet hier weg.

Ga met je kind en met Maria naar Egypte.

Want koning Herodes is op zoek naar je kind om het te doden.

En blijf daar tot ik je laat weten dat het veilig is om terug te keren.’

Jozef stond vlug op, en vliuchtte met Maria en het kind Jezus naar Egypte.

Ze bleven daar tot ze hoorden dat Herodes gestorven was.

En zo kwam uit wat de profeet Hosea ooit geschreven had: ‘Ik heb mijn zoon uit
Egypte geroepen.’

Jozef kreeg toen weer een droom van de engel, en nu zegde die:

‘Ga maar terug naar Israél. De mensen die je kind wilden doden zijn gestorven.’
En zo deden ze.

Maar toch vond hij het veiliger om niet in Judea te gaan wonen, omdat de nieuwe
koning, Archelals, een zoon was van Herodes.

Hij trok dus naar Nazareth, een stad in Galilea.

En daarmee werd een ander woord van de profeten wekelijkheid, namelijk: Ze zullen
hem Nazoreeé&r noemen..

Homilie
Z enB,

Als iemand je zegt: ‘je staat in vuur en vlam.’

Dan begrijp je onmiddellijk wat hij/zij bedoelt, ook al zal men zich aan jou niet
verbranden.

Of als iemand zegt: ‘dat is een boom van een vent.’

Dan is ook dat duidelijk, al zien we geen takken en geen bladeren.

Zo een stijlifiguren noemen we ‘metaforen’.

Je moet ze niet letterlijk nemen, want ze vertellen een werkelijkheid achter de
woorden.

Metaforen worden meestal gebruikt om iets aan te geven, dat moeilijk in abstracte
taal uit te drukken is.

En dat is zeker het geval als het over geloofszaken gaat.

Daar weten we immers niets over, want eens je het weet moet je het niet meer
geloven.

Het is dan ook evident dat de bijbel, en zeker ook de evangelies vol staan met
metaforen.

Dat was zo in de tijd van de profeten.

Het was ook zo wanneer de grote verhalen werden geschreven over de aartsvaders,



over de uittocht uit Egypte, over koning David.
En de psalmen staan bol van de metaforen.

Wat de eerste christenen verenigde was hun geloof, geen wetenschap dus.
Maar ze deelden wel de overtuiging dat de man Jezus door God gezonden was.
In het Hebreeuws zegt men: hij is de Messias, de gezalfde.

En in het Grieks: de Christus, ook de gezalfde..

Maar die overtuiging oversteeg zozeer het rationele denken dat ze alleen maar in
metaforen over hem konden spreken.

Dat deden uiteraard ook de evangelisten.

Het stukje evangelie, dat we zonet beluisterden, op schrift gesteld door Mattheus,
moeten we ook zo begrijpen.

Als we ons afvragen of koning Herodes werkelijk de kinderen van Bethlehem heeft
uitgemoord, en dat Jozef en Maria naar Egypte zijn gevlucht, en dat ze daarna in
Nazareth zijn gaan wonen, moeten we zeggen: Het doet er niet toe.

Want waar het Mattheus om te doen was, was niet een beschrijving van
waargebeurde feiten meegeven, maar de overtuiging onderstrepen dat Jezus
werkelijk de Messias, de Christus was, degene die het volk de uiteindelijke redding
zou brengen.

En daarom refereert Mattheus naar degene die de lange weg van bevrijding in gang
had gezet: Mozes.

We herinneren ons wel hoe de Farao van Egypte ruim 1300 jaar voor Jezus geboren
de kinderen van de joden om het leven bracht, en hoe Mozes toen als bij wonder
gered werd in een rieten mandje op het water van de Nijl.

En hoe hij dan van God de opdracht had gekregen het volk uit Egypte te leiden, het
land van belofte tegemoet.

En wat deed Mattheus? Hij vertelde dat na, maar nu toegepast op Jezus.

Zijn bedoeling was te onderstrepen: hij is de nieuwe Mozes. Hij wijst ons de weg naar
echte bevrijding.

Daar had 700 jaar eerder ook de profeet Hosea reeds naar verwezen, toen hij
schreef: ‘Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen.’

Zelfs de vermelding dat Jozef met zijn gezin naar Nazareth was gaan wonen is
metaforisch bedoeld.

Het is helemaal niet zeker dat ze ooit daar hebben gewoond.

Want ik daag iedereen uit om de joodse bijbel van voor naar achter te lezen, en van
achter naar voor.

Je zult nergens een profeet vinden die zegt of schrijft: ze zullen hem Nazareeér
noemen.

Er is wel een gelijkaardig Hebreeuws woord dat betekent: tak, scheut.

En het dorp Nazareth in Galilea had een bedenkelijke reputatie: kan er iets goeds uit
Nazareth komen?

Zoals men bij ons zegt: hij komt van Kanegem, hij weet van niets.



We mogen dus aannemen dat Mattheus bedoelde: Jezus is de Messias, en dus een
scheut van koning Davids geslacht, maar zijn voorkeur gaat naar armen en kleinen.

Z e B,

laten we besluiten met te zeggen: we weten omzeggens hiets over de concrete
omstandigheden waarin Jezus heeft geleefd. Maar we kennen wel de boodschap, die
we van hem hebben overgehouden.

En die is zo sterk dat ze na 2000 jaar nog steeds wordt doorverteld.

Laten we dan ook doen waar het Mattheus om te doen was: ons leven ernaar
richten.
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Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een
antwoord op.



