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Eerste lezing (Jes 7,10-14)
Uit de Profeet Jesaja

Vreemde volkeren vielen Juda aan en hun koning Achaz had schrik.
Maar God de Heer stuurde de profeet Jesaja naar hem toe,

om te zeggen:

‘Vertrouw op de Heer, en vraag hem om een teken,

vanwaar het ook mag komen:

van beneden, uit het land van de dood,

of van boven, uit de hemel.’

Maar koning Achaz antwoordde:

‘Dat doe ik niet, ik wil de Heer niet uitdagen.’

Toen zei Jesaja:

"Luister, jij die een afstammeling bent van David!

Is het nog niet genoeg dat je het geduld van de mensen

op de proef stelt? Moet je nu ook nog Gods geduld op de proef stellen?
Je wilt God niet om een teken vragen.

Welnu, de Heer zal je ongevraagd zelf een teken geven:

een meisje dat nog maagd is,

zal in verwachting raken en een zoon krijgen.

En ze zal hem Immanuel noemen, God met ons.

Tweede lezing (Rom., 1, 1-7)
Begin van de brief van de heilige Paulus aan de Christenen van Rome

Deze brief is van Paulus, een dienaar van Jezus Christus.
God heeft mij de taak gegeven om het goede nieuws van God
aan de mensen te vertellen.

In de heilige geschriften werd het reeds in het vooruitzicht gesteld,
bij monde van de profeten.

Het gaat over Jezus,

die als mens geboren werd uit het geslacht van koning David,
maar zo doordrongen was van Gods Geest,

dat hij zich zoon van God mocht noemen.

Dit werd voor allen duidelijk nadat hij de dood had overwonnen.

De schuld die ik met me meedroeg heeft hij vergeven.
Hij heeft mij zelfs tot zijn apostel gemaakt.

Mijn opdracht is het ook de niet-Joodse volkeren op te roepen
om in God te gaan geloven en Hem gehoorzaam te zijn.

Ook jullie horen daarbij.

Ook jullie zijn door Jezus Christus geroepen om bij Hem te horen.
Tot jullie allen in Rome, die door God bemind worden, zeg ik:
wees gezegend,



en mogen jullie vol zijn van de vrede van God de Vader
en van de Heer Jezus Christus.

Evangelie (Mt 1, 18-24)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthets
Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus:

Maria was verloofd met Jozef.

Ze waren nog niet gehuwd, en hadden nog geen gemeenschap gehad.
Op een dag bleek dat Maria uitzag naar de geboorte van een kindje.
Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt.
Daarom was hij van plan om de verloving uit te maken.

Hij wilde dat in stilte doen, om haar niet in opspraak te brengen.

Terwijl hij daarover dacht,

verscheen hem een engel van de Heer in een visioen,

en die zei: "Jozef, zoon van David,

wees maar niet bang Maria tot je vrouw te nemen.

Want dat in haar nieuw leven wordt gewekt,

gebeurt door de kracht van Gods woord.

Ze zal een zoon krijgen en je moet Hem de naam Jezus geven,
want Hij is degene die het volk zal bevrijden van hun schuld.’

Dit alles is gebeurd opdat waar zou worden

wat ooit door een profeet voorzegd is, in naam van de Heer:
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,

en ze zullen Hem de naam Immanuel geven,

wat betekent: God met ons.

Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem had gevraagd.
Hij nam zijn vrouw Maria bij zich.

Homilie
Zen B,

Op 15 augustus plaatsten we hier op het scherm dit ene woord YES.

Het was het feest van Maria, en het drukte haar bereidheid uit om er te zijn waar God
haar nodig had wanneer hij naar de mensen toe wilde komen.

Vandaag plaatsen we datzelfde teken op het scherm, want het evangelie van deze
zondag vertelt ons van een man die ook ja heeft gezegd, Jozef, de verloofde van
Maria.

Beiden wisten niet wat hen te wachten stond, beiden voelden zich onwaardig om een
belangrijke rol te spelen in Gods heilsplan, geen van beiden wist hoe het zou gaan.
Maar beiden zegden: hoe dan ook, als je me nodig hebt, zeg het maar.

Ze leefden in een geest van totale beschikbaarheid.

Ze stonden open voor elk teken dat God hen zou geven.
lets wat voor koning Achaz teveel gevraagd was.



Ja, Z en B, zo gaat God te werk. Hij geeft zijn toekomst in de handen van mensen.
Tot dat besef was het joodse volk gaandeweg gekomen.

In mensen zou God de wereld nieuw komen maken.

En vanuit die verwachting dichtten de profeten: er zal een kind geboren worden, die
de naam Immanuel zal dragen, God met ons.

En die zal komen om het volk te bevrijden van schuld.

Uit wie zou dat kind geboren worden?

Uit mensen die niet zeggen: dit kind is van mij.

Maar die het in Gods handen leggen, en zeggen: laat het - vervuld van jouw geest —
jouw handen en jouw voeten zijn om geen mensen aan hun lot over te laten.

Zo een mensen waren Jozef en Maria.

Z en B,

als wij donderdag aanstaande zullen vieren dat God in Jezus naar ons toe is
gekomen, dan is dat geen louter gedenken van een gebeuren van eeuwen geleden.
Het is een oproep tot ons allemaal om ook vandaag beschikbare mensen te zijn, die
hier en nu willen zien waar God ons nodig heeft om zorg voor zijn mensen te dragen.

Verleden week vrijdag stond in de Standaard een paginabreed opiniestuk met als
titel: ‘Wanneer is er plaats voor Wietse in de herberg?’

Het was de noodkreet van de ouders van een meisje van 21 jaar, met een ernstige
meervoudige beperking.

Het lijdt aan een uiterst zeldzame aandoening, die constante zorg en aanwezigheid
vergt, en gepaard gaat met agressief gedrag.

Tot een jaar geleden werd zij in een aangepaste instelling opgenomen. Maar nu ze
meerderjarig is gaat de deur daar voor haar dicht en valt ze weer dag en nacht ten
laste van de ouders.

Die hebben alle mogelijke gespecialiseerde voorzieningen afgelopen, maar overal
werd Wietse toegevoegd aan de ellenlange wachtlijsten: nergens is er plaats in de
herberg.

De ouders proberen het nu een beetje leefbaar te houden met een heel netwerk van
vrienden en familie die de zorg met momenten overnemen.

Maar daardoor hebben ze ook geen privacy meer.

Misschien voelen zich door dat artikel nog een aantal mensen aangesproken om de
last voor de ouders te helpen verlichten.

Ik heb het artikel afgeprint. Je kunt het na de viering meenemen om eens rustig te
lezen.

Want het is in gezinnen als deze dat God zou willen geboren worden op vandaag.
Dit artikel is wellicht zo een teken waar Koning Achaz niet wilde van weten.

En hopelijk zijn er mensen, die zoals Maria en Jozef zeggen: ze mogen ook op mij
rekenen.



Een klein detail nog: dit artikel staat in de nationale pagina’s van de Standaard, maar
het gezin woont in onze eigenste pastorale eenheid.

Pierre Breyne
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een

antwoord op.



