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Eerste lezing (Jes., 49, 3. 5-6) 
Uit de Profeet Jesaja 

De Heer sprak tot wie hem trouw was gebleven doorheen de dagen van de 
ballingschap: 
‘ Jullie zijn mijn vertrouwelingen. 
En in jullie komt mijn aanzien aan het licht. 
Ik heb jullie laten geboren worden om mijn opdrachten uit te voeren. 
Want het was mijn verlangen dat jullie het volk Israël terug zouden laten keren, 
en weer samen zouden brengen rond mij. 
Jullie verdienen daarvoor al mijn dankbaarheid en waardering.’ 
 
Maar de Heer voegde eraan toe: 
‘ Nu wil ik jullie een nog grotere opdracht geven, 
ruimer dan de stammen van Israël weer bijeen te brengen, 
ruimer dan hun overlevenden te laten terugkeren. 
Ik maak jullie ook tot een licht voor àlle volken. 
Door jullie zal Ik alle mensen van de hele aarde redden.” 

Tweede lezing (1 Kor. 1, 1-3) 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 

Ik, Paulus, schrijf deze brief, samen met onze medebroeder Sostenes.  
Van God heb ik de opdracht gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus  aan 
de mensen te vertellen. 
Wij richten ons met deze brief nu tot jullie, de gemeenschap van Korinthe.  
Dank zij Jezus Christus zijn jullie Gods deelgenoten geworden.   
Het was God zelf die jullie geroepen heeft om bij Hem te horen,  
samen met alle andere mensen die waar ook de Heer Jezus Christus aanbidden.  
Hij is hún Heer en ónze Heer.  
Wij wensen jullie genade en vrede toe,  
die komen van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 
 
Evangelie (Joh. 1,29-34) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

Op een dag zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen.  
Hij zei: "Zie, daar is het lam van God.  
Hij gaat de schuld van alle mensen op Zich nemen.  
Hij is de man van wie ik zei dat hij belangrijker is dan ik.  
Hij was er al voordat ik werd geboren.  
En toch kende ik hem niet tot voor kort. 
Hoewel ik het op mij genomen had om Hem aan jullie bekend te maken  
en om jullie met water te dopen."  
En dan vertelde Johannes wat er gebeurd was toen hij Jezus doopte. 



Hij zei:  "Ik zag dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde uit de hemel 
en boven hem bleef hangen.  
Dat was het teken waaraan ik hem heb herkend. 
Want toen God mij stuurde om mensen met water te gaan dopen, had Hij tegen mij 
gezegd: 'De man op wie je de Heilige Geest ziet komen en op hem blijven, is de man 
die met de Heilige Geest zal dopen.'  
Ik heb dit zien gebeuren en ik zeg jullie dat deze man de Zoon van God is." 
 
Homilie 
 
Z en B, 

Wanneer het in een onderneming of een politieke partij of een voetbalploeg niet goed 
gaat, zegt men al vlug: we hebben een ‘manager’ nodig. 
En men legt dan heel veel geld op tafel om zo iemand aan te trekken. 
En die begint de balansen te analyseren, en het mes te zetten in de uitgaven, en 
mensen te ontslaan, en heel strenge regels op te stellen om te besparen. 
Maar niet zelden is dat boter aan de galg, en lost dat het probleem niet op, 
integendeel. 

Wat men nodig heeft is niet een manager, maar een ‘ondernemer’. 
Nu zullen jullie zich afvragen: ‘Is dat niet hetzelfde?’ 
Neen, dat is niet hetzelfde. Verre van. 
Een manager die staart zich blind op het verleden: wat is er mis? Wat mag niet meer 
gebeuren? En hij gaat besparen, saneren, regels opleggen. 

Een ondernemer daarentegen kijkt niet naar het verleden. Hij kijkt naar de toekomst. 
En hij begint niet met na te gaan wat er verkeerd loopt, maar wat er aanwezig is aan 
kansen en mogelijkheden, die tot dan niet benut werden. 
Hij zoekt naar nieuwe wegen, animeert en begeestert, en stelt nieuwe perspectieven 
voor, waardoor de medewerkers weer mogelijkheden zien opdagen, en in de zaak 
gaan geloven. 
En die haalt meestal wel succes. 
 
Hoe komt dat? 
Omdat hij vertrekt vanuit de mensen, de medewerkers. 
Hij luistert naar hun verwachtingen, neemt het voor hen op, neemt hen au sérieux. 
En zo krijgt hij hun vertrouwen en hun medewerking. Hij haalt het beste bij hen naar 
boven. 

Dat onderscheid tussen managers en ondernemers is eigenlijk al lang bekend. 
Het kwam al aan bod in de eerste hoofdstukken van het oude testament.  
Daarover ging het immers ook in het verhaal van Kain en Abel. 
Kain was landbouwer, staat er. Hij paalde zijn erf af: ‘dat is het mijne.’ Hij bouwde 
schuren om zijn oogst in op te bergen: ‘mij kan niets meer overkomen.’ 

Abel daarentegen was herder. Bij hem ging het niet om zijn eigen succes. Het ging 
hem om de schapen. Hij was bekommerd om hen, kende ze bij naam, en zorgde 
voor ze. Hij ging met hen mee, en zocht nieuwe plekken op, waar ze beter van 
konden worden. 

Kain was een manager, Abel een ondernemer. 



En het verhaal besloot: het offer dat Kaïn aan God bracht, werd afgewezen. 
Dat van Abel vond behagen in Gods ogen. 
God kiest niet voor de aanpak van managers, maar voor de aanpak van 
ondernemers. 

God wil niet corrigeren, laat staan bestraffen. God wil dat aan alle mensen kansen 
worden gegeven om aan een nieuwe toekomst te werken. 

En dat maakt ook het verschil uit waar Johannes naar verwijst: ‘ik doop met water, 
maar hij zal dopen met de geest.’ 

Water gebruik je om af te wassen wat niet proper is. Dopen met water is kijken naar 
wat vroeger fout is gegaan, en dat wegwassen. 
Dopen met de geest daarentegen is mensen doen geloven in een heel nieuw en 
boeiend project, hen be-geesteren zodat ze so wie so ervoor kiezen om hun oude 
levensstijl te verlaten, en een nieuw leven te beginnen. 

Zo zegt Jezus het in de eerste regels van de Handelingen der Apostelen: Johannes 
doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Geest. En wanneer 
de Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in 
Jeruzalem, in Judea en Samaria, en tot de uiteinden van de wereld. 

Het is van groot belang dat zij die volgeling van Jezus beweren te zijn, die tot zijn 
kerk behoren, zich niet gedragen als managers, met een opgestoken vingertje, 
bewaarders van oude gebruiken en reglementen, maar als ondernemers die nieuwe 
wegen ontdekken, en nieuwe vormen van kerk zijn voorleven, en in een nieuwe 
toekomst doen geloven. 

Hopelijk ging het daarover op de tweedaagse vergadering van alle kardinalen, die 
vorige week door Paus Leo werd samengeroepen in Rome. 
Hopelijk gaat het ook daarover in het nieuwe project van ons bisdom onder de titel 
‘Naar een Kerk van knooppunten’. 

In alle kerken van ons bisdom wordt daarover vandaag een tekst van onze bisschop 
aan de gelovigen meegedeeld. 
We lezen erin: 
- Om het evangelie met vreugde te beleven en te verkondigen, moeten we ons 
eenvoudiger organiseren. 
- De knooppunten zien we als een beperkt aantal missionaire centra die naar de kern 
van het evangelie gaan, en het ook uitdragen. 
- Het zal nodig zijn om in te zetten op samenwerking en concentratie, en daarbij zijn 
knooppunten onmisbaar. 
- de nieuwe structuur beoogt collegiale verbinding, in het vertrouwen dat de Geest 
die we in het knooppunt ontvangen, ook werkzaam blijft in onze eigen omgeving. 

De volledige tekst van de bisschoppelijke boodschap ligt ter beschikking achteraan 
de kerk om mee te nemen, en thuis rustig te kunnen lezen. 

   

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


