
AANSTELLING VAN E.H.KAN. ANDRE DE WOLF TOT PASTOOR 

 
 
Een bomvolle kerk was er vorige zondag getuige van hoe Z.E.H. Andre De Wolf aangesteld 
werd tot pastoor van de St.-Antoniusparochie. Na het afscheid van Pater Marc Ampe, nam 
hij enige tijd de taak van administrator op zich, maar nu benoemde het Bisdom Gent hem tot 
pastoor van de parochie. Z.E.H. Deken T Joen nam de officiele aanstelling op zich, in het 
bijzijn van twee getuigen: Rita Debisschop en Guy Heylens, allebei sterk begaan met het 
welzijn van de omringende gemeenschap. 
HOMILIE 
In zijn homilie nam E.H. De Wolf vaak het woord franciscaans in de mond. Hij is ervan 
overtuigd dat, ondanks het vertrek van de paters, het gedachtegoed van St.-Franciscus bij tal 
van parochianen nog door en door leeft. Hij onderstreepte ook zijn zorg en bekommernis 
voor zijn spreekwoordelijke kudde. Ook hier is er veel verborgen armoede, liet hij door de 
kerk nazinderen. 
NOG LEVENDIGE GEMEENSCHAP 
Met veel enthousiasme wil de nieuwe pastoor de parochie voorgaan en steunen, met een 
evangelische doelgerichtheid en rekenend op de immer aanwezige inbreng van o.m. de 
parochieploeg, de Kerkfabriek, VZW parochiale werken, KAV, Ziekenzorg, de 
catecheseploeg, het St.-Franciscuskoor, de parochiale medewerkers van velerlei slag  
GESCHENK 
Tijdens de receptie na de aanstellingsdienst ontving E.H. De Wolf als geschenk van de 
parochiegemeenschap de technische apparatuur om de eucharistievieringen met teksten en 
beelden op te fleuren. Dankzij de medewerking van de Werken Glorieux waren de jongste 
tijd de meeste kerkdiensten al met die technische projectiemiddelen verrijkt. De voorzitster 
van de Kerkfabriek, Martine Vannieuwenhuyze, was blij hem dit geschenk, in naam van alle 
aanwezigen, te mogen overhandigen. 
DE BURGEMEESTER 
Burgemeester Luc Dupont wees tijdens een korte gelegenheidstoespraak op de dynamiek 
die hier decennia lang op de parochie te vinden was, en nog is. Hij herinnerde de 
aanwezigen aan een paar memorabele data: 1935, wanneer de paters franciscanen in 
Ronse neerstreken, 1937, toen de kerk ingehuldigd werd Ook maakte de burgervader 
toespelingen op de symboliek die in de term wolf schuilt. Maar de parochie mag nu gerust 
wezen: de rollen zijn omgedraaid, een Wolf is nu herder geworden. 
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