
 

www.gezinspastoraal.be 

LIEFDE HOOPT ALLES 

“Alles hoopt zij.” 

Liefde wanhoopt niet over de toekomst. Er is al"jd groei en verandering mogelijk binnen het reële per-

spec"ef van wat we als mens kunnen (AL 116-117). 

Hopen is vallen en opstaan, is vastlopen en terug in beweging komen. Hoop doet leven. Wat is hopen 

voor jou, voor jullie? Op wat of wie hoop je? 

 

Open de symbolenkoffer. Zoek hierin een voorwerp dat voor jou persoonlijk ‘hoop’ uitdrukt. Je kan ook 

iets in de natuur gaan zoeken. Misschien denk je hierbij aan een concrete ervaring uit jouw rela"e waarbij 

hoop heel belangrijk was.  

Geef een woordje uitleg aan jouw partner en beluister het verhaal van de ander.  

Misschien kan je het symbool een centrale plaats geven bij jou thuis. 

 

Grasduin in de fotocollage (in bijlage). Maak jullie eigen beeld van hoop. Zoek één of twee foto’s die voor 

jullie ‘hoop’ uitdrukken. Misschien denk je aan een concrete ervaring uit jullie rela"e of gezin waarbij 

hoop heel belangrijk was.  


