
Een pelgrim van hoop is heel zeker ook 

een pelgrim die vrede zaait… 
 

Het jubeljaar dat door 
onze geliefde Paus Franciscus 

werd geopend loopt stilaan 
ten einde. 

We hebben samen 
een heel stukje weg afgelegd. 

Paus Franciscus werd door de Heer 
naar het Paradijs overgebracht, zijn hoop werd mateloos vervuld. 

 
We ontvingen een nieuwe Paus, opnieuw een bisschop 

vervuld van hoop, een bruggenbouwer, een man van God. 
Moge deze Adventstijd voor ons allen een tijd van innerlijke vrede zijn, 

enerzijds vol verlangen naar de Vorst van Vrede, 
en anderzijds reeds vrede zaaiend om ons heen… 

Luisteren we deze maand naar de H. Elisabeth van de Drie-eenheid, 
zij leidt ons binnen in het mysterie van de diepe innerlijke vrede! 

 
 

“Sint Paulus tekent mijn levensprogramma uit: 

 ‘Gij moet leven in gemeenschap met Christus Jezus’, zegt hij. 

Leven in gemeenschap met Christus Jezus. Voor mij betekent dit: uit jezelf treden, jezelf 
uit het oog verliezen, jezelf loslaten om elk ogenblik dieper in Hem te treden. Zó diep, 

dat je in Hem ‘geworteld’ bent en bij alles wat je overkomt kunt uitroepen: ‘Wie zal 
mij scheiden van de liefde van Christus?’   (Rom. 8,35) 

Als je op zulke diepte in Hem gevestigd bent, als je ‘wortels’ zover in Hem zijn 
doorgedrongen, dan stroomt het goddelijk sap overvloedig in jou. Alles wat onvolmaakt, 
banaal, louter natuur is wordt vernietigd. 

  



Zo los geworden van jezelf en bekleed met Jezus Christus heb je noch de contacten  met 
de buitenwereld, noch de moeilijkheden van binnen meer te vrezen. Dit alles is je niet 
langer een hindernis meer, maar ‘wortelt je dieper’ in de liefde van de Meester. Met de 
psalmist kun je zingen: ‘Al staan ze in slagorde tegen mij op, ik ben niet bevreesd, al 
voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen… Want Jahwe houdt mij binnen in 
Zijn verblijf.’  (Ps 27, 3-5)   En dit verblijf is niets minder dan Hijzelf.” 

Laatste Retraite nr. 13 

  “Schenken we Hem in onze ziel een verblijf waar we vrede 
hebben gebracht en waarin de hymne van de liefde en de dankzegging altijd zingt. 

En ook die grote stilte, echo van de stilte die is in God!… Naderen we ook tot de 
helemaal  zuivere en voortreffelijke Maagd, opdat zij ons binnen leide in Hem, in wie zij 
zo diep is doorgedrongen.”     Brief 72  aan E.H. Chevignard 

  “Als mijn blik steeds gericht blijft op Hem, mijn stralende Zon, dan verdwijnt al 
de rest en verlies ik mij in Hem als een waterdruppel in de oceaan. Alles is rustig en 
vredig. Deze vrede van God is zo goed. Het is die Vrede waar Sint-Paulus over spreekt 
als hij zegt dat ze alle gevoel te boven gaat!”  

Brief 86  aan Kanunnik Angles 

 “Vrees niet. Wees helemaal in Gods vrede. Hij houdt van je en waakt over je als 
een moeder over haar kleine kind. Denk er aan dat je in Hem bent en dat Hij je verblijf 
is hierbeneden.”      Brief 78 aan Marie-Louise Maurel 

 “Laten we voor Hem als een nieuwe mensheid zijn, waarin Hij heel zijn mysterie 
herbeleven kan. Leven we van liefde, van aanbidding, zelf-loos in blije en vertrouwvolle 
vrede, want ‘wij zijn van Christus en Christus is van ons’.” 

 Brief 98 aan Eerwaarde Heer Chevignard 

 “Lanceer je ziel op de golven van het vertrouwen en de overgave. Bedenk dat alles 

wat je ziel troebel en angstig maakt niet van de goede God komt. Hij is de 
Vredevorst, die vrede heeft Hij beloofd ‘aan de mensen die Hij 
liefheeft’.”       Brief 101 aan mevrouw Angles 

Zalig en vredevol Kerstfeest! 


