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Beste mensen, beste vrienden, 

Wij zijn verheugd u de uitgave aan te kondigen van een 

nieuw verschenen boek ter gelegenheid van 60 jaar 

priesterschap van Pater Geeraard Denys  en zijn 88ste 

verjaardag: 

                                  « Langs wegen van zegen » 

In een tijd waar de Kerk het moeilijk heeft met de secularisatie, zijn 

imago, en wetenschappers bezig zijn met statistieken, managers allerlei 

vergaderingen plannen, besprekingen houden en methoden uitwerken, 

heeft het pelgrimsaspect in en buiten de Kerk in deze woelige tijden 

stand gehouden. Dit dank zij de trouw van vele eenvoudige mensen. 

Mensen die als pelgrim, als bedevaarder door het leven willen gaan 

aan de hand van Jezus, Maria, Jozef en nog een hele gemeenschap 

zaligen of heiligen. 

Dit boek biedt een eenvoudige korte inkijk in- en een dankbare terug-

blik op enkele facetten van pelgrimeren, van bedevaarten, aangevuld 

met herinneringen van een priester. Tevens krijgt de zin van bede-

vaarten, het spiritueel aspect “het leven is een pelgrimstocht” aandacht, 

wat soms verrassende gezichtspunten oplevert in het kader van de 

boodschap van Onze Lieve Vrouw te Fatima en levenswaarden van de 

Heilige Pater Damiaan.                                                                     

Alhoewel er een onderscheid is tussen pelgrimstochten en bedevaarten, 

worden de twee door elkaar gebruikt. In dit boek gaan immers zowel 

pelgrims als bedevaarders langs wegen van zegen. 

Tenslotte wordt een project-tip voorgesteld met als doel mensen in hun 

pelgrim-zijn verbinden met elkaar via het openstellen van kerken, 

kapellen, huizen.                 

We wensen u veel leesgenoegens!  Pater Gerard Denys, ss.cc. en Martine 

Gouhie, auteurs van het boek.                                                                                                                     

Dit boek telt 96 blz. Uitgegeven in eigen beheer, met kleine oplage. Prijs : 20  Euro + 10 

euro eventuele verzendingskosten. Je kan het boek afhalen bij Martine Gouhie, 

Nachtegaalstraat 3 De Panne (voormiddag- 058/ 41 10 72,  roger.gouhie@telenet.be). 

Overschrijven kan op rek.nr. van Martine Gouhie : BE84 3840 0218 9759, met 

mededeling : aantal ex. Boek « Langs wegen van zegen «, uw naam en adres. Na 

ontvangst van de overschrijving wordt het boek u toegestuurd.  



 


