Activiteiten voor kinderen - derde zondag van de veertigdagentijd

Lees of vertel het evangelie van deze dag. Voor de jongste kinderen kan de volgende na
vertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit de Bijbel in
Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus maakt zich kwaad in de tempel

Jezus komt aan in Jeruzalem. Hij gaat naar de tempel, dat is de plaats waar mensen
samenkomen om bij God te zijn. In de tempel ziet Jezus een heleboel winkeltjes. Daar
verkopen de mensen van alles: schapen, duiven en nog veel meer. Jezus maakt een zweep van
koorden en jaagt alle mensen met schapen en andere dieren naar buiten. Hij duwt alle tafels
en alle stoelen omver. En overal rollen geldstukken over de grond en vliegen duiven verschrikt
weg. Dan zegt Jezus tot de mensen:

'Wat hebben jullie toch met de tempel gedaan? Jullie hebben er een grote winkel van gemaakt!
Dat kan toch niet! Hier moet je niets verkopen... De tempel is een plaats waar mensen
bijeenkomen om bij God te zijn? En niet alleen de mensen van Jeruzalem, maar alle mensen
van de hele wereld, zijn bij God welkom.'

De mensen kijken verbaasd naar Jezus.

'Wie is Hij toch?' denken ze. Maar toen de belangrijke mensen van Jeruzalem hoorden wat
Jezus gedaan had, werden ze kwaad en begonnen erover te spreken om Jezus te doden.

Verken met de kinderen het verhaal dat u net heeft voorgelezen of verteld. We vertellen dit
verhaal aan kinderen met de nadruk op het feit dat alle mensen bij God welkom zijn. Maar ook
omdat het ons een minder 'braaf' beeld geeft van Jezus.

Opdrachten:
1.Tekening - het huis van God

De kinderen krijgen een blad papier. Daarop tekenen ze het 'huis van God' zoals ze zich dat
voorstellen. Deze activiteit is een eerste stap in het 'spreken met beelden', want kinderen
kunnen het 'huis van God' niet tekenen zoals het er in het echt zou kunnen uitzien. Ze
tekenen wel elementen/beelden die iets zeggen over hoe zij over God denken.

2. Stripverhaal

Materiaal: Enkele blanco-bladen, schrijfgerei, schaar, lijm.
De kinderen maken een stripverhaal over dit evangelie.

3. Interview

Je bent een reporter en vertelt voor tv wat er zojuist op het tempelplein in Jeruzalem gebeurd
is: hoe Jezus de tafels van de geldwisselaars omgooide en de dieren, die verkocht werden om
geofferd te worden, vrij liet. Spreek de familieleden rondom jou aan voor een interview. Begin
elke vraag met een duidelijke omschrijving van wat die persoon deed op het tempelplein. Ik
zie jou hier lopen op het tempelplein.

Vertel eens: wat is er gebeurd? Wat vind je daar zelf van? Jullie verkopen duiven om in de
tempel te offeren. Kennen jullie Jezus? Wat vinden jullie ervan dat Jezus zo deed? Jezus -
Waarom heb je dat gedaan? Hoe voel Jij je nu?



4.Kleuren
Als optie voor de allerkleinsten vindt u hier een kleurplaatje. Wat zie je op deze illustratie?

De anderen mogen bij elk van de figuren op het blad een tekstballon tekenen, waarin ze
schrijven wat die persoon denkt of zegt.
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5.Kijktafel voor de Veertigdagentijd — anders omgaan met de tijd

Wie wenst kan het project van de kijktafel verderzetten. Opmerking voor de nieuwe lezers:
lees en bekijk voor inspiratie het materiaal van week 1 en week 2 van de veertigdagentijd.

Dit project gaat uit van de evangelielezingen, die 'zichtbaar' worden gemaakt middels
een kijktafel en vertaald worden naar onze leefwereld. De kijktafel wordt elke week
uitgebreid met een element uit de evangelielezing.

Op een paarse placemat staat een schaal gevuld met zand. Op de achtergrond liggen enkele
ranken klimop. Er ligt een rij van zeven steentjes, die je al twee weken geleden opgesteld hebt
en nu mag je het steentje met nummer drie op omdraaien, omdat wij de derde zondag van
vasten vieren. Voor veel mensen is de veertigdagentijd een periode van vasten. Ook Jezus
vastte veertig dagen, om klaar te zijn voor Zijn taak aan het kruis. Op het tafelblad kan je
nieuwe voorwerpen neerleggen zoals een uurwerk. Het lichtje brandt op een onderzetter met
de tekst ‘om een betere wereld’.

Tijdens de eerste week lag er zand, zodat het de woestijn symboliseert. Deze week,
kan je een tempel of kerk van klei toevoegen of misschien heb je een kerk van
modelbouw thuis.

In de derde week, willen we voor de verandering anders omgaan met onze tijd. Vraag
aan de kinderen hoe ze dat zouden willen doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan elke
dag een half uur met elkaar een gezelschapsspelletje doen i.p.v. televisie of Netflix te
kijken; bel iemand die eenzaam is; of bel/skype vaker je grootouders of andere
familieleden. Wees creatief!




