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Mijmeringen van Maria

Gedurende 55 minuten kruipt
Kristin De Raeymaecker in de
huid van de op jaren gekomen
Maria die terugblikt op haar
bewogen leven en een vrouw
neerzet van vlees en bloed.

Hoe voelde Maria zich als kind
van een ouder echtpaar en als
ongewenst zwanger meisje?
Hoe beleefde ze haar tijd bij
Elisabeth? Hoe ervoer ze de
geboorte van haar baby? Hoe
voedde ze haar kind op? Hoe
voelde het en wat ging er door
haar heen toen ze onder zijn
kruis stond?

Stuk voor stuk heel menselijke
vragen die vandaag voor velen
van ons herkenbaar zijn.

Dit optreden doet ons mee-
leven met "de Moeder van
Jezus" én met “de Moeder
van Smarten’.

Tijdens deze monoloog worden
de mensen geraakt door het
menselijke beeld dat zij van
haar schetst. Ze herkennen
zich in haar vragen en twijfels,
haar angst en ontreddering,
haar verwondering, haar
dankbaarheid, haar
vertrouwen - ondanks alles -
en haar geloof. Dat is toch
prachtig.....

Onze Lieve Vrouw
van Vlaanderen

Liefde gaf u duizend namen
Groot en edel,

schoon en zoet,

Maar geen een

die 't hart der Vlamen

Even hoog verblijden doet
Als de naam,

0 moedermaagd,

Die gij in ons landje draagt,
Schoner klinkt hij dan

al d'and'ren:

Onze Lieve Vrouw

van Vlaand'ren (bis).

Waar men ga

langs Vlaamse wegen,

Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men u, Maria, tegen,
Staat uw beeltenis te pronk,
Lacht ons toe uit lindegroen,
Bloemenkrans of

blij festoen,

Moge 't nimmer

dier verand'ren,

O gij Lieve Vrouw

van Vlaand'ren (bis).

Blijf in 't Vlaamse

harte tronen

Als de hoogste koningin,
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood,
Ons, uw kind'ren,

en ook d'and'ren,

Liefste Lieve Vrouw

van Vlaand'ren (bis).



