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30/11: 
Geef oude boeken weg. 




14/12: 
Ga zwaaien aan het

raam van een rusthuis.

9/12: 
Houd de deur open voor

iemand. 



13/11: 
Wees lief voor jezelf. 




15/12: 
Vertel iemand van je
familie hoe graag je

haar/hem ziet. 



16/12: 
Schrijf iemand een brief,

die je vervolgens
opstuurt via de post.
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Kleine daden van het goede Advent
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28/11: 
Doordenkertje:

Hoe ga jij je
voorbereiden op Kerst? 



5/12: 

Doordenkertje:
Met wie wil je het weer

goed maken? 



12/12: 
Doordenkertje:

Wanneer krijgt God
jouw aandacht? 



19/12: 

Doordenkertje:
Wat heb je al veel te

lang uitgesteld? 

29/11: 
Kijk in de spiegel en

geef jezelf een
compliment. 



6/12: 

Doe iets wat jou
gelukkig maakt.




20/12: 
Herhaal deze zin

gedurende 5 min: Ik ben
de moeite waard!  

7/12: 
Schenk iets aan een

goed doel. 



21/12: 
 Bak koekjes voor of
geef koekjes aan de
helden van vandaag. 

1/12: 
Schrijf een

bedankbriefje naar één
van je familieleden. 



8/12: 

Maak iets lekkers klaar
voor je huisgenoten. 




22/12: 
Doe een taak/klusje

voor één van je
huisgenoten. 

2/12: 
Tover een glimlach op

iemands gezicht. 



23/12: 
Lees het kerstverhaal

aan iemand voor. 



3/12: 
Zeg dag tegen een buur

die je tegenkomt op
straat.

10/12: 
Schrijf een positieve

boodschap neer en hang 
 die aan  het raam. 

 (straatkant) 

17/12: 

Brand een lichtje aan
het raam. (straatkant)




25/12: Uitspraak van de dag:Zalig Kerstfeest! 



4/12: 
Uitspraak van de dag:

Wat kan ik 
voor je doen?  



11/12: 

Uitspraak van de dag:
Hoe kan ik licht brengen

in de wereld? 



18/12: 
Uitspraak van dag:

Hoe gaat het met jou? 



24/12:
Kerstavond

Vermom je als een
engel van de vrede.
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Vanaf nu ben je de trotse eigenaar van deze adventskalender. 

Nu we door de coronamaatregelen je niet kunnen verwelkomen  voor de catechese in onze parochiekerk, willen we aan de hand van deze adventskalender toch met jou samen op weg gaan
naar Kerstmis. Met deze kalender tellen we af naar één van de belangrijkste feesten in onze geloofsgemeenschap: Kerstmis. 
Elke dag voorzien we een opdracht om de boodschap van Kerstmis concreet te maken. 

Elke zondag geven we
je doordenkertje: een
vraag om even bij stil
te staan, om een
gesprekje rond aan te
knopen, om samen te
zoeken naar een
antwoord. 

Op maandag leggen we
de focus op onszelf
graag zien: elke
maandag geven we je
een tip of een doe-
opdracht om je aan te
moedigen jezelf graag
te zien. 

Dinsdag staat in teken
van de solidariteit: we
dagen je elke dinsdag
uit om je beste beentje
voor te zetten om mee
te werken aan een
betere wereld. 

Ook je gezin verdient
wat extra aandacht en
liefde, daarom willen
we op woensdag extra
lief te zijn voor de
mensen in ons
dagelijks leven.  

Op donderdag  vragen
we je om iets te doen
voor iemand. Wat je
gaat doen, hebben wij
gekozen voor wie je
het gaat doen, dat
mag jij kiezen. 

Werken aan een
betere wereld begint
voor je eigen stoep,
daarom moedigen we
je op vrijdag aan om
wat extra positiviteit
in je eigen straat te
brengen.

En op zaterdag moet je
niet iets doen, maar
iets zeggen: het is de
bedoeling om de
'uitspraak van de dag'
aan zoveel mogelijk
mensen in je omgeving
te zeggen en te
luisteren naar hun
antwoord. 

Ga je met ons mee op weg naar Kerstmis? 

Een initiatief van de Heilige Livinusparochie Herzele-Houtem

www.parochieherzelehoutem.be


