
 

 

Spiritualiteit als gedeelde zorg 
 

De pastorale dienst van AZ Monica in Deurne organiseert op vrijdag 17 maart van 

16.00 uur tot 18.00 uur een lezing over spiritualiteit als gedeelde zorg.  

Spiritualiteit is een breed begrip. Vrijwel iedereen, met of 

zonder religieuze achtergrond, heeft een spiritueel kader.  

Diverse onderzoeken wijzen uit dat de spirituele dimensie altijd 

in relatie staat tot ziekte en gezondheid. Op cruciale momenten 

in het leven van mensen is spiritualiteit een belangrijke factor 

waaruit men kracht put. 

Lindsy Desmet is theoloog en onderzoeker aan KU Leuven en Jan De Cock is 

pastoraal medewerker en auteur van onder meer Dood Gelukkig Leven. Hoopvolle 

verhalen uit het ziekenhuis (Lannoo 2012).  

Tijdens de lezing gaan Desmet en De Cock in op vragen als:  

• Wat verstaan we onder spiritualiteit? 

• Welke rol speelt spiritualiteit binnen het ziekenhuis?  

• Hoe beleven patiënten spiritualiteit?  

• Waarom is het voor zorgpersoneel belangrijk om hier 

aandacht voor te hebben?  

 

De lezing vindt plaats in de kapel in AZ Monica Deurne (route 130). Na elke lezing is 

er de gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop ben je van harte welkom op de 

receptie. 

Voor inschrijving of meer informatie: pastorale@azmonica.be 
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