
Allerheiligen herinnert ons aan onze  geliefden, 
die reeds de overstap maakten naar de hemel. 
 We missen hen, toch zijn ze dicht bij ons, 
 ze leven verder in Gods liefde. 

* We mogen hopen op een gelukkig weerzien dankzij Jezus’Verrijzenis *  
 

Durven we medemensen die uit 
het leven willen stappen vertellen 
over onze God die liefde is en die 

met hen is begaan? Durven we hen 
aanmoedigen om Zijn uur af te 

wachten en te vertrouwen op 
Zijn hulp om het leven te doorstaan? 

* Zo kan men in Gods Naam iemand redden van zelfdoding! * 
 
 
Bidden voor onze overledenen is een werk van 
barmhartigheid en naastenliefde! 
Vaak moeten ze nog gezuiverd worden 
vóór ze God mogen zien zoals Hij is, 
hierbij kunnen we hun lijden verkorten 
en hen verlichting schenken! 
 * We kunnen ook af en toe voor hen een H. Mis laten opdragen! * 
  

Het is goed thuis een foto van een dierbare overledene 
met een noveenkaars en een bloemetje te plaatsen. 

Dat schenkt troost, hoop en nabijheid. 
   De H. Kerk verlangt dat hun stoffelijk overschot 

 een plaatsje krijgt op het kerkhof. 
* Daar ontvangen mensen vaak grote genaden! *  


