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Nabijheid was er amper
voor een laatste gesprek
en een zachte omhelzing.

Mensen waren er amper 
voor een stille begroeting
en een gelovig gebed.

Er is nog tijd nodig 
om jouw overhaast gestolen leven 
in Gods handen neer te leggen.

Er zijn nog woorden nodig
voor wat jou en ons overkwam 
en voor de leegte die je nalaat.

Het kruisje naast je foto
spreekt van Jezus Christus 
en hoe Hij werd weggenomen.

Het spreekt van samenzijn
jij bij Hem, Hij bij jou, wij bij jullie
voorbij de scherpsnee van de dood.

‘Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’:
was Uw belofte bij het graf van Lazarus.

Voor onze geliefde overledenen bidden wij:
dat zij bij U geborgen mogen zijn
door U geliefd en geheeld 
door U, eeuwige en barmhartige God. 

Amen


