
ANTENNEAVOND
Op deze inspiratie- en dialoogavond willen wij zoveel mogelijk

godsdienstpedagogische perspectieven verkennen via:

 

vertegenwoordigers van de congregaties: salesianen,

jezuïeten, broeders van liefde, 

kijk op resp. godsdienst(les)/les cultuurbeschouwing in

Freinet- en Steineronderwijs. 

 

We voorzien telkens zowel een theoretische verkenning als een

praktische vertaalslag. We sluiten af met een babbel en een

drankje. 

21 MEI 2025
19U30 - 22U00 

CENTRUM D’ABIJ BRUGGE
BARON RUZETTELAAN 435

€5

Inschrijven via link

LÉON SPIILLIAERT

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8tira_IR0EWz3J5hG3OyWZ_nwSUtrYlMsUvZPHVPyK5UQzRVVVE1R002N1dOVVFBTEFPUFlMNU9NRy4u


Freinetpedagogie (Célestin Freinet): Maarten Devos.

Salesianen (Don Bosco): Marijke Bobbaers.

Steinerpedagogie: (Rudolf steiner): Roeland Huys.

Broeders van Liefde (Vincentius a Paulo): Pieter Busschaert. 

Jezuïeten (Ignatius van Loyola): Erik Buys.

We willen ons op deze avond wederzijds verrijken en inspireren

in functie van  het godsdienstonderwijs van de toekomst. In

het gesprek hebben we ook aandacht voor de troeven en

groeimogelijkheden van het geactualiseerde leerplan rkg

(2019). 


