Ik ben Annie De Wilde, geboren en getogen in Lochristi.
Sedert 6 oktober 2024 werd ik als lid van de Bavoploeg aangesteld.
Hierbij stel ik mezelf even kort voor.

Mijn hele leven woon ik al in Lochristi, in de Pauwstraat. Samen met 3 oudere
broers ben ik in een warm, hardwerkend gezin opgegroeid.

Ik behaalde mijn diploma Licenciate Bedrijfseconomische wetenschappen aan de
Rijksuniversiteit van Gent.

Beroepshalve ben ik bedrijfsrevisor. Deze titel heb ik, na het volgen van drie jaar
stage en het afleggen van de noodzakelijke examens, bekomen in 1997. ¢+
De reden waarvoor ik destijds voor dit mooi beroep koos, is voornamelijk
omdat ik met mensen wou samenwerken, de klant centraal stellen, service geven.
De job is dus heel wat meer dan alleen maar “cijfers controleren”. Maar uiteraard wordt dit laatste zeker
niet uit het oog verloren.

Daarnaast ben ik occassioneel lesgeefster (avondonderwijs) en sedert enkele jaren ook Rechter in
Ondernemingszaken bij de Ondernemingsrechtbank van Gent.

De agenda zit dus meer dan vol met verschillende werkzaamheden, maar toch probeer ik mij ook ten
dienste te stellen van de parochie en andere maatschappelijke taken uit te voeren.

Eigenlijk ben ik reeds heel lang actief binnen de parochie. Zelfs voordat de Bavoparochie ontstond.

Als zeer jong meisje (al een hele tijd geleden dus) maakte ik deel uit van het jeugdkoor Amabilé. Dit
jeugdkoor werd destijds opgestart onder impuls van onderpastoor E.H. Willy Syx.

Vele jaren was ik lector in de zaterdagavondmis van Lochristi. Dit was overigens een “traditie” die werd
“overgedragen” van “de oudste broer” naar mij, “de jongste zus”. Dus heel wat jaren waren wij, de familie
De Wilde, één van de zaterdagavondlectoren.

Onze huidige Patroonheilige Bavo was (en is) voor mij geen “onbekende”. De jaarlijkse bedevaart naar
Mendonk begin oktober was een traditie bij onze mama. Net zoals de bedevaart naar Lobos in de
meimaand. Moeder en dochter waren hier telkens aanwezig.

Momenteel probeer ik mijn “administratieve kennis” verder toe te passen binnen de Bavoparochie.

Zo ben ik reeds enkele jaren actief als penningmeester binnen de Kerkraad Sint-Niklaas te Lochristi. Het is
voor mij een privilege om deel te mogen uitmaken van deze ploeg van zeer gedreven mensen.

Heel recent maak ik deel uit van het Centraal Kerkbestuur van Lochristi, een overlegorgaan tussen de
verschillende kerkraden van de Bavoparochie.

Net zoals het beroep van bedrijfsrevisor vele evoluties ondergaat, staan ook de Kerk en de parochies voor
grote uitdagingen om met deze evoluties om te gaan. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren bij de
Bavoploeg om binnen de Bavoparochie een ware geloofsgemeenschap verder te kunnen uitbouwen.

Laat 2025, het Jubeljaar waarbij we samen ”Pelgrims van Hoop” kunnen zijn, ons hierbij tot steun zijn.



