
ONZE KINDEREN, SCHOOL DE HOGE GEEST  

UIT DE KLINGE 

HOPEN EN GELOVEN IN VREDE  

 

 

Op onze school beleefden we een bijzonder project rond het thema hoop.  

Het werd een tocht vol creativiteit, verbondenheid en geloof. 

 

 

 

 

Kleurrijke Tanzuka-kaartjes wapperen in de wind met wensen voor een betere wereld 

 



De kinderen van de eerste graad ontdekten stap voor stap de letters van 

het woord HOOP.   

 

 

 

Hoop is geloven dat dingen beter worden, 

ook in moeilijke momenten. 

 

Samen luisterden ze naar het verhaal van “Het verloren schaap” en baden 

we het volgende gebed. 

 

 

Lieve God, 

Dank U voor deze mooie dag. 

Help ons om altijd hoop te hebben, 

ook als het soms moeilijk is. 

Laat ons geloven in vriendschap, blijheid en liefde. 

Geef ons kracht om voor elkaar te zorgen, 

elke dag opnieuw. 

Amen. 

 

 

 



De kinderen van de tweede en derde graad maakten een woordspin rond 

hoop en schreven hun eigen kinderwensen neer.  Vele wensen gingen 

over vrede in de wereld. 

 

Ze beluisterden ook het bijbelverhaal “De broodvermenigvuldiging”, waar 

vijf broden en twee vissen genoeg bleken voor duizenden mensen.   

 

Zo leerden ze dat delen overvloed schept en dat we kunnen bouwen aan 

een wereld waarin vrede en gerechtigheid het laatste woord hebben. 

 

De vijfde-en zesdeklassers ontdekten het verhaal “De barmhartige 

Samaritaan”.  Dat leerde hen dat je altijd kan helpen, ook als iemand er 

anders uitziet of anders denkt.  Vrede begint bij kleine daden van liefde en 

zorg. 

 

 

In creatieve werkvormen drukten de kinderen hun wens voor vrede uit. 

 

Klas 1: Vredesduiven in een levensboom 

 

 

 



 

Klas 2: Vredesduiven op de ramen brengen licht en vrede in de school 

 

 

 

 

Klas 3: Origami -  vredesduif: internationaal symbool van de vrede 

 

                          

 

 

 



Klas 4 : Tanzaku 

 

kleurrijk wenskaartje dat in de wind meegevoerd wordt.  Op de ene kant 

staat het woord vrede en op de andere kant een hoopvolle wens. 

 

  

 

 

Klas 5: Tanzaku met het woord vrede in een andere taal 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klas 6: Origami – kraanvogels 

 

 

 

Yes, we can! 

 

 

 

 

 



 

 

Ook de leerkrachten deden mee.  Ze vouwden bloemen uit servetten en 

schreven ook een wens. 

 

De godsdienst juf, juf Katelijne maakte een grote TANABATA met bloemen 

van hoop in regenboogkleuren – een symbool dat elk kind uniek is en dat 

diversiteit ons rijk maakt.  

 

 

 

 

Het project werd afgerond met het gedicht “Als kraanvogel en duif”.   

Dit gedicht roept op om samen te dromen van een wereld vol hoop en 

vrede. 



 

 

ALS KRAANVOGEL EN DUIF 

 

laten we 

vrijheid en vrede  

omarmen 

 

de witte vlag delen 

met arm en rijk 

groot en klein 

 

divers samen 

uniek 

zoals de regenboogkleuren 

 

laten we  

vormen van geweld  

wegtoveren 

bommen en kanonnen 

en alle wapens 

 

VREDEVREDEVRE 

 

laten we  

vrijheid en vrede  

omarmen 

 

(Fatiha en co 2023) 

 

Deze boodschap klinkt vandaag extra sterk: dit jaar herdenken we dat het 80 

jaar geleden is dat de “Tweede Wereldoorlog” eindigde.  Uit die donkere tijd 

groeiden universele symbolen van vrede, zoals de vredesduif en de kraanvogel 

van Japan. Het vouwen van 1000 kraanvogels werd er een teken van hoop en 

genezing na de atoombom in Hiroshima. 

 

Warme groeten 

Team De Hoge Geest 


