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Abonneren kan op 'Jona'

De visser opgevist

e geraakt je bed niet in als je ’s avonds met twee of drie begint te
vertellen. Je weet wel, verhalen over wat je ooit hebt meegemaakt.
En ook al praat je over vroeger, eigenlijk vertel je over wie je nu bent,

over wat je ter harte gaat. Geen vriendschap die erbuiten kan: in zo'n

verhalen leer je elkaar kennen. Want waar je echt van leeft, kan je niet
uit-leggen. Je kan alleen vertellen wat er gebeurd is en hopen dat de
andere zich kan in-leven, zich kan “herkennen”. Het gaat niet anders met
evangelieverhalen. Zij zijn ontstaan uit het levensverhaal van mensen die
Jezus meemaakten en aan anderen hebben verteld wat zij hadden beleefd
met Hem. Zij konden er niet over zwijgen want het had hen geraakt in
merg en been. Daarvan getuigt dit verhaal uit de kelder van een huis in

Joppe,

op de redactietafel van Jona beland. Het doet onweerstaanbaar

denken aan wat in het Lucasevangelie staat (5, 1-11)...

Simon Petrus, op rondreis in de streek,
was te gast bij zijn naamgenoot
Simon, de leerlooier in Joppe, aan zee.
De wekelijkse bijeenkomst van een
grote groep christenen was al lang
afgelopen. Een drietal jongelui bleven
met Petrus nog wat hangen. Het was al
nacht, toen één van hen vroeg: “Pe-
trus, hoe ben jij eigenlijk in dat
schuitje van Jezus terecht gekomen 7",

Er begon iets in Petrus’ ogen te
schitteren. Hij deed niets liever dan
vertellen over wat hij met Jezus had
beleefd. Ook al was het altijd het-
zelfde. toch was het telkens nieuw,
met andere details. Hij verwarde in het
vuur van zijn enthousiasme soms wel
de ene plaats met de andere, haalde
verschillende gebeurtenissen dooreen
of vertelde wat pas na Jezus' dood en
verrijzenis gebeurde als was het in de
dagen van zijn aardse leven. Maar
uiteindelijk ging het hem niet om waar
en wanneer en hoe, maar om wie die
Jezus was die van hem en zoveel
anderen een ander mens had gemaakt.
Hij kon er uren mee doorgaan, alsof
zijn leven ervan afthing. En eigenlijk
was dat ook zo: zijn leven hing ervan
af = zo zei hij zelf,

‘Eigenlijk.’ zo begon Petrus, ‘zit ik
er voor niet veel tussen. Niet ik heb
gekozen voor Hem, maar Hij voor mij.
Ik voelde me beter thuis op mijn boot
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dan in de synagoge. Veel voorschriften
van onze godsdienst nam ik niet zo
nauw. Als visser heb je andere dingen
om je hoofd en de vis wacht niet tot de
sabbat voorbij is. Mijn kop stond
cigenlijk op wat anders dan spirituele
dingen. Ik was net getrouwd, de boot
moest nog aftbetaald worden en wij
wilden vooruitkomen in het leven.

Metsers

Toch was ik al geboeid geraakt door
wat Hij zei en deed, of beter door zijn
hele persoon. Hij had iets aansteke-
lijks. Als Hij vertelde over God en wat
dat betekent te leven met God, dan was
het zo concreet en met zoveel overtui-
ging, heel anders dan bij veel Schrift-
geleerden. Je kon voelen dat Hij sprak
uit eigen beleving. Als Hij het had over
liefde en vriendschap, over delen en
dienen, over vergeven en iedereen een
plaats gunnen onder de zon - want dat
doet Cod ook, zei Hij - dan voelde ik
wel dat er nog veel moest veranderen
bij mij. Ik wilde wel. Maar dikwijls zei
Hij: "Niemand kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij
bezit.” Daar had ik het erg moeilijk
mee. Er zat vaart in ons vissersbedrijfje
en ik wilde vooruitkomen,..

Op een keer, na het werk, -~ mijn
broer Andreas en ik wilden net naar

huis gaan - kwam Hij aangewandeld.
Hij hield van een wandeling aan de
zee. 'Ben je alleen ?" riep mijn broer, ‘1k
ben wat aan 't bidden’, zei Hij. 't Was

" druk vandaag en dan moet ik op adem

komen, bij Vadertje God. Hij is het
toch die ons leven geeft. Als je wil,
bidden wij wat samen." Hij had dat wel
meer met ons gedaan. Maar die avond
was ik erg gepakt. Hij had, zomaar uit
het hart zoals altijd, een psalm gebe-
den. "Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen dan de metsers. Als
de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs
staat dan de wachter op wacht. Ver-
geefs is het dat je vroeg opstaat,
vergeefs dat je laat gaat slapen...' Waar
ben ik toch mee bezig, dacht ik bij
mezelf...

Stilaan ontstond er vriendschap
tussen ons. Hij kwam - meestal met
een hele troep - nogal eens bij ons op
het erf. Zelfs mijn schoonmoeder, die
eerst met argwaan op mijn sympa-
thieén voor Hem had gereageerd, was
vol van Hem sinds zij naar aanleiding
van een koortsaanval zijn attentievolle
zorg had ondervonden.

Oogst

Op zo een avond bij ons thuis heeft
Hij mij vrij direct aangesproken. De
hele dag mensen ontmoeten, vooral
mensen die ten einde raad waren, had
Hem moe gemaakt. ‘Zie je niet, Pe-
trus’, sprak Hij mij zachtjes toe,
‘hoeveel mensen op zoek zijn naar
houvast ? Velen bouwen hun leven op
zand. Zij zoeken naar grond onder de
voeten, naar een leven dat de moeite
waard is, Zie je niet wat een nood er is
aan mensen die God voor hen concreet
kunnen maken. Zij zijn als schapen
zonder herder. Nochtans is er goeie
wil. maar er zijn bezielde mensen
nodig om die goede wil tot leven te
helpen komen. De oogst is groot, maar
erzijn arbeiders tekort, Je moet er eens

op denken’, Het zei me wel iets, maar
ik voelde mij zo klein en onmachtig. Ik
had schrik...

De genadeklop - dat is het juiste
woord - is pas later gekomen, eigenlijk
geheel onverwacht. Het was een rot-
dag. Wij waren met mijn broer en
Zebedeus' jongens de netten aan het
spoelen na een nacht zwoegen zonder
iets te vangen, zelfs geen dode vis. Ik
verlangde maar naar één iets: mijn
hed. Komt Jezus daar nu niet langs,
ziel onze ontgoocheling na die mis-
lukte vangst en stelt toch wel voor
zeker naar het diepe te varen en de
netten opnieuw uit te gooien. Ik dacht
hij mezelf: van mensen vangen weet
Hij alles af, maar van vissen vangen
weet Hij niets. En toch... met Hem
wist je nooit wat er ging gebeuren. Wij
dus toch maar de zee weer op.

Stiel

Vrienden, hoe het allemaal gegaan
is, weet ik niel, maar wij vingen vis
zoals nooit tevoren. De terugtocht
#ing heel traag - wij waren overbelast.
Ik was er heel verward door. Wie is toch
die Jezus dat zelfs de zee voor Hem
seen geheimen heeft? Hoe goed wij
ook onze stiel kennen, voor ons heeft
de zee altijd iets bedreigends. haar
diepte heeft iets van de afgrond van de
dood. En je weet, vrienden, hoe
onberekenbaar dat meer van Galilea is:
Je vertrekt met mooi weer en voor je 't
weet zit je in een kokende brij. Hem
deed dat allemaal niets, 't was alsof Hij
over 't water kon wandelen. Eén keer
lag Hij te snurken terwijl wij doods-
hang het einde afwachtten. Als wij dan
vroegen hoe Hij zo rustig bleef terwijl
de dood ons bedreigde, dan was zijn
antwoord: "Waarom heb je zo weinig
geloof? Als je in Gods hand bent, moet
jetoch ict panikeren ? Er is geen haar
dat van je hoofd valt of Hij weet het.
Trouwens, het enige waarop je bedacht
moet zijn is dat je de ziel van je leven
niet verliest',

Wij waren nog niet terug aan de
oever toen Hij mij uit mijn gemijmer
haalde. ‘Petrus, weet je, het is met heel
veel mensen als met die vis, zij zijn
soms verdoken en onvindbaar in de

massa, in een zee van onvrijheid,
zinloosheid en niet weten waarheen.
Maar God wil dat zij leven, dat zij
gemeenschap vormen om Hem te leren
kennen en anders te leven. Jij zou een
goeie zijn om zo mensen samen te
brengen - Ik heb het je al gezegd. Ik
weet dat je wel zou willen, maar je hebt
schrik. Waarom toch? - Ik ben met je,
Je hoeft niet perfect te zijn. Ik heb
vertrouwen in je en in de kracht van
Gods Geest die je doet groeien. Petrus,
kom, volg je mij, om mee mensen te
vangen ?’

Ik heb toen ja gezegd. Het was
sterker dan mijzel{, maar ik had
vertrouwen in Hem. Wat het allemaal
zou meebrengen, wist ik toen nog
niet. Gaandeweg ondervond ik dat het
mij zou brengen waar ik eerst niet
wilde komen. Soms heb ik nadien ook
getwijfeld. Meer dan een keer dreigde
ik weer te verdrinken in de zee van
mijn eigenbelang, mijn berekening,
geweld en overmoed. Maar Hij heeft
geduld met mij gehad.

Schuit

Stap voor stap heeft Hij mij getoond
wat het is, leven voor de anderen,
leven voor de liefde, leven met God. En
telkens ik na één of andere dwaasheid
weer tot mezelf kwam, voelde ik mij
klein. Maar nooit heeft Hij mij daarop
vastgepind, Hij deed dat trouwens met
niemand: ‘Heb geen schrik - Ik ben
met je' zei Hij altijd. >

Hoe dan ook, je ziet het vrienden,
omdat Hij mij toen heeft opgevist, mag
ik nu zijn wie ik ben: een mensenvis-
ser. Zo zit ik nu in die schuit waarin ik
zijn woorden mag herhalen en vertel-
len over Hem. Als ik zie hoevelen zich
in onze gemeenschappen tot Hem
bekeren, dan denk ik terug aan die
boot vol vis van toen. Soms ben ik wel
ontmoedigd als ik zie hoe kleinzielig-
heid in veel gemeenschappen de mooie
dingen soms kapot maakt. Maar ik heb
vertrouwen in Hem. Hij is de stuur-
man van de boot. Als de Heer de vis
niet vangt. vissen vergeefs de vis-
Sers..

Jan Dumon
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De visser staat terecht

ona heeft weer eens de

hand kunnen leggen op een

belangrijk  document. Of
het als bron heeft gediend bij de
redactie van Handelingen 5,21-
42 en van het (later toege-
voegde) hoofdstuk 21 van het
Johannesevangelie, moet nog
bewezen worden. Kritische exe-
geten menen dat de bronnenaf-
hankelijkheid eerder in omge-
keerde zin te zoeken is...

=Hubben wij u niet uitdrukkelijk ver-
boden in de Naam van Jezus onder-
richt te geven® Door uw toedoen is
heel Jeruzalem vol van uw leer.- Er
klonk heslistheid in de stem van de
hogepriester die de Hoge Raad in
Jeruzalem voorzat. Het was niet de
ecrste keer dat Petrus en andere
apostelen op het matje werden geroe-
pen. Dat was trouwens goed te begrij-
pen. Met de veroordeling van Jezus
had de Hoge Raad verwacht een einde
te maken aan de verwarring en beroe-
= ring ontstaan rondom Hem. Maar nu
" dodk dat alles opnieuw op doordat
apostelen verkondigden dat deze ver-
oordeelde door God ten leven was
gewekt om Heer van allen te zijn. De
bewering van de Hogepriester dat heel
Jeruzalem vol was van die leer mocht
dan wel overdreven zijn, het was een
feit dat vele Joden zich herkenden in
Jezus en gelovig ingingen op de
prediking van de apostelen.
Muisstil
Het werd muisstil in de Raadzaal toen
Petrus - als woordvoerder van de hele
groep - rechistond om zich te verdedi-
gen. -Mensen van Israél, oudsten van
ons volk; ik ben geen groot redenaar,
maar ik ben een gelovige Jood, een
ijveraar voor God, zoals gij allen Zit,
Daarom zou ik u willen spreken van
hart tot hart..

Velen uit Galilea weten hoe ik door
Jezus hen opgevist. 1k leefde voor mijn
vishedrijfje. God was niet bepaald het
centrum van mijn leven. Maar ik ben,
net zoals zoveel anderen, geboeid
geraakt door Hem. Wie hem heeft
meegemaakt, kan het geuigen: zoals
dic man hezield was van God en met
trefzekerheid en gezag woorden van
leven sprak, was het alsof Elia en
Muozes in levende lijve voor ons ston-
den.- :

-Op cen keer, na een visvangst die ik
nouit meer kan vergeten, heeft Hij mij
uitenodigd om Hem te volgen, Hij
wilde cen mensenvisser van mij ma-
ken. zei hij. Ik ben op zijn vitnodiging
ingegaan. Het sprak me wel aan om
ook anderen die schat van zijn evange-
lie te leren kennen. Tk was enthousiast
en hield van hem, gewoon omdat zijn
vriendschap mij heel diep raakte. Voor
hem zou ik door een vuur lopen, dat
dacht ik toch. Maar toen het uur van
zijn lijden en dood was aangebroken,
heb ik afgehaakt. Tot drie keer toe heb
ik beweerd dat ik met hem geen
uitstaans had. Achteral heb ik veel
spijt gehad van mijn vemaad. Maar ik
kwam mijn verdriet niet te boven.

»Wij waren trouwens allemaal ont-
redderd. Wij sloten ons op van schrik.
Niemand van ons zag het nog zitten.
Het leek op een nacht zonder uitzicht
op de morgen, veel erger dan zo'n
lange nacht waarin je gaat vissen en
ondanks alle zwoegen toch niets
vangt. Wij zouden nooit uit die nacht
geraakt zijn ware het niet dat Jezus
zelf zijn licht voor ons heeft doen
schijnen. Hijzelf is door de muur van
onze bange vertwijfeling heen gesto-
ten. Hij heeft de draad weer opgeno-
men.»

Jo en de vrouwen

*We konden het eerst bijna niet
geloven. Wel hebben wij veel steun
gehad aan de vrouwen uit ons gezel-
schap. Zij waren de eersten om ons te

zedgen dat Hij niet in het graf te
zoeken was. Het was alsof zij vlugger
aanvoelden dat wij een andere richting
moesten opgaan, Hem achterna bij de
levenden. Zelf heb ik toen ook heel
veel gehad aan één van de leerlingen
uit onze groep. Wij noemden hem Jo.
Jezus hield veel van hem. Hij hield
veel van ons allemaal. Hij had ons
dikwijls laten aanvoelen dat wij echt
zijn vrienden waren. Maar met die ene
was er toch een speciale band. Jezus
had het erg voor hem - in Galilea
zouden we zeggen : het ‘klikte’ tussen
hen. Het was precies of Jo al die tijd
alles in zijn hart bewaard had. En met
de ogen van zijn hart zag hij wat wij
nog niet zagen. Hij zag en geloofde,
waar wij verward aarzelden. Hij was
dikwijls de eerste om in allerlei situa-
ties Jezus' aanwezigheid te herkennen
en ons te laten zien: “Het is de
Heer".«

»Edelachtbare leden van deze Hoge
Raad, dat is het mooiste wat wij van
Jezus hebben geleerd: God leren her-
kennen in ons leven. Die God van onze
vaderen, van Abraham en Mozes, Jezus
heeft Hem nabij gebracht. Hij leerde
ons de tekenen zien van het Konink-
rijk waar de vromen van ons volk sinds
eeuwen naar uitzien. Hij bracht ons bij
God, ons aller Vader. Zoals Hij leefde
zagen wij dat Hij de hele Wet en de
profeten vervulde. Hij leerde ons
thuiskomen in de Geest van het Rijk
Gods en op de kleine en grote gebeur-
tenissen te reageren vanuit de logica
van God. Voor Jezus was dat een soort

“aangeboren reflex, een tweede natuur

zou je kunnen zeggen. Maar voor ons
was het dikwijls ingaan tegen onze
sponlane reacties en waardeoordelen ;
wij moesten het leren in gissen en
missen. s

+Hij had veel geduld met ons. 's
Avonds, als wij onder elkaar waren,
kwam hij dikwijls terug op én of
ander voorval in de loop van de dag.
Ofwel waren wij het die hem om uitleg
vroegen over een tussenkomst van

hem die ons had verwonderd of zelfs
geérgerd. Wij kwamen dan altijd naar
voor met bedenkingen, ontleend aan
het gezond verstand, de gebruiken van
ons volk, de omgangsvormen enzo-
meer. Hij had dan de gewoonte om te
vragen: Stel je nu eens voor dat God
zell in je plaats stond: hoe zou God
dan reageren? Stel je voor dat de
samenleving helemaal was geordend
volgens de regels van het Rijk van Cod,
hoe zou het leven er dan uizien?
ledereen gelijkwaardig, geen hoog of
laag, fouten herstellen in plaats van
betaald zetten, geen rijk en arm,
speciale zorg voor de zwaksten. Zo
leerde r:. ons, dag na dag, wat het
betekent Cod in je leven en in de
samenleving herkennen. Hij heeft ons
op hel spoor gezet van een concrete
God die het leven verandert. In allerlei
situaties waar God en godsdienst op
het eerste gezicht niets mee te maken
hebben, leerde hij ons aanvoelen:
“Het is de lleer". Wij zijn er andere
mensen door geworden.»
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‘Oudsten van Israél, U begrijpt hoe
Jezus' terechtstelling voor ons de
ineenstorting van een een hele wereld
betekende. Wij zouden onze ontredde-
ring nooit te boven zijn gekomen ware
het niet dat Hijzell ons heeft doen
ervaren dal Hij leeft en ons verder blijft
voorgaan en bezielen.’

‘Mensen van Israél, dat is de reden
waarom wij niet kunnen zwijgen : het
is God zelf die deze Jezus ten leven
heeft gewekt. U verwondert er zich
over dat zovelen, mensen van allerlei
slag, zich laten vangen - zoals het
soms gezegd wordt - door deze leer,
Wel, laat mij dan in visserstaal spre-
ken. Als dit alleen ons werk was, als wij
alleen uit eigen beweging onze netten
uitgooiden, dan vingen wij niets, Maar
ons werk komt van God. Het is op zijn
aanwijzing dat wij de netten uitwer-
pen. Jezus had ons altijd geleerd:
“Sluit niemand uit, in het huis van

God is plaats voor velen. Tot aan de
uiteinden der aarde moet je daarvan
getuigen.” Daarom werpen wij onze
netten uit en zit er zoveel vis in, geen
enkel van de 153 vissoorten di¢ wij
kennen ontbreekt in dat net! En het
scheurt niet. Was het mensenwerk,
dan waren er al lang scheuringen.
Maar in Christus is er geen sprake meer
van Jood of heiden, slaaf of vrije mens,
man of vrouw.’

Het is ons niet meer mogelijk stil te
blijven zitten. Wij varen het diepe in
omdat wij onweerstaanbaar worden
gestuwd door de Geest van Hem die
ons leven in overvloed geeft. Wij willen
velen tot bij Hem brengen. Want aan
de oever wacht Hij ons telkens weer op
met zijn vriendschap. Hij is het die ons
voedt, van Hem leven wij nog meer
dan van vis en hrood.’

Onweerstaanbaar

»Qudsten van Israél, ik verdien het niet
hier te mogen getuigen in Jezus
naam, want ik heb hem losgelaten en
verloochend. Eerst kon ik het niel
geloven dat Hij de draad weer wou
opnemen met mij, dat hij mij nog
krediet zou geven, Ik voelde mij zo
klein, zo naakt tegenover hem. Het
was alsof het in mijn oren bleef suizen,
mijn kreel in de tuin van het gerechts-
hof:: ‘Ik ken die man niet’. Maarin mijn
hart haalde zijn stem het : ‘Petrus, heb
je mij lief. Als een goede Herder heeft
hij mij opgezocht toen ik verloren liep
en Hij heeft mij vertrouwen gegeven
om mee voor zijn schapen te zorgen.
Dit vertrouwen was als een mantel om
mij heen geslagen. Ik vond mijn
houvast en zekerheid terug: niet in
mezelf maar in Hem. Omwille van
Hem en van Hem alleen staan wij hier
voor U.«

»Petrus’ getuigenis deed velen na-
denken. Zij stemden in met wat
Gamaliel, één van de leden van de
Hoge Raad voorstelde: Laat deze men-
sen hun gang gaan, Gaat hun werk van
mensen uit, dan zal het op niets
uitlopen. Gaat het echter van God uit,
dan zult ge hen niet uiteen kunnen
slaan.~

. Jan Dumon



