
28e zondag – jaar B               13 oktober 2024 

 

Lezingen 

 

• Wijsheid 7,7-11 (Rijkdom beschouwde ik als niets) 

• Mc 10,17-30 (Ga verkopen wat ge bezit) 

 

Homilie 

 

Op 13 oktober 2023, vandaag precies 

één jaar geleden, stierf de  poppenspeler, 

toneelschrijver en acteur Jozef van den 

Berg (1949-2023). Hij was 74. Pas 

enkele maanden voordien (augustus 

2023) had hij zijn intrek genomen in het 

Grieks-Orthodoxe klooster van Sochós, 

een dorp in Noord-Griekenland. 

Voordien woonde hij in Nederland. 

Jozef van den Berg genoot grote bekendheid, zowel in zijn geboorteland 

als in België, en trad ook op ver daarbuiten, met name in Berlijn en New 

York. Het leverde hem diverse prijzen op en een aantal van zijn optredens 

werden ook via TV uitgezonden. Uit zijn huwelijk (1973) werden vier 

kinderen geboren. Na eerst in Groningen te hebben gewoond, vestigde het 

gezin zich in Herwijnen, een dorp in Gelderland.  

 

Zijn voorstellingen, met zelfgemaakte poppen, waren heel apart. Zowel 

kinderen als volwassenen werden er actief in betrokken en de grote 

levensvragen werden niet uit de weg gegaan. Velen getuigden achteraf 

dat ze diep werden geraakt en het aantal fans bleef groeien. Tot op die 

bewuste avond van 14 september 1989. Om 20 uur zou in de Antwerpse 

Singel de Belgische première van start gaan van een stuk met, achteraf 

beschouwd, de omineuze titel Genoeg Gewacht. Het was 19 u 55 en het 

publiek zat te wachten. Plots verscheen Van den Berg op het toneel met 

de mededeling dat de vertoning niet zou doorgaan, dat het spel voorgoed 

voorbij was. Sommigen in de zaal dachten dat het een om een grap ging 

die het stuk moest in gang zetten. Mensen maakten zich vrolijk en hier en 

daar hoorde men lachen. Maar het was geen grap. Jozef nam afscheid. Hij 

was plots tot inzicht gekomen. 

 

Dit waren zijn woorden, zoals opgetekend in de Nederlandse Wikipedia: 

 

“Ik zal het u proberen uit te leggen. Ik hoop dat U één ding voor 

mij hebt en dat is respect voor mijn beslissing. Ik zal nooit meer 

spelen. Ik ben een werkelijkheid genaderd die niet meer te spelen 
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is. Ik heb ontzettend lang gezocht, ben overal geweest. Uiteindelijk 

kwam ik tot de conclusie en die conclusie ben ik nu zelf. De zoeker 

zoekt, maar hij is het die wordt gevonden. Daarom sta ik vanavond 

voor het laatst op de planken. 

 

Ik heb een voorstelling willen maken die “Genoeg Gewacht” heet... 

U denkt nog steeds dat het niet waar is, wat ik zeg... (gelach van 

het publiek). U vergist U en dat is het bedrieglijke van theater. 

Theater is onwaar. U weet nog steeds niet dat het waar is wat ik 

zeg. U denkt: hij houdt me voor de gek. Hij gaat wel iets doen. U 

gelooft het nog steeds niet (gelach van het publiek). Daarom heb ik 

besloten om vanaf nu, per ingang van vanavond, nooit meer hier, 

op een podium, te staan. Dus daarom, dames en heren: om deze 

Man, om Christus, daarom alleen heb ik dit stuk gezocht. Ik weet 

nu dat dit zo is en ik stap uit dit vak. En daarom heb ik besloten, 

voor mij is het voorbij. Ik kan niet iedere avond hier hetzelfde 

verhaal vertellen. Ik vertel het aan U, omdat U hier vanavond bent 

en ik ook. Voor mij is het voorbij. Ik zoek de werkelijkheid. Ik kan 

geen dingen meer zeggen die niet waar voor mij zijn. Ik zeg U allen 

goeiendag. Mijn theaterleven zit er wat dat betreft op. Ik ga. Het ga 

U allen goed. Het geld wat U hebt betaald kunt U terugkrijgen bij 

de kassa. Tot ziens.” 

 

Kort nadien, in de loop van 1990, ging Van den Berg over naar de 

Grieks-Orthodoxe Kerk. Wellicht vond hij er de diepgang en spiritualiteit 

die hij in de Katholieke Kerk miste, de Kerk waarin hij was opgegroeid. 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw waren die aspecten daar immers 

wat in de verdrukking geraakt.  

 

In 1991 volgt een nieuwe stap, een 

grote stap: Van de Berg neemt dan 

definitief afscheid van vrouw en 

kinderen. Hij verlaat het huis. Met de 

fiets rijdt hij weg om te belanden in 

Neerijnen, een naburig dorp, waar hij 

32 jaar zal leven als kluizenaar. Hij 

komt terecht in de achtertuin van een 

villa. Voortaan zal hij slapen in een kleine bordkartonnen barak, terwijl 

een andere barak dienstdoet als kapel, en zijn houten poppen-reiskoffer 

als altaar. De muren bekleedt hij met iconen, waardoor ze een intieme 

sfeer uitstralen. Hij leeft zoveel mogelijk in de buitenlucht en voedt zich 

met wat hem wordt aangeboden. Verder voorziet hij in zijn onderhoud 

door de tuin te verzorgen van het ouder wordend echtpaar dat in de villa 

woont. Uiteraard brengt hij vele uren door in gebed. In de loop der jaren 
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zal hij een aantal interviews ten beste geven, o.m. met Friedl Lesage, 

want zijn bekering wekt de nieuwsgierigheid van de media, terwijl 

zinzoekers allerhande hem om advies komen vragen. Al leeft de 

kluizenaar volkomen op zichzelf, als voormalig theatermaker is hij zeker 

niet mensenschuw. U kan dat allemaal uitzoeken via het internet.  

 

In 2014, een kwarteeuw na zijn vaarwel aan het theater, verscheen over 

hem een boek van de hand van Francis Jonckheere. Ter gelegenheid van 

de presentatie, op 4 september van dat jaar, keert Jozef even terug naar 

De Singel in Antwerpen. Maar van terugkeer naar zijn gezin, is geen 

sprake. “Ik kan niet terug”, zo verklaart hij. “Ik bedoel, dan moet ik 

gewoon de opdracht die ik kreeg weer verlaten, verloochenen. Dat ga ik 

echt niet doen.” 

 

En daar staan we dan, Geachte Medegelovigen. Daarstraks luisterden we 

naar het verhaal van de rijke jongeman en waarschijnlijk dachten wij dat 

het allemaal niet zo’n vaart loopt, dat het niet zo letterlijk moet worden 

genomen, dat het ons eigenlijk weinig aanbelangt. “Ge kent toch de 

geboden?” had Jezus gevraagd. “Natuurlijk, had de jongeman gezegd, en 

ik onderhoud ze ook.” “Dat is prima, had Jezus geantwoord, maar het is 

niet genoeg. Eerst alles verkopen en aan de armen geven, pas dan moogt 

ge terugkomen om Mij te volgen.” Maar dat kon de vriendelijke 

jongeman niet over zijn hart krijgen. Het moet hem verschrikkelijk pijn 

hebben gedaan. Die laatste stap kon hij niet zetten. En wij doen dat ook 

niet, al proberen we de geboden te onderhouden, zoals hij. Toch zijn er 

mensen geweest in die het wél hebben gekund, sommigen zelfs op heel 

radicale wijze. Denk maar aan Franciscus van Assisi.  

 

Maar bij Jozef van den Berg was er nog 

iets anders in het geding: Hij was 

getrouwd en had kinderen. Van de 

kinderen weten we dat ze hem af en toe 

kwamen opzoeken, maar zijn gezin had 

hij alleszins verlaten. Hij vertrouwde erop 

dat God, die hém geroepen had, ook voor 

zijn vrouw en kinderen zou zorgen.  

 

Ik kan mij voorstellen dat er nu mensen op hun stoel zitten te schuiven en 

misschien zelfs boos worden. Dit kan toch niet?! En toch is het zo. 

Gelukkig zijn het hoge uitzonderingen, maar er zijn nu eenmaal mensen, 

die plots zo door God worden gegrepen (‘grijpen’ is hier haast letterlijk te 

nemen!) dat zij alles – werkelijk alles – opgeven om Hem te volgen. Ook 

Jan Siebelink beschrijft zulke situaties, maar dan binnen uiterst puriteinse 

takken van het Nederlands protestantisme.  
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Ik heb het daar uiteraard ook moeilijk mee: Ik stel alleen maar vast. Zelf 

herinner ik me nog de diepe indruk die Van den Berg op mij maakte 

tijdens een of ander interview, nu meer dan dertig jaar geleden, bij het 

begin van zijn kluizenaarschap. Meer kan ik daarover niet zeggen.  

 

Het is misschien goed daarom nog even te verwijlen bij een late tekst uit 

het Oude Testament. Het gaat om het Boek der Wijsheid, dat behoort tot 

de mooiste stukken uit de Joodse wijsheidsliteratuur en waaruit in de 

eerste lezing een kort fragment werd voorgelezen. Het werk ontstond in 

Alexandrië, kort vóór de komst van Christus en is in het Grieks 

geschreven. Typisch voor dat soort teksten is de zin voor evenwicht en 

gematigdheid. De schrijver verklaart dat hij had gebeden om inzicht en 

wijsheid en dat God zijn gebed had verhoord. Die wijsheid – anderen 

zouden misschien spreken van ‘verlichting’ – was hem dierbaarder dan 

alle macht en rijkdom op aarde, ja zelfs dierbaarder dan gezondheid en 

schoonheid. “Het is precies dankzij die wijsheid dat ik echte rijkdom heb 

verworven,” zo gaat hij verder. Natuurlijk bedoelt hij geestelijke rijkdom, 

een schat die hij met iedereen mag delen, maar die niemand hem kan 

afnemen, want wijsheid is nu eenmaal onuitputtelijk (7:13-14). Wijsheid 

die men met anderen deelt, vermindert niet in omvang of kwaliteit: 

integendeel. Alleen door wijsheid, niet door materiële rijkdom of 

politieke macht, kan de mens zich onderscheiden en zich bevrijden van 

alles wat hem aan banden legt. Wijsheid stelt hem in staat inzicht te 

verwerven in wat er werkelijk toe doet. Daarom is alleen de wijze 

waarlijk vrij en ongebonden. Men hoeft geen filosoof of Jood te zijn om 

dat in te zien. Levenslessen als deze, vinden we terug in alle grote 

godsdiensten en filosofieën.  

 

Ook al zijn we niet in staat zomaar de boel te verkopen en uit te delen, het 

kan zeker geen kwaad, Dierbare Medegelovigen, eens te gaan kijken naar 

wat Joden uit de laatste eeuwen vóór Christus ons te vertellen hebben. 

Hun wijsheid en die van zoveel anderen staan haaks op wat 

zelfverklaarde goeroes van allerlei slag ons dagelijks via tal van kanalen 

door de strot trachten te rammen. En dan is het extra verfrissend dat er 

heel af en toe eens een mens opstaat als Jozef van den Berg, die in ons 

een vermoeden kan wekken van wat misschien al hier op aarde iets van 

de hemel zou kunnen zijn.  

 

Wij bidden voor hem én voor zijn gezin. 
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