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Eerste lezing (Sir 3,2-6.12-14)
We lezen uit het boek Jezus Sirach

God heeft het zo gepland dat kinderen opkijken naar hun vader,
en zonen en dochters achting hebben voor hun moeder.
lemand die zijn vader respecteert,

kan rekenen op begrip voor zijn zwakheden.

Wie zijn moeder eert,

is als iemand die schatten verzamelt.

Ja, wie opziet naar zijn ouders

zal zelf vreugde aan zijn kinderen beleven,

en wat hij hen toewenst zal gebeuren.

Daarom, mens,

verzorg je ouders goed als zij oud zijn.

Doe hen geen verdriet, zo lang als zij leven.

Ook als hun verstand verzwakt is,

mag je je niet boven hen stellen,

omdat jij nog al je kracht hebt.

Want een goede daad aan je ouders bewezen

raakt niet vergeten.

Tweede lezing (Kol 3,12-21)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Zusters en broeders,

God houdt van jullie.

Hij heeft jullie uitgekozen,

en jullie horen nu bij hem.

Doe daarom goede dingen:

leef van harte mee met jullie medemensen.

Wees vriendelijk voor elkaar,

en geduldig.

Sta niet steeds op je rechten,

maar heb geduld met mekaar,

en vergeef mekaars fouten.

God vergeetft jullie ook jullie fouten.

Maar het allerbelangrijkste is: hou van elkaar.

De liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.
Jullie zijn geroepen om samen één kerk te vormen.
Moge dan ook de vrede, die Jezus uitstraalde,

ook jullie vervullen, en jullie leiden bij al jullie beslissingen.
En wees dankbaar.

Laat jullie leven vol zijn van de blijde boodschap van Jezus.
Wees wijs en vertel die boodschap door aan anderen.
En toon jullie dankbaarheid:

zing liederen ter ere van God.



En doe alles wat jullie verrichten
in de naam van Jezus de Heer.

Evangelie (Lc 2,22-40)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Het was een voorschrift in de joodse wet, dat een moeder, die haar eerste zoon had
gebaard, na veertig dagen naar de tempel moest gaan om een offer op te dragen,
een koppel tortels of twee jonge duiven.

Dan werd de moeder weer rein.

En het kind werd aan de Heer toegewijd.

Zo deden ook Maria en Jozef.

In de tempel kwam een oude man naar hen toe.

Hij heette Simeon.

Hij was rechtvaardig en vroom.

Zijn hele leven lang had hij uitgekeken naar de redding van Israél.
En hij was vervuld van Gods Geest.

Hij wist zich door de Geest aangesproken,

dat hij de Messias, de redder van Israél zou zien,

nog voor hij ging sterven.

Hij voelde zich die dag geroepen om naar de tempel te gaan.

En wanneer hij Maria en Jozef met Jezus zag binnenkomen, ging hij naar hen toe en
nam het kind in zijn armen.

En hij sprak Gods lof met de woorden:

“Heer, nu mag je mij, jouw dienaar, rustig laten sterven.

Mijn ogen hebben de redder gezien, die jij gestuurd hebt naar de mensen.

Hij is het licht dat aan alle volkeren de weg naar jou zal wijzen.

Hij brengt glorie voor jouw volk Israél.”

Maria en Jozef stonden heel verbaasd dat dit over hun kind werd gezegd.
Maar de oude Simeon zegende hen en hij zei tot Maria:

“Velen in Israél zullen door deze jongen nieuw leven vinden.

Maar anderen zullen het hem heel moeilijk maken.

Het zal duidelijk worden wat leeft in het hart van de mensen.

En ook jij, Maria, zult veel verdriet en pijn moeten lijden om hem.”

In de tempel was ook een vrouw van vierentachtig jaar, een weduwe, Hanna, dochter
van Penuél uit de stam Aser.

Zij verbleef daar altijd.

Zeven jaar was ze getrouwd geweest, en voor de rest van haar leven weduwe
gebleven.

Dag en nacht diende ze God met vasten en bidden.

Ook zij kwam naderbij, en ook zij loofde God,

en sprak over het kind woorden van verwachting

tot al wie uitkeek naar de bevrijding van Israél.

Maria en Jozef keerden daarna terug naar Nazareth in Galilea waar zij woonden.
Jezus groeide op, werd sterk en wijs.
God hield van hem, en de mensen ook.



Homilie
Z en B,

We weten ondertussen al wel dat de evangelies geen biografie geven van Jezus van
Nazareth.

Het zijn verhalen, die lang na zijn dood werden geschreven, en eigenlijk niet de
bedoeling hadden een feitenrelaas van zijn leven te geven, maar wel zijn boodschap
door te geven.

Van de historische Jezus weten we dus bitter weinig.

En dan zeker niets van de eerste dertig jaren van zijn leven.

Maar wat we wel weten is dat hij op de mensen van zijn tijd een geweldige indruk
moet hebben gemaakt, zodat men na zijn dood over hem is gaan vertellen, in hem
een uitzonderlijk voorbeeld van mens-zijn heeft gezien, en dat begrepen heeft als
een uitnodiging van Godswege om ook zo te gaan leven.

Een uitzonderlijke mens moet hij geweest zijn, zoveel is zeker.

Maar dan mogen we ons ook de vraag stellen: wat heeft hem gemaakt tot wat hij
was?

Als men mensen van betekenis daarnaar vraagt, zeggen ze steevast: ‘Ik heb dat van
thuis uit meegekregen. Ik ben opgegroeid in een warm nest. Mijn ouders hebben mij
belangrijke waarden meegegeven, die nu mijn leven richting geven.’

En dat zal bij Jezus niet anders zijn geweest.

Al weten we niets over zijn kinder- en jeugdjaren, dan mogen we er toch van uitgaan,
er zelfs ervan overtuigd zijn dat het gezin van Jozef en Maria zo een warm nest is
geweest. Daarzonder zou hij nooit die uitzonderlijke mens kunnen geworden zijn, die
de mensheid van hem heeft onthouden.

Het is dan ook niet zonder zin dat de kerk in de liturgie ieder jaar eens de
schijnwerpers laat schijnen op dat gezin, waarin hij is opgegroeid. Het gezin van
vader Jozef en moeder Maria, dat gemeenzaam genoemd wordt ‘de heilige familie’.

Bij deze gelegenheid is het goed te wijzen op het belang van goede gezinnen.

Verleden week was Brugge het centrum van de grootste jaarlijkse benefietactie van
ons land, de Warmste Week.

De aandacht ging dit jaar naar kinderen en jongeren in de problemen.

En het werd weer al eens duidelijk dat heel veel van die problemen te maken hebben
met ongelukkige opvoedingssituaties.

Kinderen die zo een warm nest moeten missen, die geen goede ouders hebben, of
die het slachtoffer zijn van ouders die er niet in slagen in harmonie samen te leven,
missen veel, en bouwen zich geen gelukkige toekomst op.

Natuurlijk zijn er nog andere factoren, die maken dat kinderen en jongeren het
moeilijk hebben. Maar de plaats van hun opgroeien is wel van cruciaal belang.



Caroline Vrijens, de kinderrechtencommissaris, stelt: “De warmte van het gezin, in
welke vorm dan ook, is de hoeksteen van alles. Als je thuisnest warmte uitstraalt en
je als kind het gevoel hebt graag gezien te worden, dan kan je tegen een stoot.
Ervaar je die veiligheid niet, dan heb je als kind weinig mogelijkheden om te
ontsnappen. Steeds meer wetenschappers en hulpverleners wijzen op de gevolgen.
Die zijn vaak al zichtbaar op zeer jonge leeftijd: baby’s en peuters stellen
zorgwekkend gedrag omdat ze tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte die
veiligheid niet ervaarden.”

ZenB,

Lang is het klassieke kerngezin — vader, moeder en kinderen — zo goed als de enige
realiteit geweest in de opbouw van de samenleving.

Dat is op vandaag helemaal niet meer het geval.

Partners kiezen voor lossere relaties, en houden de weg vrij om weer uit elkaar te
gaan wanneer moeilijkheden opduiken.

Ze schrikken ervoor terug om trouw te beloven.

En daardoor gaat ook het ver-trouwen verloren.

Nochtans, zeggen studies, speelt vertrouwen in de andere een belangrijke rol in
gezinsrelaties, het ligt aan de basis van een duurzame partnerrelatie.

En dat is het waar religies en levensbeschouwingen — niet alleen de katholieke kerk
— erg de nadruk op leggen: de belofte aan mekaar om trouw te blijven in goede en
kwade dagen.

Mensen die een relatie aangaan, en zeker als ze de bedoeling hebben kinderen ter
wereld te brengen, moeten zich bewust zijn dat hun belofte tegenover mekaar, ook
een belofte inhoudt tegenover die kinderen.

Het is belangrijk dat onze kerk dat blijft laten klinken, ook al is er een groter begrip
gegroeid voor hen, die falen in het volhouden van hun belofte.

Het belang van goede gezinnen voor de opbouw van een gemeenschap volgens
Gods droom valt niet te onderschatten.



