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Eerste lezing:  Jes 61,1-2a.10-11 

Uit de profeet Jesaja 

 

De geest van de Heer God rust op mij, 

want de Heer heeft mij gezalfd. 

Hij heeft mij gezonden 

om de armen het goede nieuws te brengen, 

om aan verslagen harten hoop te bieden, 

om aan gevangenen hun vrijlating te melden, 

en aan geketenden hun bevrijding; 

om een genadejaar van de Heer uit te roepen. 

Vreugde  vervult mij, 

ik jubel en juich om mijn God, 

want Hij heeft mij het kleed van bevrijding aangetrokken, 

mij in de mantel van heil gehuld, 

net zoals een bruidegom een kroon opzet 

of een bruid zich met juwelen siert. 

Ja, God laat gerechtigheid ontkiemen, 

zoals hij in de tuin het zaad laat uitschieten, 

en de aarde groen laat voortbrengen. 

Luisterrijk zal het zijn voor het oog van de volkeren. 

Tweede lezing:  1 Tess 5,16-24 

Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Tassalonica 

Zusters en broeders, 

wees altijd blij. 

Bid zonder ophouden. 

Dank God voor alles.  

Dit verlangt Hij van jullie die één zijn met Christus Jezus. 

Laat de Geest niet doven, 

en ga niet voorbij aan zijn oproep.  

Onderzoek alles, en bewaar het goede. 

Vermijd elk kwaad. 

Ja, moge de God van vrede, 

jullie allen heiligen, geheel en al; 

mogen jullie ongeschonden bewaard blijven 

tot de komst van onze Heer Jezus Christus. 

Hij die jullie roept is betrouwbaar: Hij zal zijn woord houden. 



Evangelie: Joh 1,6-8.19-28   

Uit het heilig evangelie volgens Johannes 

Er is een mens geweest, een gezondene van God; 

zijn naam was Johannes. 

Hij kwam om te getuigen van het licht, 

opdat allen door hem tot geloof zouden komen. 

Hijzelf was het licht niet, hij was getuige van het licht. 

Toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten 

naar hem stuurden met de vraag: 

`Wie bent jij?’ was dit zijn getuigenis: 

Hij zei met grote stelligheid: 

`Ik ben de Messias niet.’ 

`Wie dan wel? Ben jij Elia?’ vroegen ze. 

`Die ben ik ook niet’, antwoordde hij. 

`Ben jij soms de profeet?’ – `Nee’, zei hij. 

`Wie ben jij dan?’ drongen ze aan, 

`we willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. 

Wat zeg je over jezelf?’ 

Hij zei: `Ik ben niet meer dan een stem die roept in de woestijn: 

`Maak recht de weg van de Heer”, zoals het staat bij de profeet Jesaja.’ 

De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen, 

gaven niet op en vroegen: 

`Maar als jij de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet, 

waarom doop je dan?’ 

Johannes gaf hun ten antwoord: 

`Ik doop in water. 

Maar zonder dat jullie Hem herkennen staat reeds in jullie midden degene, 

die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’ 

Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, 

waar Johannes aan het dopen was. 

Homilie 

Z en B, 

Ze betrouwden het niet, de priesters en de levieten, de hogere geestelijken van toen. 

Wat deed die Johannes daar aan de Jordaan? 

Ze hielden hem al een hele tijd in de gaten. 

Ze hadden immers te doen met zijn vader, de brave Zacharias, een collega van hen, 

een priester. 

Die moet er zwaar van hebben afgezien dat zijn enige zoon zo van het rechte pad 

was afgedwaald. 



Want een zoon van een priester moest ook priester worden. Een hele eer 

daarenboven. 

Maar die eigenzinnige kerel was zijn eigen weg gegaan, weg van zijn ouders, weg 

van de tempel, weg van Jeruzalem. 

En waar was hij naartoe getrokken? Naar Betanië, godbetert. 

Niet het dorpje van Lazarus en zijn zussen, dicht bij Jeruzalem. 

Maar een ander Betanië in het noorden van het land, aan de overkant van de 

Jordaan. 

Veel eer viel daar niet te rapen. Want Betanië betekent ‘huis van de armen’. 

Het was het einde van de wereld wel. 

 

En hij had nog een grote dosis lef, die kerel. Hij kleedde zich met een kameelharen 

mantel.  

In heel de bijbel is er maar één van wie geschreven stond dat hij zo een mantel 

droeg, de profeet Elia. 

En werd die niet beschouwd als de grootste van de profeten? 

Voor hem werd op paasavond altijd een stoel klaargezet. Want – zo gingen ze ervan 

uit – de Messias, die zou komen, dat zou Elia zijn, die zou terugkeren. 

Ze trokken dus vanuit Jeruzalem naar hem toe, de priesters en de levieten. 

En als ze hem daar zagen staan in de mantel van Elia, dan snauwden ze hem toe: 

‘Zoals je daar gekleed staat. Denk je dat je de Messias bent?’ 

 

Maar hij ontkende het in alle toonaarden: ‘ik ben de Messias niet, en ook niet Elia, en 

evenmin een profeet.’ 

En zij dan: ‘Wat doe je hier dan? En waar heb je het dan over? En waarom doop je 

dan, en roep je op tot bekering?’ 

 

‘Waarom?’ antwoordde Johannes ‘Omdat je hem niet moet zoeken in jullie tempel, 

niet in jullie rituelen. Je moet hem zoeken waar aan armen goed nieuws wordt 

gebracht, waar gevangenen een nieuwe kans in het leven krijgen, waar verslagen 

harten nieuwe perspectieven krijgen.  

Je moet je niet afvragen: wie zal het zijn, die Messias, en wanneer zal hij komen? 

Kijk rond, en je zult zien dat hij er al is. 

Hij is er in iedere mens die – naar het woord van Jesaja - zich het lot van zijn 

medemensen aantrekt, die goedheid en barmhartigheid uitstraalt, die licht brengt in 

ons duister bestaan. 

En als ik oproep tot bekering, dan is het om iedereen uit te nodigen zo een mensen 

te zijn.’ 

Z en B, 

Volgende week vieren we kerstmis, de komst van de Heer in onze wereld. 

Ook op vandaag geldt wat Johannes de Doper antwoordde aan de priesters en de 



levieten, dat de Heer pas komt wanneer wij hem tot leven brengen, wanneer wij niet 

wegkijken van onze medemensen die het moeilijk hebben, vooral van hen die in 

armoede leven. 

Het zal pas een echt kerstfeest zijn wanneer de armen mee mogen aanschuiven aan 

de tafel van onze welvaartsmaatschappij, wanneer zij de nacht niet op straat moeten 

doorbrengen, niet op de vlucht moeten voor moordend geweervuur, niet moeten 

vereenzamen achter gesloten deuren, wanneer ze niet aan hun lot worden 

overgelaten, wanneer het genadejaar van de Heer ook bij ons is aangebroken. 

 

Pierre Breyne  

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

  

 


