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Eerste lezing (1 Kon 19,4 -8) 
Uit het eerste boek der Koningen  
 
Elia was moe, 
moe van een hele dag stappen door de woestijn, 
maar vooral moe van het op te nemen  
tegen de tegenstanders van de Heer. 
‘ Het wordt mij teveel, Heer,’ zegde hij ‘laat mij sterven.’ 
En hij legde zich te slapen onder een bremstruik, 
in de hoop niet meer wakker te worden. 
Maar een engel raakte hem aan en zei: 
‘Sta op, eet.’ 
Elia sloeg zijn ogen op, keek om zich heen, 
en zie: aan zijn hoofdeinde lag een broodkoek, 
gebakken op gloeiende stenen. 
Ook stond er een kruik water. 
Hij at en dronk, en legde zich weer neer. 
Maar de engel raakte hem opnieuw aan, en zei: 
‘Sta op en eet totdat je genoeg hebt. 
Want de weg is lang.’ 
En Elia stond op, at en dronk, 
en weer op krachten gekomen 
reisde hij veertig dagen en veertig nachten ver, 
tot hij aankwam bij de Horeb, de heilige berg van God. 

Tweede lezing (Ef 4,30-5, 2) 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze  

Zusters en broeders, 
zorg ervoor God geen verdriet aan te doen. 
Hij heeft jullie zijn geest gegeven 
en bevrijding toegezegd. 
Bant dan ook uit jullie leven al wat niet goed is: 
rancunes, driften, woede, geschreeuw en gevloek. 
Wees daarentegen goed voor elkaar, en vol mededogen. 
En probeer mekaars fouten te vergeven. 
God rekent toch ook jullie fouten niet aan. 
Ja, tracht te leven als Gods kinderen. 
Een leven vol liefde. 
Volg daarom het voorbeeld van Jezus, 
die gehouden heeft van alle mensen, ook van ons. 
Hij heeft zelfs zijn leven voor ons allemaal gegeven, 
en God hield heel erg van hem. 



Evangelie (Joh 6,41-51) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes  

Jezus had gezegd: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’ 
De joden protesteerden. 
‘Dit is toch de zoon van Jozef, de timmerman?’ zeiden ze, 
`we kennen zijn vader en zijn moeder.’ 
Hoe kan Hij dan beweren: 
`Ik ben uit de hemel neergedaald”?’ 
Maar Jezus gaf hen ten antwoord: 
‘Stop toch dat geklets! 
Ik ben door de Vader naar jullie gezonden. 
En als jullie naar mij toekomen, dan is het omdat de Vader jullie naar mij heeft 
toegeleid. 
Wat staat er bij de profeten te lezen? 
Dat God aan allen zal leren hoe ze moeten leven. 
Maar niemand heeft God de Vader ooit gezien. 
Als jullie dan ook willen weten wat God verlangt, 
dan moeten jullie naar mij komen. 
Want ik, die van bij de Vader kom, ik heb Hem gezien. 
En al wie mij niet afwijst, zal delen in het eeuwige leven van de Vader. 
Daarom heb ik gezegd: Ik ben het brood dat leven geeft. 
Het gaat dan ook om heel ander brood, dan wat jullie voorouders in de woestijn 
hebben gegeten. 
Zij hebben er het manna gegeten, maar dat heeft hen alleen in hun aardse bestaan 
in leven gehouden. 
Het levende brood echter, dat van de Vader komt, 
zal leven geven over de dood heen. 
En dat levende brood, dat ben ik, dat is mijn lichaam. 
Ik zal mij helemaal te eten geven, 
opdat de wereld leven kan hebben in eeuwigheid.’ 

Homilie  

Z en B, 

‘Elia was moe, 

moe van een hele dag stappen door de woestijn, 

maar vooral moe van het op te nemen  

tegen de tegenstanders van de Heer. 

‘ Het wordt mij teveel, Heer,’ zegde hij ‘laat mij sterven.’ 

En hij legde zich te slapen onder een bremstruik, 

in de hoop niet meer wakker te worden.’ 

Zo begon de eerste lezing. 

Hij legde zich te slapen onder een bremstruik, symbool van eenzaamheid en dood. 

Waardoor was de profeet Elia zo moe, levensmoe zelfs? 

Omdat hij op de vlucht was voor koning Achab en vooral voor diens vrouw Jezebel. 

Dat was in het Noordrijk Israël, 850 jaar voor de geboorte van Jezus. 



Koning Achab was een slappeling, en stond helemaal onder de knoet van zijn vrouw 

Jezebel. Zij was van vreemde afkomst, uit Tyrus in Fenicië. 

En zij vond het maar helemaal niks zich te richten op de voorschriften van Jahweh – 

Ik zal er zijn voor jou. 

Zij had Achab zover gekregen de verering van de Fenicische god Baäl aan het volk 

op te leggen.  

De naam alleen al maakt duidelijk waar het haar om te doen was, want Baäl 

betekent: ‘heerser, meester’. 

Gedaan met in Gods naam zorg te dragen voor het welzijn van de mensen, voor 

rechtvaardigheid en samenhorigheid. 

Macht uitoefenen, jezelf verrijken, met ijzeren vuist je gezag laten gelden. 

Daarop was de politiek in Israël gebaseerd onder Achab en Jezebel. 

Kapitalisme en dictatuur avant la lettre.  

En daartegen leidde Elia het verzet. Maar het was een ongelijke strijd.  

Het is lastig vechten tegen gewetenloze machthebbers. 

Want die gebruiken wapens waar niemand tegenop kan: leugens, verdachtmakingen, 

verwijten, corruptie, … 

Ook toen al. En ook nu nog. 

Elia dreigde eraan ten onder te gaan. 

Vooral nadat hij zich niet had kunnen beheersen, en in een confrontatie enkele 

supporters van Jezebel had gedood. 

Jezebel was furieus, en ze was op zoek naar hem om hem dat betaald te zetten. 

Dat werd Elia te veel. Hij legde zich te slapen, in de hoop niet meer wakker te 

worden. Hij gaf het op, hij kon het niet meer aan. 

Maar er kwam iemand op zijn weg. Iemand van God gezonden. De bijbel geeft zo 

iemand de naam ‘engel’. 

Iedereen die het moeilijk heeft, heeft zo iemand nodig, iemand die zegt: ‘geef het niet 

op. Je mag de mensen niet in de steek laten. Je mag je er niet bij neerleggen dat 

Baäl de wereld regeert, en de kleine mens onderdrukt wordt. 

Kom, eet, en doe nieuwe krachten op. 

En als het niet meteen lukt, probeer het opnieuw.  

Want je moet weten dat het doel dat je je stelt niet gemakkelijk te bereiken valt. De 

weg is lang.’ 

Z en B, 

Meer dan ooit wordt onze wereld geregeerd door Baäl, door eigenbelang en 

machtswellust. 

Leugens, verdachtmakingen, verwijten, corruptie… 

De macht in de wereld dreigt meer en meer in handen te komen van gewetenloze 

schurken. 

Meer dan ooit is het dan ook nodig dat wie het goed met de mensen voorheeft in het 

verzet komt, zich niet onder een bremstruik te slapen legt. 



Het is waar, het is een ongelijke strijd, en de weg is lang. Maar we moeten weten dat 

God ook in onze tijd mensen doet opstaan – engelen – om de droom van vrede en 

rechtvaardigheid levendig te houden. 

Zou het kunnen dat Hij dit ook van ons verwacht? 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

 

  


