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Eerste lezing (Wijsheid 2,12.17-20)
Uit het boek Wijsheid

Wie zich van God niets aantrekken, maken zichzelf van alles wijs.

Luister maar hoe zij te keer gaan, zij zeggen:

‘Laten we de rechtvaardigen harder aanpakken,

omdat zij ons altijd de les willen spellen,

Ze zijn voor ons een grote last.

Ze verwijten ons dat we de wet overtreden,

en dat we niet leven zoals we het hebben geleerd.

Maar we willen het nog zien of ze gelijk hebben.

Laat ons eens wachten tot ze de dood voor ogen zien, wat er dan met hen gebeurt.
Want als het waar is dat zij kinderen van God zijn,

dan zal die het toch wel voor hen moeten opnemen,

en hen uit de greep van hun tegenstanders redden.

Laten we hen maar eens zwaar aanpakken, hen folteren,

dan zullen we zien hoe ver hun zachtmoedigheid draagt,

hoe groot hun verdraagzaamheid is.

En we moeten er niet voor terugschrikken hen tot een vernederende dood te veroordelen,
ze zeggen toch dat ze zullen gered worden.’

Tweede lezing (Jac 3,16-4,3)
Uit de brief van de apostel Jacobus

Zusters en broeders,

Wanneer de mensen jaloers zijn en zichzelf in de kijker willen plaatsen,
ontstaan spanningen in hun gemeenschap, en onrust.

Heel anders wordt wanneer het gaat om wijze en oprechte mensen.
Die zijn vredelievend, vriendelijk,

altijd voor rede vatbaar,

vol van barmhartigheid en goedheid,

onpartijdig en oprecht.

Zij zaaien in vrede,

en brengen gerechtigheid voort.

Denk daar eens over na,

en vraag het jullie eens af waar

al jullie vechtpartijen en ruzies uit voortkomen.

Vinden ze hun wortels niet in passies, die jullie binnenste beroeren?
Jullie verlangen altijd maar naar wat jullie niet hebben,
jullie zetten jullie zinnen op wat jullie niet kunnen krijgen,
en staan er mekaar zelfs voor naar het leven.

Jullie vechten en strijden.

Maar jullie bereiken niets, omdat jullie niet bidden.

En als jullie bidden, dan worden jullie niet verhoord
want jullie bidden alleen voor zaken

die jullie eigen hartstochten moeten voldoen.



Evangelie (Mc 9, 30-37)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Op een bepaald ogenblik wilde Jezus zijn leerlingen onderricht geven.
Hij trok daarom met hen door plaatsen in Galilea,

waar de mensen hen niet konden vinden.

Hij vertelde hun:

‘De mensenzoon wordt uitgeleverd

in de handen van mensen

en die zullen hem doden.

En als hij gestorven is, zal hij na drie dagen opstaan.’

Maar zij begrepen niet wat hij bedoelde

en ze waren te bang om meer uitleg te vragen.

En toen ze weer thuis waren, in Kafarnaiim
vroeg hij hen:

‘Wat waren jullie op de weg aan het overleggen?’
Maar ze gaven geen antwoord.

Want ze waren op de weg

met elkaar aan het overleggen geweest
wie van hen de grootste was.

Jezus ging zitten,

liet ze alle twaalf bij zich komen en zei:

‘Als iemand de eerste wil zijn,

moet hij van allen de laatste zijn

en van allen de dienaar.’

En hij trok een kind naar zich toe

en zette dat in hun midden.

Hij sloeg zijn armen eromheen en zei:

‘Wie zo’'n kind, al was het er maar één,
aanneemt in mijn naam,

neemt mij aan,

en wie mij aanneemt, neemt niet mij aan,
maar hem die mij gezonden heeft.’

Homilie

Z en B,

Binnen 42 dagen worden in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen gehouden, die van
cruciaal belang zijn voor de hele wereld.

Mogen we hopen op een grotere wereldvrede, of moeten we vrezen voor een derde
wereldoorlog?

Het is duidelijk waar elk van de beide kandidaten voor staan, Kamala Harris en Donald
Trump.

De hele wereld houdt de adem in, want de uitslag kan nog alle kanten uit.

Door het specifieke kiessysteem zal het spannend blijven tot het allerlaatste moment, tot de
laatste stemmen geteld zijn.

Herinneren jullie zich nog de verkiezingen van 2000 die gingen tussen George W Bush en Al
Gore?

Het aantal mensen dat kon gaan stemmen bedroeg ongeveer 300 miljoen.

Maar de uiteindelijke beslissing viel in Florida, waar meerdere keren herteld werd en er



afgeklopt werd met een verschil van amper 537 stemmen.
En het waren die stemmen die bepaalden dat Bush president werd, en niet Gore.

Het is een scenario dat zich ook nu zou kunnen voordoen.

De kiezers zijn immers grondig verdeeld in twee kampen, met twee kandidaten die een heel
andere wereld voorstaan.

De ene is voortdurend bezig met ruzie stoken, leugens te vertellen, te schelden en te
beledigen.

De andere probeert een toekomstgericht programma voor te stellen, met het oog op het
welzijn van de bevolking en betere verhoudingen op wereldviak.

Wij hier in Europa kunnen er niet bij dat het verhaal van Kamala Harris, dat een verhaal van
hoop probeert te zijn, het zou moeten afleggen tegen de vulgariteiten van Donald Trump.

En wij stellen ons de vraag: hoe kan het dat een fundamenteel negatief verhaal het zou
kunnen halen op een positief project?
Wat steekt daarachter? Vanwaar komt dat?

Z en B,

Het is dezelfde vraag, die de apostel Jacobus laat klinken in de passage van zijn brief, die
we in de tweede lezing hebben voorgelezen: waar komen al jullie vechtpartijen en ruzies uit
voort? Vanwaar komt dat?

En hij probeert een oorzaak te duiden: Vinden ze hun wortels niet in passies, die jullie
binnenste beroeren?

Jullie verlangen altijd maar naar wat jullie niet hebben,

jullie zetten jullie zinnen op wat jullie niet kunnen krijgen,

en staan er mekaar zelfs voor naar het leven.

Die woorden van Jacobus zijn zo toe te passen op onze hedendaagse tijd:

want kenmerkend voor onze tijd zijn ook de vele conflicten en oorlogen, met de woorden van
Jacobus: ruzies en vechtpartijen.

En wat ligt ook hier aan de oorsprong? Onverzadigbare hebzucht, graaizucht, machtshonger,
..., wat Jacobus noemt: de passies die jullie binnenste beroeren. Jullie verlangen altijd maar
naar wat jullie niet hebben.

En waar het toe leidt horen we dagelijks in de media: duizenden en duizenden doden en
gewonden en daklozen. ‘Jullie staan er mekaar zelfs voor naar het leven’ zegt Jacobus.

Maar verrassend is wel de oplossing, die Jacobus voorstelt: ‘jullie moeten bidden’ zegt hij *
jullie bereiken niets, omdat jullie niet bidden.’

Wellicht denken we: als het daar maar mee opgelost zou zijn.

Als we maar met te bidden zouden kunnen maken dat Trump het niet haalt in de
verkiezingen, of dat Poetin bereid zou zijn om vrede te sluiten, of dat Israél een andere
houding zou aannemen tegenover de Palestijnen, dat zou wel eenvoudig zijn.

En nochtans heeft Jacobus geen ongelijk.
Het komt er wel op aan dat we hem juist begrijpen.
Wat bedoelt hij met bidden? En wat verstaan wij onder ‘bidden’?



Bidden is immers veel meer dan het opzeggen van bepaalde formules, bidden is ook niet
aan God dicteren wat hij zou moeten doen, het is zelfs niet smeken om iets te bekomen.
Neen, bidden is zijn handen en zijn hart openen, niet om te grijpen, maar om te ontvangen.
Het is een grondhouding van beschikbaar zijn.

Het is op zoek gaan naar wat de zin is van ons korte bestaan op deze aarde.

Proberen te weten wat degene, die ons het leven heeft gegeven, van ons verwacht.

En dan zullen we merken dat we meestal de verkeerde dingen nastreven: succes,
losbandigheid, gewin ...
Terwijl het ons te doen moet zijn om rechtvaardigheid en solidariteit.

De joodse filosoof Levinas zegt: Solidariteit tussen mensen is de vervulling van de mens, het
hoogste voor de mens.

Dat is het wat de schepper de mensen heeft meegegeven: de verantwoordelijkheid over een
wereld waar niet hebzucht en eerzucht regeren, maar medemenselijkheid en solidariteit.

Als meer mensen dit al biddend tot zich zouden laten doordringen, zou dan vrede en
rechtvaardigheid geen nieuwe kans krijgen in de wereld?

Pierre Breyne
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een

antwoord op.



