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Homilie
Beste jongens en meisjes,

toen ik jullie leeftijd had, en nog op school zat, was ik niet de braafste van de klas.
Dikwijls zegde een leerkracht: ‘wat zal er van die geworden?’

En het gebeurde ook dat een meester zo kwaad was dat hij me naar de directeur
stuurde.

Dat was ieder keer een spannend moment.

Want telkens vreesde ik dat ik van school zou worden gestuurd. Maar tot mijn
verrassing gebeurde dat niet.

De directeur zegde: ik ken je papa en je mama, ik weet uit welk nest je komt. Vroeg
of laat word je wel braver. Het komt wel goed.

De directeur had daar ervaring mee. Zo dikwijls had hij te maken met leerlingen, die
het te bont maakten. Maar als hij wist dat zij thuis graag gezien werden, en dat hun
ouders hen leerden om goede mensen te worden, dan wist hij dat hij een beetje
geduld moest hebben, dat het uiteindelijk wel goed kwam.

En meestal kreeg hij gelijk.

Beste ouders, hier aanwezig, laat de wijsheid van die directeur voor jullie maar een
troost zijn. Als jullie jongen of meisje wat lastig doet, wanhoop niet.

Het komt uiteindelijk wel goed.

Tenminste als jullie het goede meegeven en voorleven, en als zij later zullen mogen
zeggen: ‘ik kom uit een warm nest’.

Beste mensen,

Ik denk dat dat ook het geval was met Jozef en Maria, daar in de tempel van
Jeruzalem.

Ik denk niet dat die oude Simeon een helderziende was of over profetische gaven
beschikte.

Hij was gewoon een oude, wijze man. Met ervaring, zoals de directeur van mijn
school.

Vele jaren liep hij al rond in de tempel, en hij had er al zovelen zien voorbij komen,
jonge ouders met hun boreling.

En hij had een scherp oog ontwikkeld om er de goede mensen uit te halen.

En dan sprak hij die ouders moed in, gaf hij hen vertrouwen voor de toekomst van
het kind: ‘Maak je maar geen zorgen. Ook jouw kind wordt een goed mens.’

Maar wanneer Jozef en Maria verschenen, moeten zij wel een heel bijzondere indruk
op hem hebben gemaakt.
En de verwachtingen die hij dan uitsprak logen er niet om.

Hij zegde: ‘Voor dit kind is een heel bijzondere toekomst weggelegd. Hij zal betekenis
hebben voor het hele volk. Hij zal zijn stem laten horen, en velen zullen naar hem
luisteren.’



En de tijd heeft uitgewezen dat hij goed gezien had. Jezus werd een bijzondere
mens.

Maar Simeon wist ook dat niet iedereen hem dat zou gunnen.

En hij zegde: ’Er zullen er zijn die zich aan hem zullen ergeren.

Dat zal jullie, Maria en Jozef, veel verdriet doen.’

En inderdaad, ook dat is Jezus overkomen.

Velen zijn hem gevolgd, en waren heel gelukkig bij hem.

Maar anderen hebben het hem knap lastig gemaakt, en hebben hem zelfs valselijk
beschuldigd, en hem tenslotte uit de weg geruimd.’

Beste mensen,

Zo is het ook op de dag van vandaag.

Mensen, die hun hart laten spreken, die proberen vrede te bewerken, die het
opnemen voor mensen op de viucht, die armen willen bijstaan, die oud gevangenen
weer een plaats in de maatschappij willen bieden, die zich inzetten voor de toekomst
van onze aarde, en zoveel meer ... zij krijgen niet altijd de steun en de waardering,
die ze verdienen, integendeel.

Altijd zijn er ook mensen die zich laten drijven door eigenbelang, macht en geld, en
beletten dat het goede gebeurt.

Laten we dan ook hopen en bidden dat toch zoveel mogelijk mensen het voorbeeld
van Jezus’ leven willen navolgen.

Dat jullie kinderen, mogen opgroeien in een betere wereld waar oorlog, gruwel,
honger, terreur niet meer de bovenhand halen.

En dat jullie, ouders, erin slagen om jullie kinderen die warmte en die genegenheid te
bieden, die ze nodig hebben om mee aan die wereld te bouwen.



