
B door het jaar 6 
M. Assumpta 
11 februari 2024  

Eerste lezing  (Lev 13,1-2.45-46) 
Uit het boek Leviticus 
 
In de woestijn, op weg naar het beloofde land, legden Mozes en Aäron  
op bevel van de Heer de regels vast  
die het volk moest onderhouden. 
Om besmettingen te voorkomen vaardigden ze volgend voorschrift uit: 
‘Wanneer iemand bij zich een gezwel vaststelt, of uitslag of een vlek op zijn huid, 
dan moet hij naar de priester gaan, naar Aäron of een van zijn zonen. 
Die moet dan vaststellen of het om een besmettelijke huidziekte gaat. 
En als het inderdaad zo is, 
moet die persoon in gescheurde kleren lopen 
en zijn haar los laten hangen. 
Hij moet zijn baard bedekken en roepen: 
`Ik ben onrein!” 
En zolang de ziekte duurt 
moet hij apart wonen en buiten het kamp blijven.’ 

Tweede lezing (1 Kor 10,31-11,1) 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte  

Zusters en broeders, 
Wat jullie ook doen – eten of drinken, of wat dan ook - 
doe het altijd tot eer van God. 
Zorg ervoor dat iedereen,  
zowel Joden, als Grieken, als wie dan ook, 
met respect naar onze Kerk kunnen kijken. 
Breng het geloof van andere christenen niet in gevaar. 
Ikzelf doe dat ook niet.  
Ik zoek niet mijn eigen voordelen en succes, 
maar wat goed is voor de anderen. 
En zo kunnen de mensen leren dat Jezus’ boodschap  
de weg naar het geluk aanwijst. 
Ik tracht te leven in het spoor van Jezus Christus. 
Proberen jullie mij daarin te volgen. 

Evangelie (Mc 1,40-45) 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus  

Er kwam een man naar Jezus toe, een melaatse. 
En die smeekte hem, op zijn knieën: 
‘Als je wilt, kun jij me genezen.” 
Het greep Jezus aan.  
Hij stak zijn hand uit, 
raakte die mens aan, 



en zei: “Goed, wees rein.” 
En direct was hij zijn melaatsheid kwijt, 
hij was genezen. 
Maar Jezus stuurde hem onmiddellijk weg. 
Hij zei: “Zorg dat je hier nooit, met niemand over praat! 
Ga je wel laten zien aan de priester 
en breng voor je genezing de offers 
die Mozes heeft voorgeschreven. 
Dan hebben de mensen een bewijs.” 
Maar de man was nog maar pas vertrokken, 
of hij begon het uit te bazuinen 
en het verhaal overal rond te vertellen 
zodat Jezus niet meer openlijk 
in een stad kon binnenkomen. 
Daarom bleef hij op de buiten, 
op plaatsen waar hij alleen was. 
En toch bleven de mensen maar naar hem toekomen, 
van overal. 
 
Homilie 

Z en B, 
 
We hebben het meegemaakt, de COVID-pandemie. 
Uit het niets was een virus opgedoken, die gretig om zich heen greep, en miljoenen 
mensen over de hele wereld ziek maakte, en vele duizenden zijn er ook aan 
gestorven. 

We waren er niet op voorbereid, we beschikten niet over medicamenten of vaccins.  
Zelfs de voorraad mondmaskers had men weggegooid omdat men vond dat we die 
toch nooit nodig zouden hebben.  

Er restte ons maar één middel om het virus geen vrij spel te geven: mekaar gerust 
laten, niet meer bij mekaar komen, in ons kot blijven, zoals de mensheid al altijd 
gedaan had bij een besmettelijke ziekte: in quarantaine gaan. 

Meer dan drieduizend jaar geleden hadden ook Mozes en Aaron geen ander middel 
om het volk te beschermen tegen de melaatsheid. 
Ze decreteerden dat allen, bij wie vastgesteld werd dat zij door de ziekte waren 
aangetast, onmiddellijk de gemeenschap moesten verlaten en duidelijk laten zien en 
horen dat men hen niet mocht benaderen. 
Ze moesten hun kleren scheuren, hun haar en hun baard laten groeien, en iedereen 
toeroepen: ‘ik ben besmettelijk, ik ben onrein.’ 

Wat dit voor die mensen moet betekend hebben kunnen we nu sedert de COVID-
periode beter dan ooit begrijpen. 

Ook wij hadden er veel moeite mee om gemeden te worden wanneer we besmet 
waren, of niet bij de mensen te mogen komen, die onze warme aanwezigheid nodig 
hadden. 
Er werden wetten uitgevaardigd, die ons verboden om mekaar nabij te komen. 
En zich daar niet aan houden, werd als een misdaad beschouwd en bestraft. 



Het was inderdaad de plicht van de overheid om wetten uit te vaardigen, die ons 
gelastten geen gevaar te betekenen voor mekaars gezondheid. 
Maar in de toepassing ontbrak heel dikwijls de menselijkheid. 

Ik herinner mij het verhaal van die oude oma die als straf een tijd op haar kamer in de 
RVT werd opgesloten, omdat ze stiekem achteraan in de tuin eens contact had 
gehad met haar kinderen en kleinkinderen. 
Of dat van die jongen met autisme die een boete kreeg omdat hij op een openbare 
bank 15 cm te dicht bij iemand anders zat. 
Of al die mensen die in eenzaamheid zijn gestorven zonder dat zelfs de pastorale 
dienst van het ziekenhuis hen nabij mocht komen. 

Z en B, 

Hier stonden twee waarden diametraal tegenover mekaar: de zorg voor de 
volksgezondheid, en de menselijkheid.  
Ofwel zich koudweg aan de regels houden, of je laten raken door wat je medemens 
meemaakt. 

Jezus koos voor het tweede. 
Hij kende ontegensprekelijk de wet van Mozes. 
En toch stak hij zijn hand uit naar een melaatse, en raakte hem aan. 
Hij bracht zijn eigen gezondheid, en dat van zijn medemensen in gevaar. 
Hij overtrad de wet, hij pleegde een misdaad. 
Maar daar trok hij zich niets van aan. 
Voor hem was het veel belangrijker dat hij in die mens een medemens zag, die veel 
meer was dan zijn ziekte, die ook recht had op genegenheid en warme nabijheid. 

En volgens het evangelie bleef het resultaat niet uit. De melaatse was genezen. 

Zou hij zijn melaatsheid kwijt zijn geweest? Ik betwijfel het. 
Maar hij telde weer mee. Hij voelde zich niet meer verstoten en verworpen. 
Het leven kreeg voor hem weer een beetje zin. 

En dat is het soort van wonderen, dat Jezus deed. Hij was geen mirakeldoener, geen 
gebedsgenezer, geen tovenaar. 
Het wonderlijke van zijn optreden bestond erin dat hij iedere mens met volle 
aandacht en betrokkenheid benaderde, dat hij zich telkens weer liet raken, door wat 
die mens terneerdrukte, en dat hij voor elk van hen het juiste woord wist te spreken 
en het juiste gebaar wist te stellen, waarmee ze weer op weg konden, waardoor ze 
zich weer gewaardeerd en bemind wisten.   

Jezus navolgen is proberen ook zo een wonderen te doen. 

 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 
  

 

 



 
  


