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Dertigste zondag B 

Jer 31,7-9   Hebr 5,1-6   Mc 10,46-52 

 
Broeders en zusters, deze zondag horen we kreten tot de Heer, zowel 
van Jeremia in de eerste lezing: “Heer, red uw volk, de kleine rest van 
Israël”, als van de blinde Bartimeüs in het evangelie: “Jezus, Zoon van 
David, ontferm U over mij”. Vanuit de diepte van ellende tot God 

roepen: is dat niet het eerste en meest grondeloze gebed? Allemaal 
komen wij vroeg of laat in situaties terecht die ons naar de keel 
grijpen, momenten of tijden van grote nood en diepe ellende. Maar zijn 
ellende uitschreeuwen naar God, dàt doet de gelovige en dat heet 
“bidden”.   
 

Bij Jeremia hoorden we dat de groep ongelukkigen wenend heengaat, 
maar dat de Heer hen langs een rechte weg terugleidt naar waar het 
water stroomt. Deze mensen hebben de Assyrische machtspolitiek 
ondervonden, een meedogenloze verdeel-en-heerspolitiek die we 

kennen doorheen de geschiedenis. Velen zijn gedood, gevlucht of uit 
hun land verdreven. Van het noordelijke koninkrijk – Israël of Efraïm 
genoemd in tegenstelling tot het zuidelijke koninkrijk Juda – is niets 
meer over. Maar zelfs als alles verwoest en voorbij lijkt, is er nog 
redding. God waakt over “de rest van Israël”. Het verdeelde en 
verslagen volk wordt weer verzameld, de blinden en de lammen, allen 
die veel geleden hebben. Er is weer toekomst want God ontfermt zich 

over de mensen in een precaire situatie, “de zwangere en barende 
vrouwen”. Het visioen van Jeremia herinnert aan een vers uit Psalm 

126: “Zij die zaaien in tranen zullen oogsten in jubel”.  
Bij God is er altijd hoop! 
 

De ongelukkige zit daar langs de kant van de weg, een mens in tranen. 
Hij is blind. Zijn bestaan is dat van een bedelaar: volledig afhankelijk 
van de welwillendheid van anderen. Maar die goedheid van anderen is 
nooit verzekerd: bedelaars weten hoe hard mensen kunnen zijn. 
Jericho was zijn thuis en daar had hij vernomen dat Jezus in de stad 
was. Weliswaar ziet hij ziet, maar horen doet hij des te beter! De naam 

van Jezus doet de ronde. In de blinde welt een verlangen die Jezus te 
ontmoeten en Hem te leren kennen. Er is iets in hem ontwaakt. Hij is 
trouwens geen anoniem iemand, hij heeft een naam: Bartimeüs, zoon 

van Timaeüs. Deze naam is belangrijk want die geeft hem 
geschiedenis, die zet hem in een familie. Hij zit ergens langs de 
hoofdweg, waar Jezus zeker langs moet komen. Hij wacht en luistert 

naar het rumoer. En als Jezus eindelijk arriveert, begint hij uit alle 
macht te schreeuwen: “Jezus, zoon van David, ontferm U over mij”. Hij 
bidt zonder het te beseffen. Jezus, Zoon van David: ook Jezus heeft 
een geschiedenis: hij is “zoon van David”. Daarom is Hij verbonden met 
het wel en wee van zijn volk. 
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Bedelaars zijn niet gewenst als belangrijke personen een stad of land 

bezoeken. Soms worden er hele sloppenwijken van de kaart geveegd bij 

een bezoek van hooggeplaatsten. “Hier is geen armoede”, wil men 
overbrengen. Ook veel mensen rond Bartimeüs schamen zich en 
snauwen hem toe te zwijgen, vertelt Marcus ons in zijn directe stijl. 
Niemand wil naar die bedelaar luisteren, behalve één, Jezus. Midden 
alle juichkreten en herrie hoort Hij de schreeuw van de blinde 
bedelaar. Hij stopt en roept hem. De toeschouwers draaien als een 
blad in de wind. Nu moedigen ze hem aan: “Vat moed, Hij roept je!” Let 

op die twee korte zinnen vol betekenis: “Vat moed, Hij roept je” 
Bartimeüs springt recht. Hij is een geroepene!  
 
En dan stelt Jezus een vraag die we niet verwachten: “Wat wil je dat ik 
voor je doe? “. Kom op, Jezus, zie je dan niet dat deze man blind is? 

Ja, Jezus ziet het. Maar voor wat of voor wie is hij blind? Een 
essentiële stap in het genezingsproces is het uitdrukken van je diepste 
verlangen.  
Met heel zijn hart antwoordt Bartimeüs: “Rabbouni, maak dat ik weer 
zien kan! En dan spreekt Jezus dit scheppende en bevrijdende woord: 

“Ga, je geloof heeft je gered”. 
 
Wie is deze Bartimeüs in het evangelie van Marcus? Dat zijn wij, als 
wij ons bewust worden dat we tegenover God alleen maar blinde 
bedelaars zijn. Bartimeüs, dat zijn wij als we er alles voor over hebben 

Jezus te ontmoeten. Bartimeüs, dat zijn wij als we in de hoofdstraat 
gaan zitten wachten tot Jezus daarlangs komt. Die hoofdstraat is de 

Heilige Schrift en de goddelijke Liturgie. Bartimeüs, dat zijn wij als we 
met heel ons hart en al onze kracht roepen: “Heer Jezus, Zoon van 
David, ontferm U over mij, zondaar!”. Bartimeüs, dat zijn wij als we de 
blijde boodschap horen en verstaan: “Sta op. Je geloof heeft je gered. 

Je geloof geneest je van je egoïsme en je eigendunk. Het geloof maakt 
je mooi en opent je ogen op een andere werkelijkheid dan alleen het 
materiële en oppervlakkige. Het opent je ogen voor de Onzienbare. 
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