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We besluiten ons meerdelig overzicht met het belangrijkste. Laten 

we in gebed de gave bewaren, delen en doorgeven van dat waarom 

het gaat, Jezus’ Goede boodschap: Bemin elkaar want God bemint 

ieder van u.  

Moge de vlam van de goddelijke liefde in ons hart en handelen 

oplaaien, gesterkt door de voorspraak en het voorbeeld van de 

martelaar Hermes, zo kunnen we door de dagen bidden, met het 

eigen gebed van deze herdenkingszondag: 

 

Heilige Hermes, 

blijf ons aanspreken, oproepen, 



 

steunen en verzamelen, ook in onze tijd. 

Laat het vuur van de Goede Boodschap 
van Gods Liefde 

- Vader, Zoon, één Geest - 

niet doven in de stad die u beschermt. 
Verenig ons en houd ons samen, 

gaande op de weg die u bent 

voorgegaan, ondanks weerstand, trouw. 
Dat wij één zijn, vijandschap verleren 

en teken zijn dat mogelijk is: 

mensen samen, gedragen dragend, 

onderweg zo vragen wij met u 

Jezus, onze Broeder, Gids en Heer 

zolang duren mag de tijd 
u en God gewijd. 
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