
Basismodule ‘spirituele zorg’. 

 

 

 

 

Als we met hart en ziel betrokken zijn op ouderenzorg, dan kunnen we niet 

anders dan ook de zorg voor zin en het omgaan met zinverlies bij bewoners ter 

harte nemen. 

Niemand gaat spontaan zitten op een stoel met 3 poten. Dat voelt wankel… 

Zorg die mensen in hun kracht zet, heeft ook 4 poten: een fysieke, sociale, 

psychische en spirituele. Die laatste poot is vaak het ‘zwakke broertje’ in visie 

en opleiding. Het blijft vaag of onhandig.  

Terwijl bewoners in hoge ouderdom, gezien of ongezien, vaak net daarmee 

bezig zijn: wie ben ik geworden? Waar ga ik naartoe? Bij wie hoor ik? Wat 

geloof ik? Waarvoor ben ik in de wieg gelegd? Wat zijn mijn taken in dit leven? 

Waarom overkomt mij dit?... 

Mensen trainen om oog te hebben voor de krachtbronnen van bewoners, om 

met meer vertrouwen en deskundigheid nabij te zijn bij hoop en wanhoop, 

eenzaamheid, zinvragen, verlies, geloof en twijfel - dat is waar we in de 



basismodule willen op inzetten. Wars van wolligheid, maar stevig verankerd in 

de praktijk en soms in de tragiek daarvan. We willen wat veel medewerkers van 

nature al doen, versterken. Basishoudingen verhelderen. Taal geven.  

Het is ook onze overtuiging dat het niet alleen voor bewoners verschil maakt, 

maar dat we er ook medewerkers mee helpen: duidelijker zien waar ze zelf 

kunnen herbronnen, ervaren waar ze van betekenis zijn, hen aanspreken op 

datgene waarom ze ooit voor een zorgjob kozen: het helpt hen aan boord te 

houden en hun werk als zinvol te ervaren.  

 

 

Praktisch: 

- Vorming van 3u, maximum 15-tal deelnemers per team. 

- Kostprijs 125€ (+ vervoerskosten) 

 

 


