
Dank voor jarenlang financieel engagement! 

Goede vrienden uit de pastorale kern Deinze van onze parochie in Deinze-Nevele, 

Het heeft wat tijd en inspanning van ons allemaal gevraagd, maar nu is het eindelijk zover. De ene 

parochiekas is een feit. De financiële middelen van onze ene parochie zijn allemaal veilig geborgen 

onder de vzw Parochiale Werken Deinze. Geen persoonlijk aansprakelijkheidsrisico meer! 

Reeds geruime tijd hadden deken Rudy, onze 

parochieploeg en de parochieraad ons goed voorbereid 

op deze toch wel ingrijpende verandering. Het 

coronavirus gaf ons zelfs nog wat extra tijd: een geluk bij 

een ongeluk, zou je kunnen zeggen… Het financiële en 

administratieve plaatje: een heel erg belangrijke schakel, 

die niet te vergeten valt in de weg naar de nieuwe 

parochie, doch geen gemakkelijke. Het is niet evident om 

na vele jaren van zorgdragen voor een parochiekas deze 

zorg voor deze gelden te moeten afstaan. Alleen al op 

praktisch, administratief en juridisch vlak en dan nog te 

zwijgen van het ons hier mentaal op voorbereiden en ons 

eraan aan te passen. Toch hebben we dit alles als 

geloofsgemeenschap tot een goed einde gebracht. We 

staan alweer een stapje verder op de weg die we in 2016 

insloegen met de nieuwe dekenaten en de – bijgevolg – 

nieuwe parochies in ons bisdom. Samen naar de kerk van 

morgen! Het klinkt misschien cliché, maar écht tot iedereen mee is. Hiervoor gaan we niet over één 

nacht ijs, dit vraagt allemaal tijd. 

In de voorbije weken lieten we de kans niet voorbij glippen om onze goede vrijwilligers, oud-

parochiekasbeheerders te bedanken. Erg toepasselijk – toevallig – in de week van de vrijwilliger (1-7 

maart 2021). Dat was het minste wat we konden doen, als blijk van onze grote dank voor de grote 

zorg die zij gedurende vele jaren hadden voor de financiële middelen in onze verschillende 

kerkplekken (oude parochies). Het vele werk, de vele tijd en moeite die zij gedurende deze lange 

periode over hadden voor onze parochie is niet evident en nam soms wat risico’s met zich mee, want 

waar “geld” is… U begrijpt het wel: het slijk der Aarde, maar we hebben het natuurlijk wel nodig om 

te leven in onze maatschappij.  

De oud-beheerders kregen allemaal een mooie metalen koekjesdoos voor bij hun  

meer-dan-welverdiende koffie- of theetijd. Zo kunnen zij wat genieten van het beetje meer vrije tijd 

dat zij nu hebben. Bij de doos zat een kaartje met een mooie, bijbelse boodschap als dank en 

herinnering aan hun grote engagement. Dit uit naam van deken Rudy, de parochieploeg en de 

dekenaal financieel-administratief coördinator. 

We kunnen het niet genoeg zeggen beste oud-parochiekasbeheerders, nogmaals:  

Van harte dank voor uw grote engagement! 
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