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Beste tochtgenoten,  

Langzaam maar zeker nadert de datum van onze jaarlijkse bedevaart naar 

Lourdes. Velen onder jullie kijken wellicht met veel ongeduld uit om de 

valiezen te kunnen pakken en richting Tourcoing te komen.  

Er zullen echter ook heel wat mensen zijn die deze keer niet mee kunnen 

gaan naar Lourdes, en daarom willen we in deze editie van de Bedevaarts-

prokkels deze mensen uitnodigen om de bedevaart mee te beleven vanop 

afstand.  

In dit nieuwe nummer van de Bedevaartsprokkels gaan we ook nog eens 

wat dieper in op het pastorale thema van de bedevaart naar Lourdes : ’Dat 

men hier in processie naartoe komt’.  

Samen met zovele andere mensen gaan wij die beweging maken.  

Een beweging naar God, een beweging naar ons diepere zelf en een bewe-

ging naar onze naaste.  

Wij wensen iedereen - of je nu meegaat naar Lourdes of niet - een deugd-

doende bedevaart toe.  

Marc Vantyghem      Herman De Backer 
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Het pastorale thema van Lourdes 2024 : ‘ Ga aan de 
priester zeggen … dat men hier in processie komt’!’ 

 

Het derde deel van een drieluik 

Elk jaar werkt het bedevaartsoord in Lourdes met een pastoraal thema. 
Het thema van dit jaar bouwt verder op het thema van de twee vorige 
jaren en sluit het drieluik ook af. Ook het logo blijft hetzelfde als de  
vorige jaren. 
Ook dit jaar is het pastoraal thema van Lourdes gebaseerd op de negen-
de van de tien woorden die de ‘Dame’ in de grot gesproken heeft tot Bernadette. Het was tijdens de 
dertiende verschijning op 2 maart 1858. Het is ook die dag dat Bernadette de boodschap van de 
‘Dame’ overbrengt aan pastoor Peyramale van Lourdes. 
De vorige jaren hebben we ons gericht op het eerste deel en het tweede deel van die uitspraak: 'Ga 
aan de priesters zeggen …' (2022) en '… dat men hier een kapel bouwt.' (2023). Dit jaar luidt het thema: 
'…. dat men hier in processie komt!' 
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Wat bedoelt de 'Dame' in de grot? 

De 'Dame' in de grot sprak tot Bernadette in het plaatselijk dialect, het Bigourdan. Bernadette sprak 
namelijk geen Frans. Ze heeft pas Frans geleerd  toen ze verbleef in het hospice in Lourdes bij de 
zusters van Nevers. 
Het is niet zo duidelijk wat Onze-Lieve-Vrouw precies bedoelde. Want in het Bigourdan wordt het-
zelfde woord gebruikt voor processie als voor bedevaart. Vraagt de 'Dame' aan Bernadette een pro-
cessie of een bedevaart? 
Eigenlijk maakt het niet zo veel uit of het nu gaat over een processie of een bedevaart. Beide woor-
den kunnen in zekere zin door elkaar gebruikt worden. 

 

Een uitnodiging van hierboven 

Het belangrijkste is niet of de 'Dame' aan Bernadette vroeg om in processie te komen of op bede-
vaart. Het belang van de woorden van de 'Dame' is dat zij het is die het initiatief neemt. Zij vraagt 
aan Bernadette om naar de priesters te gaan, zij vraagt om een kapel te bouwen, zij vraagt een pro-
cessie of bedevaart. Bernadette antwoordt enkel op die vraag van de hemelse vrouw. 
De vraag van de 'Dame' aan Bernadette heeft nog een ander belang. Door te vragen naar een proces-
sie of bedevaart, komt Bernadette in beweging en gaat ze de boodschap overbrengen aan de pas-
toor. De vraag van de 'Dame' betekent dat het haar en Gods wil is dat de gelovigen opstaan en in be-
weging komen. De uitnodiging voor een processie of een bedevaart roept mensen uit hun huizen en 
uit zichzelf om op tocht te gaan, letterlijk op tocht gaan, maar ook innerlijk (spiritueel). 
Bernadette was de eerste die werd uitgenodigd om naar de grot te komen. Tijdens de derde ver-
schijning op 18 februari 1858 sprak de Dame voor de eerste keer met Bernadette. Ze vroeg: 'Wilt u 
mij het genoegen doen om hier gedurende veertien dagen te komen?'.  Het antwoord van Bernadette 
was kort en eenvoudig: 'Ik beloof het u.'. 
Als wij op bedevaart gaan of een processie houden dan is het een antwoord op een uitnodiging van 
hierboven. We zijn niet zelf de initiatiefnemers. We komen naar Onze-Lieve-Vrouw die ons uitnodigt 
en ons opwacht, zoals ze Bernadette opwachtte. 

 

Geworteld in een Bijbelse traditie 

Het thema van in beweging komen, op weg gaan, … is een heel Bijbels thema. Zowel in het Oude Tes-
tament als in het Nieuwe Testament is er voortdurend sprake van mensen die opgeroepen worden 
om op te staan, op weg te gaan en dat ook doen. Denken we dan aan woorden als: 'Sta op!', 'Ga!', 'Ik 
zend u!', … In het Oude Testament is het meestal God zelf of een Godsman (profeet) die deze woor-
den spreekt en in het Nieuwe Testament is het vooral Jezus en in enkele gevallen de apostelen die 
mensen in beweging brengen. 
In het Oude Testament zijn er enkele typische verhalen om dit te illustreren. In het boek Genesis 
worden adam en Eva na de zondeval uit het aards paradijs verdreven. Hun nakomelingen versprei-
den zich over de aarde. 
Maar het meest typische verhaal is dat van de roeping van Abraham (Genesis 12). Hij wordt door 
God geroepen om op te staan, zijn land te verlaten en naar een ander, een vreemd land te gaan. 
In de Jozefcyclus stuurt Jozef zijn broers die in Egypte graan komen kopen, terug naar huis en vraagt 
hij dat ze met hun vader en de andere broers terug komen naar Egypte (Genesis 43). 
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In het derde hoofdstuk van het boek Exodus roept God Mozes om naar farao te gaan om te vragen 
dat hij het Joodse volk dat leeft in de slavernij, laat gaan. Daarop komt het volk in beweging en be-
gint het aan een lange tocht door de woestijn. 
Er is het mooie verhaal van de processie van de overbrenging van de ark naar de tempel van       
Jeruzalem en koning David die half naakt danst voor de ark (2 Samuël 6). 
Er zijn de verhalen van de profeten die door God geroepen en gezonden worden om op tocht te 
gaan en het volk terug te brengen naar het ware geloof. 
 
Tenslotte verwijzen we nog naar de pelgrims-en 
bedevaartpsalmen, waaronder psalm 122. 
In het Nieuwe Testament is er onder andere een 
verhaal van de zending van de twaalf (Matteüs 10). 
Ook na de genezing wordt de lamme door Jezus 
uitgenodigd om op te staan, zijn bed te nemen en te 
gaan (Johannes 5 / Marcus 2 / Lucas 5). De wijzen 
gaan op weg naar Betlehem, Jozef en Maria moeten 
met het kind naar Egypte (Matteüs 2). De blinde 
staat op om naar Jezus toe te gaan en na de gene-
zing volgt hij Jezus op zijn weg (Marcus 10). Jezus 
beveelt aan de melaatse die genezen is om op te 
staan en op weg te gaan (Lucas 17). En zo zijn er 
nog talrijke voorbeelden te geven. Ook Jezus zelf is 
voortdurend onderweg om het Blijde Nieuws te 
verkondigen. Op het einde van zijn leven maakt Hij 
zijn tocht naar Golgotha om er gekruisigd te worden en uiteindelijk staat Hij op uit het graf en 
treedt zijn leerlingen tegemoet om hen te sterken en Hij gaat hen voor naar Galilea. 
Ook Maria maakt in het evangelie haar eigen pelgrimstocht. Na het bezoek en de aankondiging van 
de engel, begeeft ze zich op weg naar haar nicht Elisabeth (Lucas 1). Haar ja-woord aan God be-
werkt een dynamiek die haar van huis doet vetrekken en met spoed begeeft ze zich naar haar nicht. 
Ook Paulus is voortdurend op tocht nadat Hij door de Verrezene werd gezonden. En ook de aposte-
len reizen rond om het evangelie te verkondigen. 
 

Onze roeping als gelovige 

Opstaan en in beweging komen, is niet enkel een Bijbels thema, het is inherent aan ons leven als 
gelovige. De Christenen werden van oudsher genoemd: de mensen van de weg. Een gelovige is een 
'homo viator', hij is altijd onderweg. De processie is het beeld van het leven dat beleefd wordt als 
een voortdurende exodus. Het beeld van een processie kan ons inspireren voor ons eigen gelovig 
leven. Een processie is een tocht vanuit gelovig perspectief en het verloopt rustig en geordend. De 
beweging is niet enkel fysiek, maar ook innerlijk. In onze opgejaagde wereld waarin de bewegingen 
dikwijls gejaagd en panisch zijn, kunnen de mensen de richting kwijt raken, verloren lopen en ver-
moeid worden. Het beeld van de processie of bedevaart helpt om ons leven rustig en kalm te laten 
verlopen en geordend, en, net zoals Maria, de woorden te bewaren in ons hart. Dat betekent dat we 
naar Gods woorden luisteren en ze overwegen in ons hart. 
Door in de grot op te roepen om in processie of bedevaart te komen, spreekt Maria ook het hart van 
de gelovigen aan. Ze roept ook op tot een innerlijke pelgrimstocht om ons leven en ons geloof te 
vernieuwen met een nieuwe dynamiek. 
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Processie komt van het Latijns werkwoord 'Procedere', dat vooruitgaan betekent. 
Pater Marie-Antoine de Lavaur, kapucijn en een grote predikant in Lourdes in de periode van de ver-
schijningen, omschrijft het als volgt met de bewoordingen van zijn tijd: 'De processies zijn het symbool 
van de pelgrimstocht van het leven en van de strijd die we samen behartigen tegen de vijand van onze 
zielen. Het kruis dat voorop gedragen wordt, is het strijdwapen van de christelijke soldaat en de banieren 
dragen de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw, de onbevlekte, onze hoop, onze kracht en ons heil. Wij dragen 
de beeltenissen mee, zoals eertijds het volk van Israël de heilige ark meedroeg, die de verzekering was 
voor de overwinning.' 
Een processie is een antwoord op een roeping, een uitnodiging en ze geeft ons niet alleen de kans om 
te groeien in geloof en het geloof uit te zuiveren, maar ook om onze eigen roeping te ontdekken. Op 
bedevaart gaan is zich op weg begeven met Christus om een nieuw leven te leiden. 
Als wij op bedevaart gaan of in processie, dan vormen wij gemeenschap en zijn wij ten diepste Kerk. 
Niet de Kerk als structuur, maar de Kerk als het levende Lichaam. 

 

Een weg van bekering 

 
Er werd reeds aangegeven dat een bedevaart of processie ons leven verandert. We zijn onderweg naar 
God, naar het hemelse Jeruzalem, met onze gaven en gebreken. Dat betekent dat het een ervaring is 
van bekering. Want we zijn allemaal pelgrims die, net als de verloren zoon het huis van de vader heb-
ben verlaten. Nadat we tot inzicht zijn gekomen, keren we naar het huis van de vader terug.  
Tijdens de achtste verschijning op 24 februari had de 'Dame' Bernadette al binnen geleid in de weg 
van de bekering. Ze riep op tot boetvaardigheid en om te bidden voor de zondaars. Als teken daarvan 
diende Bernadette te kruipen in de modder en van het vuile goedje te drinken en kruid te eten. Deze 
oproep in de grot is een echo van het onderricht van Jezus zelf. Hij begint zijn openbaar optreden met 
een oproep tot geloof en bekering (Marcus 1, 14 - 15). Op de dag van Pinksteren, overweldigd door de 
prediking van de apostelen, vragen de inwoners van Jeruzalem wat zij moeten doen om gered te wor-
den. Daarop gaf Petrus als antwoord: 'Bekeer u en ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Je-
zus Christus, tot vergeving van de zonden.' (Handelingen 2, 37 - 38). 
Bekering betekent: boete doen. Oorspronkelijk betekende bekering: zich afkeren van de slechte daden 
uit het verleden en zijn / haar leven als het ware omkeren en terugkeren op zijn / haar stappen.  
Maar voor Jezus is bekering eerder gericht op de toekomst. Het is een sprong voorwaarts en binnen-
treden in het Rijk Gods, ingaan op het heilsaanbod van de Heer. Concreet betekent het dat wij onze 
eigen manier van denken achter ons laten, om aan te knopen bij die van God. We bekijken ons leven 
met de ogen van God. Onze pelgrimstocht is dus ook een innerlijke pelgrimstocht, een lange en moeilij-
ke tocht, die leidt naar een verandering in ons leven. Daarbij kan Bernadette onze gids zijn. De innerlij-
ke pelgrimstocht van Bernadette die zich in alles gevoegd had naar de wil van God, mondde uit in ge-
bed en overgave. Van haar zijn de woorden bewaard: 'Wat God wil, zoals God het wil, zo veel als God het 
wil. Ik verlaat mij op Hem en mijn vreugde bestaat erin het slachtoffer te zijn van het hart van Jezus.' Het 
zijn woorden die Bernadette uitsprak kort voor haar dood, toen ze getergd werd door hevige pijn en 
lijden. 
Als wij onze bekering en boete richten op het leven van Bernadette, dan moet het de fase van goede 
intenties overstijgen en dienen we werken van goedheid voort te brengen. We dienen vruchten van 
bekering voort te brengen (Matteüs 3, 8). 
 



Bedevaart als Kerkervaring 

Bedevaarten en processies gebeuren in groep, in gemeenschap. Daarom is het een ervaring van 
Kerk-zijn bij uitstek. Een bedevaart, een processie is e e n beweging van gebed van mensen die ziek 
zijn, verteerd zijn door lijden, mensen die verdriet hebben om een of andere reden, mensen die 
hun vreugde en dankbaarheid voor Maria willen brengen, … 

 

Besluit 

Onze bedevaart is een goede gelegenheid om aan de heilige Maagd te vragen dat ze ons helpt om 
ons op weg te begeven, om klaarder te zien en om ons leven te bouwen met God. 
Daarom is het goed dat wij uit onszelf treden en opstaan en aanvaarden dat de Heer de weg voor 
ons uitstippelt.  

 

En wat met onze eigen Lourdesbedevaart? 

Tijdens onze Lourdesbedevaart hoeven wij niets extra te doen om het jaarthema vorm te geven. 
Wel is het goed dat we oog hebben voor de vele processies die we tijdens de bedevaart zullen doen 
en waarvan we niet altijd bewust zijn en dat we onze bedevaart en de processie bewust beleven 
als een kans om ons leven meer op God te richten. 
We nemen deel aan de processies die in Lourdes worden aangeboden: de Sacramentsprocessie en 
de Lichtprocessie. 
We doen de kruisweg, we gaan in processie met de kaarsen naar de lichtkapel, of we gaan naar de 
kraantjes, naar de grot. We hebben de verschillende processies tijdens de liturgie 
(intredeprocessie, evangelieprocessie, offerandeprocessie, communie, uittredeprocessie). 
Ook de verzoeningsviering is in zekere zin een (innerlijke) processie want we keren terug naar de 
weg van de Heer, waarvan we zijn afgedwaald. 
Laten we ook niet vergeten dat wij dikwijls als het ware in processie vanuit de stad, de hotels, het 
'accueil' komen om ons naar een of andere kerk te begeven waar we een liturgische dienst zullen 
volgen. Dikwijls loopt zelfs de vlag voorop. 
Eventueel kunnen we nog een of andere processie inlassen die we specifiek naar aanleiding van 
dit jaarthema houden. 
 
Paul De Neve - geïnspireerd door “De catecheses van Lourdes. … Dat men hier in   processie naar toe komt” door pater Jean-Marcel Rossini.  



Pelgrimsgebed 

Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 

My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 

 
U ken my vrese en my hoop 

Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 

U maak die pad gelyk vir my. 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 

 
Moeder God U ken my waan 

My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 

 
U het my met U lig geseën 

Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 

Ek het niks, U maak my ryk. 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis.  

Amanda Strydom 
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Programma Lourdesbedevaart 2024  

 

14 Juli 2024  
 

Vanuit verschillende hoeken van ons bisdom vertrekken bussen richting Tourcoing, waar 

de TGV richting Lourdes op ons wacht. Het zal voor vele bedevaarders een korte nacht 

worden, aangezien de eerste mensen al worden opgehaald om 5 uur ’s morgens. Zodra ie-

dereen goed en wel is opgestapt, vertrekt de TGV om 8.30 uur.  

 

Rond 15.15 uur zullen we vanuit de TGV een eerste blik kunnen werpen op de rots van 

Massabielle, terwijl we “Ave, Ave, Ave Maria” zingen.  

 

Na het uitstappen uit de trein worden we met bussen naar onze hotels gebracht, waar we 

ons kunnen installeren en ons wat kunnen verfrissen.  

 

’s Avonds om 20.30 uur gaan we voor de eerste keer richting het Heiligdom om, samen met 

de bedevaarders van de andere Vlaamse bisdommen, eucharistie te vieren in de Pius X-

basiliek. Deze eucharistie zal worden voorgegaan door onze bisschop, Mgr. Lode Aerts.  

 

15 Juli 2024  
 

Na hopelijk een verkwikkende nacht zullen we rond 9u30 de eerste keer in processie gaan. 

We gaan vanaan de Bernadettekerk de rivier de Gave over en gaan opnieuw naar de Pius X 

basiliek waar om 10u de openingsviering zal worden voorgegaan door de bisschop van 

Gent, Mgr Lode Van Hecke.  

 

Aansluitend op deze feestelijke viering zullen we ons in processie naar de grot begeven.  

 

 

Seigneur Jésus, toi mon rocher, mon roc, ma citadelle.  

Sur toi je désire bâtir ma vie, mes projets, mon avenir.  

Donne-m’en la force.  

Seigneur Jésus, je te prie pour les millions de pèlerins qui on poli  

de leurs mains la roche de Massabielle.  

Donne-leur force et douceur  

 

Heer Jezus, u bent mijn rots, mijn rots, mijn vesting.  

Op jou wil ik mijn leven, mijn projecten, mijn toekomst bouwen  

Geef mij de kracht.  

Heer Jezus, ik bid tot U voor de miljoenen pelgrims die met handen  

de rots van Massabielle gepollierd hebben.  

Geef ze kracht en zachtheid  
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16 Juli 2024  
 
Vandaag gaan we een hele dag naar Cite St. Pierre.  
 

Deze plaats, gelegen op ongeveer 1 km van het 
Heiligdom, werd opgericht op uitdrukkelijke 
wens van Bernadette Soubirous. Ze wilde een 
plek cree ren waar mensen zonder financie le 
middelen konden verblijven tijdens hun pel-
grimstocht naar Lourdes. Oorspronkelijk was 
er een eenvoudige schuilplaats met een dak 
van stro, op de plek waar nu de gekroonde On-
ze Lieve Vrouw staat. Na de verwoesting door 
een storm duurde het echter tot 1955 voordat 
de eerste steen, gehouwen uit de rots van Mas-
sabielle, werd gelegd. Op 1 mei 1956 werd Cite 
St. Pierre officieel geopend.  
 

In de voormiddag, om 10 uur, zal Christophe Petit ons voorgaan in een gebedsviering rond boete en 
vergeving.  
 
's Middags, om 14 uur, zal onze bisschop voorgaan in de eucharistieviering met als thema 'Wie is mijn 
naaste'.  
 
Om 21 uur nemen we met z’n allen deel aan de Lichtprocessie.  
 
17 Juli 2024  
 
Om 9u30 nemen wij met de 4 Vlaamse bisdommen (Brugge, Antwerpen, Gent en Hasselt) deel aan de 
internationale eurcharistieviering in de Pius X basiliek.  
 
Na de middag kunnen de mensen die zich hebben ingeschreven voor de uitstap gaan genieten van de 
mooie natuurpracht aan de Pont d’Espagne. 



18 Juli 2024  

Om 10u worden de bedevaarders aan de grot verwacht om de eucharistie daar bij te wonen. Deze 
eu�charistie zal worden voorgegaan door de bisschop van Antwerpen, Mgr Johan Bonny. De thuis-
blijvers kunnen deze viering volgen via de uitzending van KTO (https://www.ktotv.com/ guide/).  

In de namiddag om 17u zullen we deelnemen aan de Sacramentsprocessie.  

‘s Avonds kunnen de bedevaarders deelnemen 
aan de kruisweg aan de marmeren beelden van 
Maria De Faykod op de prairie.  

Ook onze Jubilo’ers zullen in de Accueil een voor-
stelling van de kruisweg uitbeelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Juli 2024  

Vandaag trekken we met z’n allen richting parochiekerk van Lourdes. Daar zullen we de ziekenzal-
ving vieren. Toch wel 1 van de hoogtepunten voor vele bedevaarders.  

In de namiddag om 14u30 zal onze geestelijke directeur Marc Vantyghem voorgaan in de zendings
-viering die zal plaatsvinden in de Rozenkransbasiliek. Aansluitend op deze viering gaan we de 
laatste keer in processie door de grot om een laatste groet te brengen aan Maria. De bedevaart zal 
besloten worden aan de Lichtkapellen, waar we onze bedevaardskaars zullen offeren  



 

 

Als deze kaars kon spreken, zou ze zeggen:  

'door jou ontstoken zal ik traag opbranden.  

Ik, uw kaars is pas waardevol als uw gebed mij draagt.  

 

Draag mij op met een gelovig hart...  

Laat mij niet alleen als ik word geofferd.  

Dan zal mijn vlam een laaiend teken van uw liefde zijn.  

 

Mijn vuur zal uw gebed verwarmen,  

mijn licht zal uw geloof verlichten,  

mijn tranen zullen voor u vergiffenis vragen  

mijn dansen zal van dankbaarheid getuigen.  

 

En ook wanneer je bent weggegaan  

en mij misschien zult vergeten zal ik hier blijven branden.  

Ik zal aan anderen vertellen dat jij hier bent geweest.  

En tot Maria zal ik spreken over de vlam van uw hart.’  

20 Juli 2024  

De bedevaart zit er alweer op. Rond 10u zal de TGV ons terug richting ‘huis’ brengen.  



 

 

 

  

 Beste mensen,  

Met veel vreugde delen wij mee dat Bedevaarten Bisdom Brugge vzw vanaf heden in aanmerking komt voor 
projectsubsidies verstrekt door Caritas Hulpbetoon. Deze status impliceert dat onze organisatie in staat is 
financiële ondersteuning te ontvangen van Caritas Hulpbetoon voor specifieke projecten die wij uitvoeren.  

Voor diegenen die wensen bij te dragen aan ons specifieke project, kunnen giften van €40 of meer per jaar  
gestort worden op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon, gevestigd te     
Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel. Gelieve daarbij de mededeling "voorkeur project “n° 9102 vzw           
Bedevaarten Bisdom Brugge" te vermelden.  

Giften die aan deze voorwaarden voldoen, worden beloond met een fiscaal attest uitgereikt door Caritas     
Hulpbetoon vzw, waardoor schenkers in staat zijn deze bijdragen af te trekken van hun belastingen.  

De ontvangen giften zullen worden gebruikt om de deelname van de mensen van Welzijnsschakels aan de   
Lourdesbedevaart verder te ondersteunen en voor onze ziekendienst, waardoor zij kunnen blijven genieten 
van deze waardevolle ervaring.  

Wij danken jullie andermaal zeer hartelijk  
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Noveen en Maria ommegang van  

Onze Lieve Vrouw van St Jan - Poperinge (6 tem 15 juli) 

 
  Onze Lieve Vrouw van St Janskerk 

  Onze-Lieve-vrouwekruisstraat 1 

  8970 Poperinge 

 
  Van harte welkom 

 

  http://mariaommegang.be/ 
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 Vakantiewens 

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd. 
Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 
en wanneer het je past, 
daar iets mee te doen. 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 
niet voor jezelf alleen 

maar ook om te geven en uit te stralen. 
Ik wens je tijd, 

niet tot haasten en lopen 
maar tijd voor rust en gemoed. 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 
als tijd voor verwondering, 

voor vertrouwen 
in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 

Ik wens je tijd 
om naar de schepping te kijken, 

en tijd om te groeien … 

Ik wens je tijd 
om opnieuw te hopen en te beminnen, 
want uitstel van die tijd heeft geen zin. 
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden, 

en elke dag, elk uur 
als een geschenk te ervaren. 

Ik wens je tijd om te leven, ten volle 
en er een deugddoende 

en zinrijke vakantie van te maken! 

Ellen Vanduynslager 


